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Planlamanın Önemini Gösteren Planlama Bölümü 


Sayıları gün geçtikçe artan üniversitelerimiz konusunda herkesin mutabık olduğu konu “kalite”dir. 
Belirli bir niceliğe ulaşan üniversitelerimizin artık nitelik açısından beklenen bir noktaya ulaşması için 
kalite çalışmalarına hız verildiği görülmektedir. Bu çalışma da kalite arayışlarının başında yer alan 
misyon, vizyon ve temel değerler konusuna dikkat çekmeyi amaçlamakta ve bu konuda bilimsel 
çalışma yapacak olan öğrenci ve araştırmacılara bir kolaylık sağlamayı arzulamaktadır. 


Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu resmi sitesinde yer alan verilerden yola çıkarak mevcut 
üniversitelerimizin misyon, vizyon ve temel değerlerini kurumların kendi web siteleri, stratejik 
planları ya da kurumiçi değerlendirme raporlarından yardım alarak belirlenmiştir. İlk incelemede 
üniversitelerin web sitelerindeki misyon, vizyon ve temel değerler ile kalite sayfalarındaki ya da 
stratejik plan veya kurumiçi değerlendirme raporundaki ifadeler arasında dikkate değer farklılıkların 
olduğu gözlemlenmiştir. Kurumların bir kısmının bu konuda oldukça titiz bir çalışma yaptıkları 
gözlemlenirken, bir kısım üniversitelerin de daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 


Ummanda bir katre misali katkı sağlanması beklenen bu çalışma, asıl amaçlanan araştırmalar için bir 
veri teşkil edecek niteliktedir. Yararlı olması dilekleriyle... 


Muhammet NEGİZ 
mnergizQlive.com 


ERZINCAN-2019 


1.ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ! 


VİZYON 


Yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş, bilgi üreten ve bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve 
topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olmak. 


MİSYON 


“Öğrenen Odaklı” yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek ve küresel 
sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere 
dönüştürmek. 


DEĞERLER 
4% Araştırma 


Araştırma faaliyetlerinde temel araştırma ve uygulamalı araştırma dengesini koruyarak elde 
edilen çıktılarla evrensel bilime ve toplumun farklı kesimlerine yüksek katkıda bulunmak. 


Uygulamalı araştırma konularını yakın ve uzak çevre farklarını da gözeterek topluma yüksek 
katkı yapacak küresel sorun alanlarından seçmek. 


Transdisipliner araştırma kültürünü geliştirmek ve uygulamak. 
* Eğitim 


Öğrenen odaklı eğitim ve araştırma süreçleri geliştirmek, uygulamak ve bu alanda örnek 
kurum olmak. 


Bilgili, kuram ve uygulama arasındaki bağı kurabilen, çok yönlü düşünebilen, bilgisini 
geliştirebilen, geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek. 


Eğitimde etik değerlerin ve sosyal sorumluluğun önemini içselleştirmiş bir anlayışı 
sahiplenmek. 


* Topluma Katkı 


Üniversitenin bütün süreç ve faaliyetlerini nihayetinde toplum kesimlerine olumlu katkıda 
bulunacak nitelikte düzenlemek. 
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Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde toplumla, iş ve sanayi dünyasıyla, kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ve ortak çalışma süreçleri içinde olmasını 
sağlamak. 


* Yönetim Düzeni 
Üniversitenin yönetim süreçlerinde iç ve dış paydaşların etkin katılımını sağlamak. 


Öğretim üyelerinin ve araştırmacıların yenilikçi projeler geliştirmelerini kolaylaştıracak 
yönetim süreçlerini oluşturmak. 


Uluslararasılaşma süreçlerini geliştirmek. 


DEĞERLER MİSYONU? 
Akademinin saygınlığının bilincinde 
Yenilikçi 

Katılımcı ve işbirliğine açık 

Girişimci 

Estetik bakış ve etik sorumluluk sahibi 
Toplumu önemseyen 
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Çevreyi önemseyen 
Geleceğe odaklı 
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a? 


Farklılıklara saygılı ve uzlaşı kültürüne sahip 
Özgürlükçü 
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2. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ MİSYON? 


MİSYON 


Acıbadem Üniversitesi olarak hedefimiz; eğitim ve öğretimdeki mükemmeliyet düzeyi 
yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren bireyler yaratmadaki 
kararlılığı; çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla hür düşünceyi yaşatan, Atatürkçü, 
Türkiye'ye model oluşturan ve dünyada referans gösterilen bir akademik kurum olmaktır. 


VİZYON 


Ф, 


% Yükseköğretim kurumlarına kanunla verilen görev çerçevesinde; ulusal ve uluslararası 
alanda mesleki yeterlilik ve akademik tanınırlık düzeyine ulaşmak; 


% Bilimsel düşünceyi ön planda tutmak; 


2 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1014&termYear-2017 
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% Yeni fikir ve kavramlar geliştirilmesine ortam sağlamak; 
% Bilginin yayılmasını sistemli eğitim ve öğretim ile sağlamak; 


% Bilimsel özgürlüğü ön plana çıkararak eşitlik, etik değerler ve takım çalışması 
ilkelerine göre faaliyet göstermektir. 


DEĞERLER 


Bu hedeflere ulaşabilmek için, 


е 
~ 


bilimsel özgürlüğü ve 
sorgulamayı ön plana çıkararak, 
eşitlik, 

karşılıklı sevgi ve saygı, 
mükemmeliyet ile 

takım çalışması, 
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En üst akademik ve insani değerlere sahip bir kurum olmak en önemli değerlerimizdir. 


3. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 


MİSYON 


Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli 
yürütülmesini sağlamak; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz 
kurumlara sağlıklı bilgi belge hizmeti sunmaktır. 


VİZYON 


Öğrenci merkezli; günümüz teknolojisini en iyi şekilde ve doğru kullanan, güvenli huzurlu bir 
ortamda bilgi ve belge hizmeti veren, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve 
sanata ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, 
girişimci rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş yurtsever bireyler yetiştirmek, paydaşları ile 
karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya 
sahip; öğrenciye, öğretim elemanı ve çalışanlarımızın güvenini ve memnuniyetini göz önünde 
bulunduran Üniversitemizde örnek bir birim olmaktır. 


“https://ogrenci.adanabtu.edu.tr/Pagestr/detay.aspx?pageld=65 


a 


TEMEL DEĞERLER ` 


Bilimsel 

İnsan Merkezli 

Hizmet Odaklı 

Adaletli 

Güvenilir 

Tarafsız 

Şeffaf 

Yenilikçi 

Değişime Öncü 

Sosyal Sorumluluk Sahibi 
Açık İletişim 

Tutarlı Davranış 
Rehberlik ve Motivasyon 
Sorgulayan 

Hür İrade 

Araştırmacı 

Girişimci 
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4. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Evrensel değerler ışığında, ülke kalkınmasına ve ihtiyaçlarına yanıt verecek olan üstün 
nitelikli öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmektir. 


Adıyaman Üniversitesinin Misyonu : Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir 
yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler 
yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları akim ve bilimin süzgecinden geçiren, 
öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik 
çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir. (İç değerleme 
raporundan”) 


5 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10168termYear=2017 
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VİZYON 


Kaynakları ve alt yapısıyla okumanın ve çalışmanın tercih edildiği, ulusal ve uluslararası 
eğitim-öğretime katkı sağlayan bir fakülte olmak. 


5. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ? 


MİSYON 
Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların gereksinmelerini gözeterek eğitim- 


öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve 
insanlığa hizmet etmektir. 


VİZYON 
Evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve 


bölgesel sorunlara odaklı proje merkezi özelliği taşıyan, küresel rekabet koşullarına hazır 
nesiller yetiştiren, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir üniversite olmaktır. 


DEĞERLER? 


Ф 


Ф, 
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Atatürk ilkelerine bağlılık 
Bilimsellik 

Akademik özgürlük 

Etik ilkelere bağlılık 

Adalet 

Evrensellik 

Yenilikçilik 

İnsan odaklılık 

Şeffaflık 

İşbirliği ve katılımcılık 
Çevresel ve estetik duyarlılık 
Türk kültürü ve geleneklerine saygı 
Hesap verilebilirlik 
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ETİK İLKELER 


* İnsan ilişkilerinde kamu haklarına saygı, iyi niyet ve saygınlığa özen gösterme, 


“http://aku.edu.tr/universitemizgenel-bilgiler/misyon-vizyonumuz/ 
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Ф, 
%» 


Her türlü ayrımcılıktan kaçınma, (cinsiyet, din, mezhep, ırk, etnik köken vb.) 


Ф 


Çıkar çatışmasından kaçınma, 

Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortam yaratma, 

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kişisel ve fikri hakları gözetme, 

Bilimsel gelişme sürecini destekleme, 

Üniversite içi; bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı ve nezaket 
çerçevesinde yürütme, 

* Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların 
bilinciyle davranma, 
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Üniversite çalışanlarının verimini azaltacak ve kariyerlerine zarar verecek her türlü 
tacizden kaçınma, 

Bilgi edinme; yasalar çerçevesinde paydaşları bilgilendirme, 

Üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının kişisel bilgilerini saklı 
tutma, 

Üniversite kaynaklarının yerinde, zamanında ve amacına uygun kullanma, 
Üniversitemiz performansının sürekli iyileşmesi için çalışma, 

Tüm kurumsal işlemlerde yasaları gözetme. 
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6.AFYONKARAHISAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
Misyon- vizyon sayfası henüz aktif değil. 


7. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 
Ulusal ve Uluslararası alanda bilimsel kimliği ile öne çıkan, şehirle bütünleşen, bölgesel 


çözümler üreten, nitelikli projelerle sosyo-ekonomik hayata katkı sağlayan bir üniversite 
olmak. 


VİZYON 


Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, toplumun değişimine ve gelişimine öncülük eden, 
uluslararası düzeyde tanınan, etik değerlere sahip tercih edilebilir bir üniversite olmak. 
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Temel DEĞERLER 


Ф 


Adalet, 
Liyakat, 
Özgürlük, 

Etik Değerler, 
Kalite, 
Katılımcılık, 
Kurumsallaşma 
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Ф, 
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8. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ"! 


MİSYON 


Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim 
yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, 
kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılamaktır. 


VİZYON 


Eğitim-öğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, 
girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER” 


Ф, 
a? 


Paylasimcilik 

Çözüm odaklılık 

Fırsat Eşitliği 

Liyakat 

Hakkaniyet 

Öğrenci Odaklılık 
Disiplinler arası Yaklaşım 
Evrensellik 

Bilimsellik 

Yenilikçilik 

Nesnellik 

Yaratıcılık 

Akademik Özgürlük 
Çevreye Duyarlılık 
Katılımcılık 

Hukuka ve Etik Değerlere Bağlılık 
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9. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ" 
MİSYON 


Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, 
girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı 
sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir. 


VİZYON 


Üniversite-sanayi-toplum işbirliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik 
üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER” 


Ф 


Evrensellik 
Bilimsellik 
Rekabetçilik 
Şeffaflık 

Adillik 

Eşitlik 

Katılımcılık 
Yenilikçilik 
Toplumsal Duyarlılık 
Hesap Verilebilirlik 
Liderlik 
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10. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek sorunları aklın 
ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin olmak üzere, 
bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, 
toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir 
kalkınmasına öncülük etmektir. 


13 http://aksaray.edu.tr/misyon---vizyon 
14 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1023&termYear-2017 
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VİZYON 


Bilgi, ürün ve hizmet üreterek turizm, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin 
ve ülkenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak. 


DEĞERLER" 


Kaliteli eğitim, 

Proje odaklılık, 
Demokratik Yönetim, 
Atatürk İlkelerine Bağlılık, 
Etik Değerlere Bağlılık, 
Hesap Verebilirlik, 
Sosyal Sorumluluk 
Katılımcılık, 

Kurum Aidiyeti, 
Liyakat, 

Şeffaflık, 

Yaratıcılık 
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11. ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Yeni kurulan bir üniversite olarak vizyonumuz hem toplumsal hem de bireysel anlamda 
ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak ve Üniversite-Özel Sektör iş birliğine olanak 
sağlayacak bir Eğitim Öğretim Sistemi oluşturmaktır. 


MİSYON 


Bu kapsamda misyonumuz ise bölgenin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini 
göz önüne alarak; özellikle turizm, tarım ve kıyısal kaynaklar yönetimi alanlarında kentsel ve 
bölgesel kalkınmaya katkı ve katılım sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olmaya yönelik 
faaliyetler ve hizmetleri sunmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Bu faaliyetler ve hizmetleri sunarken benimsediğimiz temel değer ve ilkeler ise aşağıdaki 
gibidir: 


16 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1024&termYear-2017 
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Çağdaşlık 
Teknoloji 

Kalite 

Etik değerlere bağlılık 
Liyakat 

Şeffaflık 
Yaratıcılık 
Girişimcilik 
Katılımcılık 
Akademik özerklik, 
Özgürlük 
Sorumluluk 
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12. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ" 


VİZYON 


“Mezunlarıyla profesyonel alanda fark yaratan, evrensel bilime değer katan bir üniversite...” 


MİSYON 


Dünyanın ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda kendini güncelleyen, yenilikçi, 
uygulamayı merkeze koyan ve öğrenen odaklı bir anlayışa sahip, inovasyona yönelik, özgür 
araştırma imkânını ve ortamını sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinciyle özgün katkılar 
sağlayan çözüm öncelikli üniversite olmak. 


Temel Değerler” 


Ф, 
a? 


Bilimsellik, 

Öğrenci Odaklılık, 
Girişimcilik, 
Yenilikçilik, 

Toplumsal Sorumluluk, 

Tarafsızlık, 
Uluslararasılaşma, 

İyi Yönetişim, 
Şeffaflık, 

Dinamizm. 
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13. AMASYA ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Amasya Üniversitesi, ülkemizin çağdaş dünyada öncü ve önder olması için araştırma, 
öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden 
hizmet edecek, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak aydın insanlar 
yetiştiren girişimci ve yenilikçi bir üniversite olacaktır. 


VİZYON 


Amasya Üniversitesi, Amasya'nın tarihte yerine getirdiği misyonu ve sorumluluğu ile 
akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda 
ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş, sanat, bilim, yönetim öğrenim ve 
eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmeye çalışacak bir eğitim kurumudur. 


TEMEL DEĞERLER ”' 


Paylaşımcılık 

Etik değerlere bağlılık 
Katılımcılık 
Motivasyon 
Hoşgörü 

Kurumsal aidiyet 
Doğruluk 

Dürüstlük 
Paydaşlarla iş birliği 
Takım ruhu 
Verimlilik 

Yenilik ve dinamizm 
Demokrasi 

Şeffaflık 

Hesap verebilirlik 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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Farklı görüş ve değerlere saygı 
Toplumsal ve çevresel duyarlılık 


0, 


Ф 


Ф, 
% 


Sosyal sorumluluk 
Adalet 

Öğrenci odaklılık 
Nesnellik 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
4% 060 %% %% 


20 https://www.amasya.edu.tr/96C396BCniversitemiz/96C396BCniversitemiz/misyon-vizyon 
““http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10278termYear=2017 
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Liyakat 

Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek 
Evrensellik 

Verimlilik 

Bilimsel üretkenlik 

Sürekli iyileştirme 

Akademik özgürlük 


Ф, 
%» 
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14. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. 


MİSYON 


Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, Bilim, teknoloji, 
sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine 
katkı sağlamak, her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları 
sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir. 


TEMEL DEĞERLER 
% Şeffaflık 
% Hesap Verebilirlik 
% Adillik 
*» İnsan Odaklılık 
% Yenilikçilik 
% Yaratıcılık 
% Güvenilirlik 


% Mükemmellik 


* Evrensellik 


22 





15.ANKA TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ” 
Web sayfası yapım aşamasında... 


Anka Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 
2013 yılında Ankara'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin 
karar 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.” 


16. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ” 
Henüz eklenmemiş... 


17. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
Web sitesi henüz yok... 


18. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Ülkemizin zengin potansiyeli ve kültürel çeşitliliğini bütüncül biçimde kucaklayıp ele alacak 
dünya standartlarında bir tematik müzik üniversitesinin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Ankara 
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, ruhunu Anadolu'dan alan, ancak evrenselliği gözeterek 
dünyaya geniş bir medeniyet ufkuyla bakabilen, ülkemizin sanata dair sahip olduğu tüm 
imkânları olumlu bir potansiyel olarak değerlendiren bir kurum olma amacındadır. 


MİSYON VE DEĞERLER 
Bu yaklaşımlar ışığında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitenin misyonu; 


* yaratıcılık, üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel 
ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline 
ve kamuoyunun gelişimine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, tercih 
edilen, saygın bir üniversite haline gelmek, 

% evrensel bilim ve çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim-sanat üreten, 
öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; 


* yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı 
entelektüel birikime sahip sanat, bilim, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek, 


23 http://www.anka.edu.tr, 

“https://tr.wikipedia.org/wiki/Anka Teknoloji 96C3949Cniversitesi 
25 https://ahbv.edu.tr/# 

“http://mgu.edu.tr/tr/5/page/content 








Si 


* bilimsel-sanatsal projeler ve yayınlar yoluyla insanlığa hizmet etmektir”. 


% Duyarlı, kulak veren, dinleyen ve işiten, sanatın zaman ve mekandaki yolculuğunu 
gözeterek tüm dünya için “ahenk? var etmeyi misyon edinmiş bir üniversite... 

% Diyaloga açık, uzlaşmacı, hoşgörülü, kültürel çeşitlilikleri ve farklılıkları potansiyel 
bir zenginlik olarak gören bir üniversite... 

% Türkiye başta olmak üzere, bölge ülkelerini ve dünyayı kucaklayan; kâinatın tüm 
seslerine gönül kapılarını açan bir üniversite... 

% Müzik, sanat, kültür, felsefe, bilim ve teknolojinin imkânlarını sonuna dek 
değerlendirmeyi, geliştirmeyi amaç edinmiş bir üniversite... 

% Mensuplarının mutluluk ve başarılarını önemseyen, onları daima tebessüm ettirmeyi 
hedefleyen üniversite... 

% Kapsayıcı bir yaklaşımla müzik, sanat, kültür, bilim ve teknolojide kaliteyi 
önemseyen, üretime odaklı, seviye yükseltmeyi amaçlayan, rekabete açık, iddia sahibi 
bir üniversite... 

% Eğitim kadrosu bünyesinde, çok yönlü, yetkin, saygın sanatçıların, araştırmacıların ve 

eğitimcilerin yer aldığı; öğrencileriyle bilgi ve tecrübe paylaşımına önem veren; 

heyecanlı, açık fikirli, geniş ufuklu bir üniversite... 


19. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ? 


MİSYON 


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak misyonumuz, evrensel değerler ışığında, 
Türkiye'nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen, sosyal bilimler 
alanında yapacağı araştırmalarla ülkenin ve bölgenin geleceğine ışık tutan ve araştırmacı 
evrenine katkıda bulunan, bununla birlikte araştırma çıktılarını eğitim ve diğer yaygınlaştırma 
süreçleri aracılığıyla faydaya dönüştürerek toplum yararına sunmayı kendisine görev edinen 
bir üniversite olmaktır. 


VİZYONUMUZ 


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak vizyonumuz sosyal bilimler alanında araştırma 
odaklı, lisans ve lisansüstü eksenli, uluslararası işbirliğine önem veren, ilgi alanı tüm dünyayı 
kuşatan, tarihi binalar içinde ileri teknoloji kullanan, çok dilli ve çok kültürlü, dünya 
ölçeğinde saygın bir araştırma üniversitesi olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER ” 


” https://www.egitimajansi.com/index.php/haber/ankara-muzik-ve-guzel-sanatlar-universitesi-haberi- 
66246h.html 
“https://www.asbu.edu.tr/tr/misyon-ve-vizyon 





Üniversitemizin temel değerleri şunlardır: 


Ф 


İnsan hakları 
Demokrasi 

Etik değerlere bağlılık 
Katılımcı yönetim 
Kurumsallaşma 
Yenilikçilik 
Bilimsellik 

Çağdaş eğitim 
İşbirliği ve organizasyon 
Başarı odaklılık 
Şeffaflık 

Hesap verebilirlik 
Kurumsal adalet 
Sevgi 

Hoşgörü 

Açık iletişim 

Tutarlı davranış 


Ф, Ф, Ф, 
“4% %% % 


Ф, 
KSA 


Ф, Ф, 
% % 


Ф, 
.. 


Ф, 
+” 


Ф, 
+” 


Ф, Ф, 
% % 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% 060 on e 


Ф, 
w. 


20. ANKARA ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve 
evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır. 


MİSYON 
Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile; 


* eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli 
yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, 

* bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinlerarası 
araştırmalar yapmayı, 

* sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı 
kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı 


görev edinmiştir. 


29 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1029&termYear-2017 
30 https://www.ankara.edu.tr/kurumsal/tanitim/vizyon-misyon 





Temel Değerler”! 


Akademik özgürlüğe öncelik verme 
Etik değerlere bağlılık 
Cumhuriyet değerlerine bağlılık 
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SO 
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Tarihine sahip çıkma 

Kentle bütünleşme 

Saydamlık 

Katılımcılık 

Çalışana ve öğrenciye güven duyma 
Öğrenci merkezlilik 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
Ülke sorunlarına / önceliklerine duyarlı 


SO 
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21. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ” 


Üniversitemiz, vizyonunu ve misyonunu sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin ve dünyanın 
sayılı üniversitelerinden birisi olmak şeklinde belirlemiştir. 


MİSYON” 


Bireyin ve toplumun entelektüel ve yenilikçi kapasitesinin gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla bilimsel bilginin üretilmesini, yayılımını, sosyal ve ekonomik faydaya dönüşümünü 
sağlamada yetkin bir üniversite olmak, 


VİZYON 


Keşif ve yenilik doğuran araştırmalarıyla ufuklar açan, mensup ve yetiştirdikleriyle daha iyi 
bir gelecek inşasına katkı sunan, geliştirdiği toplumsal projeler ile ulusal ve küresel kültürün 
insanlık değerleri üzerinde yükselmesine yardımcı olan akademik, idari ve mali özerkliğe 
sahip bir dünya üniversitesi olmak. 


İLKE VE DEĞERLER 


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde mevcut tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen 
değerler yön verir. 


31 https://www.ankara.edu.tr/temel-degerler/ 
“https://www.aybu.edu.tr/custom page-332-genel-bilgi.html 
33 https://aybu.edu.tr/kalitekurulu/contents/files/aybu-kalite-el-kitabi.pdf 











* Adalet: Üniversite çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe saygı 
gösterir. 

* İşbirliği, dayanışma ve paylaşma: Üniversite çalışanları dayanışma, paylaşma ve işbirliği 
içerisinde hareket eder. 

* Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestce 
dile getirir, risk alır. 

* Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde 

yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır. 


22. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 


VIZYON“ 

Yurdunu, ulusunu, insanı, doğayı, çalışmayı seven; laik-demokratik, Cumhuriyete, Atatürk 
ilke ve devrimlerine bağlı kişiler yetiştirmek. 

Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek; onları bir üst öğrenime, 
yaşama Oo hazırlayan eğitim kurumu Olduğumuzu sergileyip (o kanıtlamaktır. 
Eğitim-öğretimde ilgi, sevgi, güven ve başarı ile bilimin yol göstericiliğinde en önde olmak 
istiyoruz. Tüm çalışmalarımızla vizyonumuzu gerçekleştirmeye, mükemmelliği yakalamaya 
hazırız. 

MİSYON 

Çocuklarımızı, gençlerimizi, kültür ve eğitim yoluyla, insanın değerini bilen, bu değerleri 
koruyup, yaşama geçiren, yaşadığı topluma, Dünya insanlarına hizmeti ilke edinen, sürekli 


öğrenme, uygulayıp üretme anlayışına sahip bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. 


“Mutlu yaşamak, insanlığa yararlı olmak, iyi eğitim almakla mümkündür.” 


İLKELER” 


* Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, 
* İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, 


34 http://www.akev.edu.tr/page/tr/misyon ve vizyon 
35 3 
http://www.akev.edu.tr/page/tr/ilkeler 





Ф, 
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Milli Eğitim Temel Kanunu, Okulöncesi eğitimi, ilköğretim-ortaöğretim program уе 
yönetmeliklerine bağlı kalınarak, vakıf amaçları doğrultusunda eğitim-öğretim hizmeti 
vermek. 

Çocukları ve gençleri, toplum ve okul kurallarına saygılı, sorumluluk bilinci kazanmış, 
kendine güvenen, davranışlarını kontrol edebilen öğrenciler yetiştirmek. 

* İyiye, güzele, doğruya yönelen, eleştiriye açık, bilim ve teknolojinin önemini 
kavramış, öğrenmeye istekli, çevreyi koruyan, sorun çözme becerisine sahip kişiler 
olarak yetiştirmektir. 

Sürekli değişen toplumsal hayat biçimlerine ayak uydurarak beceriler geliştirmektir. 
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23. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Yenilikçi ve uygulama odaklı bilimsel araştırmaları ve eğitimi sayesinde girişimcilikte öncü, 
uluslararası platformda rekabet edebilen bir üniversite olabilmektir. 


MİSYON 


Farklılıkları zenginlik olarak algılayan yapısı ve nitelikli akademik kadrosu ile ait olduğu 
toplumun değerlerine sahip çıkar, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip eder ve katkıda bulunur. 


Bireyin ve toplumun gelişmesine katkı sağlayan eğitim ve araştırma hizmetleri sunar. 


Yenilikçi programlar ile öğrencilerin eleştirel, özgün ve bilimsel düşünmesine olanak sağlar. 


DEĞERLERİ” 


Bilimsellik 

Öğrenci Odaklılık 
Araştırmacılık 
Akademik Özgürlük 
Nitelikli Eğitim 
Akılcılık 

Şeffaflık 

Evrensel Hukuka Bağlılık 
Yenilikçilik 
Hakkaniyet 

Liyakat 
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36 https://antalya.edu.tr/tr/universitemiz/vizyon-ve-misyonumuz 
37 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10338termYear=2017 
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* Çalışanlarına Karşı Adil 
* Paydaşları Arasında Ayrım Yapmayan 


24. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler ağırlıklı yapacağı çalışmalarla bölgede ve dünyada 
adından söz edilen bir üniversite olmayı temel vizyon kabul eder. 


MİSYON 
Ardahan Üniversitesi, Okuma edimini en yüksek değer sayan bir anlayışla; 


Evrenin yüzüne sinen gizli anlamları okuyan, 

Yönettiği bilimsel projeler ve ürettiği değerlerle tüm insanlığın önünü açan, 

Üzerinde yaşadığı toprakların rüyasını gören, bilgisini edinen, 

Büyük insanlık ülküsüne bağlı ve insan haklarına saygılı nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve 
Ülkemizin son noktası Ardahan'ı, Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan bir bilim merkezi 
haline dönüştürmeyi kendine misyon edinir. 


DEĞERLER 


Ulasilamamistir”. 


25. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


“Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek, nitelikli bireyler yetiştirmek, bilimsel 
araştırmalar yapmak, bilimi, sanatı ve kültürel değerleri sosyal sorumluluk bilinci ile ülke 
sorunlarına duyarlı olarak toplumun hizmetine sunmaktır.” 


“https://www.ardahan.edu.tr/detay-menu.aspx?id=11 
“http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10348termYear=2017 
“https://www.artvin.edu.tr/misyon-ve-vizyon-11 








VİZYON 


“Kurumsal değer ve ilkeleri ile eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde ön plana çıkan, 
işbirliğine açık, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, seçkin ve tercih edilen bir 
üniversite olmaktır.” 


TEMEL DEĞERLER “ 


Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planında belirtilen temel değerler; 


Ф 


Ф, 
% 


Yeniliğe ve gelişime açık, çözüm odaklı olmak, 

İnsan ve öğrenci merkezi yaklaşıma sahip olmak, 

Adil, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olmak, 
Kalite ve verimliliği ilke edinmek, 

Yönetimde kurumsallaşmayı ilke edinmek, 

Toplumsal duyarlılığa sahip olmak ve toplumun değerlerini korumak, 
Hoşgörülü ve özgürlükçü olmak, 

İşbirliğini ve dayanışmayı teşvik etmek, rekabete açık olmak, 
Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak 
Görev ve sorumluluk bilinci aşılayan bir üniversite olmaktır 
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26. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU” 


VİZYON 


“Ülke ekonomisinin ve iş yaşamının ihtiyacı olan, nitelikli işgücünü, çağdaş, demokrat ve 
analitik düşünceye sahip, sanayi ile işbirliği içinde bireyler olarak yetiştiren bir meslek 
yüksekokulu olmak. ” 


Misyon 


% Demokratik, şeffaf ve adaletli yönetim ekseninde eğitim-öğretim ve araştırmada 
evrensel ölçüt ve etik değerleri benimsemek, 

% Mesleki yeterliliğe sahip, mesleki nesnellik kurallarına saygılı, yaşam boyu öğrenme 
felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, 
girişimci küresel rekabete hazır ve anında karar verebilen insan gücünü yetiştirmek, 

% Cumhuriyetin temel ilkelerini ve milli değerleri içselleştirmiş, toplumsal sorunların 

farkında ve çözüm üreten kuşaklar yetiştirmek, 

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunmak, 

Uluslararası standartlara uygun, ülkemizin bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi 

birikimine katkıda bulunan; evrensel düşünce ve değerleri destekleyen, geleceğin iş 

dünyasının profesyonellerini ve liderlerini yetiştirmektir. 


“http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10358termYear=2017 
“ http://www.adiguzel.edu.tr/kurumsal/vizyon-misyon 
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Akademik özgürlükçü, 

Bilimsel yaklaşım, 

Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış, 

Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara 
eşit yaklaşım, 

Atatürk Türkiye’sinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık, 

Anadolu kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı, 

Katılımcı, 

İnsan odaklı, 

Yenilikçi. 


27. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Kültürleri birbirlerine yaklaştırmanın ve evrensel barışın en önemli araçlarından birisi 


turizmdir. Bütün etkinliklerimizin bu amaca yönelik olması, eğitim-öğretim amaç ve 
yöntemlerinin bu amacı destekleyici olmaları çağdaş bir zorunluluktur. 


Yöreselden evrensele; deniz, doğa, tarih ve kültür yolculuğumuzda fakültemiz öğrencileri; 
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Kültürel çeşitliliğe, 

Sürdürülebilir turizme, 

Barışçıl ve çağdaş ilişkilere, 

Hoşgörü ve empatiye, 

Turistlerin maksimum tatminine, 

Çağdaş yurttaşlığa hizmet verebilecek kapasite ve bilgelikle mezun olarak, bulunduğu 
her ortamı aydınlatan ve geliştiren sorumlu birer elçi olduklarında fakültemizin 
misyonunu gerçekleştirmiş olacaktır. 


VİZYON 


Fakültemizin vizyonu; nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ülkemizin kalkınmasına katkı 
sağlayan bilgi üreten, sürekli gelişen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek olabilecek bir 
akademik kurum olmaktır 


“https://atauni.edu.tr/vizyon-ve-misyon-2 


TEMEL DEĞERLER” 


Yaşam boyu öğrenme 
Bilimsellik 
Yenilikçilik ve girişimcilik 


Ф, Ф, Ф, 
% 060 n 


Ф 


Ф, 
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Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık 

Katılımcılık ve paylaşımcılık 

Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık 
Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme 


Ф, 
.. 


Ф, 
2 % 


Ф, 
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28. ATILIM ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışı içinde bilimsel bilginin üretimi ve 
uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak ulusal ve evrensel düzeyde donanıma 
sahip nitelikli bireyler yetiştirmek. 


VİZYON 


Eğitimde ve araştırmada Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer 
almak. 


DEĞERLER“ 


Ф 


Araştırmacılık 
Bilimsellik 
Evrensellik 
Güven, 
Güvenilirlik 


Ф, Ф, Ф, 
90 %% % 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
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İnsana ve Çevreye Saygı 
Kalite Odaklılık 

Kurumsal Aidiyet 
Kurumsallık 

Mesleki Etik Değerlere Saygı 
Paydaş Odaklılık 

Verimlilik, 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
q, %% % e %% 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
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4 Üretkenlik 


Ф, 
w. 


Ф, 
w. 


Yenilikcilik, 
Yaraticilik 


29. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ “7 


MİSYON 


Eğitimde; sürdürülebilir, kaliteli eğitim veren lider üniversitelerden biri olmak, 
Bilimsel üretim, uygulanabilir teknoloji ve yenilikçi çalışmalar yapmak, 
Topluma katkı yapmak, 


Kendi kendini denetleyen yenileyen geliştiren, sürdürülebilir bir üniversite idare 
sistemi kurmak, 


Kendi ekonomik kaynaklarını geliştiren ve çeşitlendiren bir üniversite olmak 


Uluslararası akredite programlara sahip olmak 


VİZYON 


Türkiye'de ve dünyada saygın üniversitelerden biri olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


Bilimsel düşünceyi rehber edinmek, 

Adalet, hoşgörü ve İnsan onurunu üstün tutmak, 
Topluma ve çevreye karşı duyarlı ve sorumlu olmak, 
Yenilikçi ve girişimci olmak, 

Hayat boyu öğrenmek, 

Şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmak, 
Evrensel değerlere bağlı olmak, 


Kalkınmaya dayalı bir dünya düzeninin kurulmasını hedeflemek. 
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30. AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU” 


Avrupa Meslek Yüksekokulunun vizyonunun temelinde; araştırma motivasyonu ve becerisi, 
bilimsel özgürlük, fırsat eşitliği, toplumsal ve ahlaki duyarlılık, başarı odaklılık, sağlıklı 
yaşama , “biz” bireyler olabilme, doğaya ve insana saygı ilkeleri, kendi kültüründen 
kopmadan uluslararası bireyler olma değerleri yatmaktadır. 


MİSYON 


Ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş bireyler yetiştirmek, bu bireylerle kalifiye insan 
gücünün oluşmasına katkıda bulunmak. Çağdaş teknolojiye hâkim, yüksek nitelikte eğitim, 
öğretim, araştırma ve uygulama programıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan öncü bir 
üniversite olmak. Uygulamalı alanlarda, çağdaş bilimin gösterdiği yolda ilerleyen Eğitim- 
öğretim düzeyi yüksek, sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren insan odaklı, 
öncü, yenilikçi, çağdaş ve evrensel bir eğitim kurumu olmak. 


VİZYON 


Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Kendini Kanıtlamış Eğitim Kadrosuyla, Verdiği 
Eğitimin Bilimselliği ve Kalitesi ile Uygulamalı Bilimlerde Öncü Bir Rol Üstlenmektedir. 


DEĞERLER VE HEDEFLER 


* Mesleki eğitimin geleneğindeki insan ve ahlaki değerleri bugüne taşımak. (Lonca ve Ahi 
Teşkilatı) 


* Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir mesleki eğitim vizyonu ve tasarımı oluşturmak. 
* Mesleki eğitimde holistik (bütüncül) yaklaşımı uygulanır kılmak. 


* Sektörle bütünleşmek ve uluslararası işgücü piyasasının taleplerini karşılayacak meslek 
insanı yetiştirmek. 


31. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, 
yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları 


saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek. 


“https://www.avrupa.edu.tr/sayfa/4/misyon-ve-vizyon 
“ https://www.adu.edu.tr/tr/misyon-vizyon 





Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel 
bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. Toplumun 
ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı 


hizmet vermek. 


VİZYON 


Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, 


çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLERİ” 


Uluslararası İşbirliğine Açık, 

Uluslararası Katkılar Yaratırken, Öz Benliğini Yitirmemek, 
Yaratıcı Düşünce, Yenilikçi Yaklaşım ve Girişimleri Özendiren, 
Bilimsel Çalışmalarda Akılcı Çözümler Üretmek, 

Tarafsız, 

Güvenilir, 

Adil, 

Şeffaf 

Katılımcı, 

Çevreye Duyarlı, 

Toplumsal Bilince Sahip, 

Paylaşımcı 

Ulaşılabilir Olmak. 
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32. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ” 
VİZYON 


Uluslararası tanınırlığı olan, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü seçkin bir araştırma 
üniversitesi olmaktır. 


50 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1018&termYear-2017 
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MİSYON 


Bahçeşehir Üniversitesi ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin 
üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirmeyi; ülkemizin ve dünya 
insanlarının refah ve mutluluğunu artıracak öncü ve yenilikçi girişim ve çalışmalarda 
bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve girişimci insanlar yetiştirmeyi; ülkemizin, insanlarımızın, 
devlet, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümlerle katkıda 
bulunmayı hedefleyen bir vakıf üniversitesidir. 


DEĞERLER 
% Çeşitlilik 


* Kapsayicilik 
% Mali Mükemmellik”? 


33. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Üniversitemiz, başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin 
artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve 
teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. 


VİZYON 


Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve üniversite-kent-sanayi 
işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLERİ 


Akademik Mükemmellik 
Akademik Özgürlük 
Çevre Bilinci 

Etik Değerlere Bağlılık 
Şeffaflık 

Hesap Verebilirlik 
Sosyal Sorumluluk 
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Ф, 
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Yenilikçilik 

Eğitim Kalitesi 
Bilimsel Özerklik 
Paydaşlar ile İşbirliği 


Ф, Ф, 
w 0 


Ф, 
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34. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi 
için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak 
ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır. 


VİZYON 


Katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür 
ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmak 


DEĞERLER 


Katılımcılık ve Çoğulculuk 
Bilimsel Eğitim ve Araştırma 
Saydamlık 

Hesap Verilebilirlik 
Kurumsal Gelişim 

Özgün Eğitim-Öğretim 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
+ %% e %% %% 
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Özgür Eğitim-Öğretim 


Ф 


Toplumsal Değerlere Saygı 
Toplumsal Değerlere Sorumluluk 
Uluslararasılık 

Entegrasyon 

Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci 
Disiplinlerarası Yaklaşım 


Ф, 
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Ф, 
%» 


Ф, 
0 %* 


Ф, 
% 
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35.BARTIN ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Bartın Üniversitesi'nin misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek, 
toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı 
sağlamaktır. 


VİZYON 


Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve 
uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle 
tercih edilen bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Bartın Üniversitesi; 


İnsana ve doğaya saygıyı, 
Hakkaniyeti, 

Hoşgörüyü, 

Etik değerlere bağlılığı, 
Katılımcılığı, 

Şeffaflığı, 

Hesap verebilirliği, 

Akademik düşünceyi ve özgürlüğü, 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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Sosyal sorumluluğu, 


Ф, 
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ilke edinmiştir. 
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36. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 


VİZYON” 


Başkent Üniversitesinin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her 
alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet 
çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva 


olmaktır. 


MİSYON”? 


Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve 
bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına 
duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler 
yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla 
Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan 
sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, 


topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. 


DEĞERLER” 


Akademik bir kurum olarak kültürümüzün gereği, aşağıda belirtilen kavramları benimsiyor, 


onlara değer veriyoruz. 
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Akıl ve Bilim 
Bilimsel Üretkenlik 
Kurumsal Gelişim 
Kurum Kimliği 
Çalışma Disiplini 
Toplumsal Hizmet 
Nesnellik 
Ulusaldan Evrenselliğe Ulaşmak 
Sürekli İyileştirme 
Paydaşlarla İşbirliği 
Takım Ruhu 
Yaratıcılık 
Yenilikçilik 


” https://www.baskent.edu.tr/tr/kurumsal 
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37. BATMAN ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve 
kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı 
hedef edinen üretken bireyleri yetiştirmek, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve 
belirleyici rol oynamaktır. 


VİZYON 


Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü ilişkiler 

kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri 
özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu 
olacaktır. 


DEĞERLER 


Ulaşılamamıştır. 9! 
38. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ”? 


VİZYON 


“Kaliteli eğitimi, bilgi ve beceriye yönelik hizmet üretimi, bilimsel ahlak ve değerlere sahip 
girişimci bireyleri ile topluma her anlamda katkı sağlayan, başarıya odaklı, tercih edilen bir 
üniversite olmak.” 


MİSYON 


% Eğitim-öğretim, arastirma-gelistirme ve topluma hizmet süreçlerinde katılımcı, 
araştırmacı, gelişmeye açık, evrensel değerlere saygılı bir yönetim anlayışı ile ekip 
olarak çalışarak ulusal ve uluslararası alanda etkili olmak, 

% Rekabetçi, sonuç alıcı işbirlikleri geliştirip, modern ve üretime yönelik bilgi-teknoloji 
üreterek, kentin toplumsal ve ekonomik gelişimini sağlamada öncülük etmek, 

% Sağladığı güvenli, sağlıklı, huzurlu ve bilime dayalı bir çalışma ortamıyla 

öğrencilerini başarıya odaklamak ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak, 


€ http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1046&termYear-2017 
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ә, 


% Mesleki ve akademik alanda yetkin, girişimci kendini sürekli geliştiren toplumsal 
değerlere sahip ve topluma faydalı olacak bireyler yetiştiren bir üniversite olmak. 


DEĞERLER 


Ф, 
a? 


Bilimsel Ahlak ve Akademik Diisiince, 
İfade Özgürlüğü 

Öğrenci ve Hizmet Alan Odaklı 

Katılımcı 

Şeffaf 

Hesap Verebilir 

Kamu Yararı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı 
Kaliteli 

Yenilikçi 

Adaletli, 

İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygılı 
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39. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ" 


VİZYON 


Kapsamlı eğitim programları ve nitelikli bilimsel araştırmalarıyla insanlığa hizmet sağlayan, 
ulusal kalkınma уе inovasyonda önde gelen bir üniversite olmaktır. 


MİSYON 
Çağın ihtiyaçlarına cevap veren ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve teknoloji 
üreterek toplumsal kalkınmaya liderlik edecek, girişimci, yenilikçi ve hayat boyu öğrenmeyi 


ilke edinmiş bireyler yetiştirmek; bilimin ilerlemesini ve bilginin yaygınlaşmasını 
sağlamaktır. 


TEMEL DEĞERLER 
% Atatürk ilkelerine bağlılık ve çağdaşlık, 
% Bilimsel üretkenlik, 


% Etik değerlere bağlılık, 


63 https://www.beykent.edu.tr/beykent/119222/vizyon-ve-misyon 
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Girişimcilik, yenilikçilik, özgünlük ve rekabetçilik, 
Hukuka saygı, 

Paydaşlarla işbirliği ve paylaşım, 

Topluma hizmet, çevre ve doğaya duyarlılık, 


Toplumsal değerleri dikkate alan uluslararası ve evrensel bir bakış açısı. 


40. BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ"İ 


Hizmetlerinde mükemmellik, çalışanları ve öğrencileri için mutluluk, özgürlük, hoşgörü ve 


başarı merkezi olmayı amaçlayan Beykoz Üniversitesi'nin misyon, vizyon ve temel değerleri 


şu şekildedir: 


MİSYON 


“Öğrenen, öğrendikleri ile öğrenmeye ve topluma değer katan, evrensel bir üniversite 
olmaktır.” 


VİZYON 
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Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı ve yetkin, 
Araştırma, sorun çözme ve uygulama becerileri gelişmiş, 


Çok disiplinli yaklaşımlara açık, özgün, estetik, yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları 
tasarlayabilen ve uygulayabilen, 


Öğrenmenin değerini bilen, öğrenmekten ve etik değerlerden yaşam boyu kopmayan, 
Özgür düşünen ve düşüncesini ifade etmekten çekinmeyen, 

Özgüveni yüksek ve etkili iletişim kurabilen, 

Kalite ve mükemmelliği bir yaşam biçimi olarak algılayan ve uygulayan, 

İnsan yaşamına, toplumsal ve kültürel değerlere saygılı, 


Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş; sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alan, 


“https://www.beykoz.edu.tr/icerik/552-kurumsal-temeller 


ko 


* bireylerin yetişmesine olanak sağlayacak, öğrenci, çalışan ve paydaşları ile 
bütünleşmiş, yurt içinde ve dışında saygınlığı olan örnek bir yükseköğretim ortamı ve 
kültürü oluşturmaktır. 


TEMEL DEĞERLERİ VE İLKELERİ 


Beykoz Üniversitesi, kurumsal olarak tüm faaliyet ve hizmetlerinin odağında aşağıdaki temel 
değerleri ve ilkeleri gözetir; 


% Araştırmak ve bilgi üretmek 

% Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk 

« Öğrenci, çalışan ve paydaş odaklılık 

% Katılımcılık ve paylaşımcılık 

% Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik 

< İnsan hak ve özgürlüklerine, çoğulculuk ve çeşitliliğe saygı 
* Her alanda uluslararasılaşmak 

% Toplumsal ve sosyal sorumluluk 

% Şeffaflık ve hesap verebilirlik 


% Sürekli öğrenmek, iyileşmek, gelişmek ve mükemmelliği aramak 
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VİZYON 


Eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, bilime yön veren, vakıf kültürünü yaşatan öncü 
sağlık üniversitesi olmaktır. 


MİSYON 


Modem bilim ve teknolojiyi medeniyet değerlerimiz ışığında kullanarak sağlık 
profesyonellerini ve bilim insanlarını yenilikçi eğitim modelleriyle yetiştirmek, ürüne ve 
hizmete dönüşen araştırmalar yapmak, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak ve 
toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. 
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Bilimsellik 

Özgür düşünce 

Araştırmacı ruh 

Fırsat eşitliği 

Etik değerlere bağlılık 

Evrensel değerlerle donanım 

İnsancıl yaklaşımları önceleyen sağlık ve eğitim anlayışı 
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42. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ UNIVERSITESI“ 


MİSYON 


Kaliteli öğretim ve araştırma yapılabilmesi için akademik, fiziki ve teknik yapılanmasını 
tamamlayarak, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten; 
insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırıcı, 
sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek; fen, mühendislik ve sosyal bilimler 
alanında nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilime katkıda bulunmaktır. 


VİZYON 


Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konusunda tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü 
gelişmiş bir üniversite olmaktır. 


DEĞERLER” 


Dürüstlük 
Güvenilirlik 
Bilimsellik 
Liyakat 
Adalet 
Yenilikçilik 
Verimlilik 
Kalite 
Paylaşımcılık 
Katılımcılık 
Değerlere Saygı 
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Sosyal Sorumluluk 
Çevreye Duyarlılık 


Ф, 
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43. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


е 
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Bingöl Üniversitesinin varlık sebebi; 
Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek, 
Akademik faaliyetlerini il ve bölge halkının yaşam boyu öğrenme anlayışı 


SO 


ko 


2%, 
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doğrultusunda genişletmek, 

% Yerel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini, aynı zamanda evrensel 
bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek, 

% Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma modelinde 
öncü olacak şekilde tasarlayarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel 
gelişimine katkıda bulunmak, 

% Akademik ve idari personeli ісіп teşvik edici ve verimli bir eğitim, öğretim ve çalışma 
ortamı sağlamaktır. 


VİZYON 


Bulunduğu bölgenin Tarım ve Havza Bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde maddi ve beşeri 
kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer 
katma konusunda diğer üniversitelere örnek olan; başta kendi coğrafyasında olmak üzere 
ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olmak. 


TEMEL İLKELER VE DEĞERLER” 


Bingöl Üniversitesi'nin geniş katılımlı bir şekilde belirlediği ve kurumun geleceğini inşa 
ederken taviz vermeyeceği ve kurumsal kültüre yön veren temel ilke ve değerleri şunlardır: 


Çalışanlar Açısından Çalışma İlke ve Değerleri 


5 Azim ve Kararlılık: Bingöl Üniversitesi çalışanlarının görev bilinciyle hareket etme, 
üretkenliği önceleme, ve sonuç odaklı çalışma konusunda çabalarını destekler. 

5 Öğrenci Odaklılık: Bingöl Üniversitesi çalışanlarını tüm süreçlerde öğrenci odaklı olması 
konusunda teşvik eder. 

«w Liyakat: Bingöl Üniversitesi çalışanların liyakatine önem verir, tercih ve yükseltme 
politikasında liyakati esas alır. 

œ Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Bingöl Üniversitesi eğitim, araştırma ve idari süreçlerde ve 
toplumsal faaliyetleri yerine getirirken çalışanların yenilikçi yaklaşımlarını destekler. 
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Kurumsal Açıdan Çalışma İlke ve Değerleri 


% Adalet: Tüm iş süreçlerinde adil bir yönetimi esas almak ve kurum yönetiminde adalet 


anlayışının kurumsallaşmasını sağlamak. 


% Başarıyı desteklemek ve ödüllendirmek: Çalışanların başarıya odaklanmaları konusunda 


uygun bir iklim oluşturmak ve yüksek performansı teşvik edici sistemler geliştirmek. 


% Etik değerlere bağlılık: Kurum içi ve kurum dışı tüm iş süreçleri ve ilişkilerin 


yürütülmesinde bağlı kalınacak etik değerleri oluşturmak ve böylece kurum içi ve kurum 
dışı paydaşlar arasında güven ilişkisini tesis etmek. 


% Hesap verebilirlik: Kurumun aldığı tüm kararlarda ve yerine getirdiği faaliyetlerde 


mevzuata uygun hareket etmek ve bu faaliyetlerde tüm iç ve dış paydaşlara karşı açık, 
şeffaf ve anlaşılır olmak. 


% Sürekli iyileşmeyi benimsemek: Kaynakları etkin kullanarak tüm iş süreçlerinin ve 


faaliyetlerin kaliteli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve gelişmeler ışığında bu iş 
süreçleri ve faaliyetlerini sürekli iyileştirmek. 


Toplum Açısından Çalışma İlke ve Değerleri 


Çevre Bilinci: Bireysel ve kurumsal düzeyde yerine getirilen tüm iş süreçlerinde ve 
faaliyetlerde çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önleme 
bilinciyle hareket etmek. 

Toplumsal Sorumluluk: İş süreçlerini ve faaliyetleri bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik 
olarak tasarlamak ve tüm çalışanlarımızın toplumsal gelişmelere duyarlı davranmalarını 
teşvik etmek. 

Erişilebilirlik: Toplumun sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel anlamda tüm 
ihtiyaçlarına cevap verebilen bir kuruma dönüşmek ve bu alanlarda dış paydaşların 
üniversitemizden taleplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verebilecek mekanizmalar 
geliştirmek. 


44. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Eğitim, araştırma ve hizmetleri ile ülkemiz ve dünyada referans kabul edilen yenilikçi, 
girişimci lider bir sağlık üniversitesi olmak. 


MİSYON 


Sağlığın her alanında bilgi üreten ve uygulama sorumluluğu taşıyan, öğrenci odaklı, toplumun 
değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, dünya standartlarında eğitim ve hizmet vermek. 
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DEĞERLER ”! 


Bilimsellik 

Liderlik 

Kalite 

Öğrenci Odaklılık 
Toplumsal Sorumluluk 
Farklılıklara Saygı 
Sosyal Duyarlılık 
Mesleki Yeterlilik 
Hukuka Saygı 
Çevreye Saygı 

Yaşam Boyu Öğrenme 
Girişimcilik 
Yenilikçilik 


45. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ”? 


MİSYON 


Bitlis Eren Üniversitesi, giderek artan rekabet dünyasında ülkemizin hangi dinamiklerle 
hareket ettiğini ve üniversitelerin bu sürece nasıl hizmet etmesi gerektiğini kavramış bir 
üniversitedir. Bu bakımdan ulusal amaçlara hizmet edecek şekilde öğrencilere mesleki 
becerilerin kazandırılması, analiz yapabilecek, başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilecek, 
geleceği değiştirmeye muktedir olabilecek donanıma sahip olunması; yaratıcı, kendine 
güvenmenin yanında güven aşılayabilecek, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş ve 
öğrencilerin bu yöndeki kabiliyetlerini tam olarak kullanmalarının sağlanması üniversitemizin 
temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için emek veren değerli 
akademisyenlerimiz ve idari kadromuz, öğrencilerle yakından ilgilenmekte ve kendilerine bir 
aile içinde hissedecekleri sıcak bir ortam sunmaktadır. Standartları yüksek bir eğitimle 
bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve insani vizyonunu geliştirmek için çabalayan 
üniversitemizin emek, sabır ve çalışma ile karşılık bulacağına olan inancımız tamdır. 

Bilgili, deneyimli, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, insani değerleri göz ardı etmeyen, 
araştırmacı ruhlu, bilimi yakından takip eden, çağdaş düşüncelere ve iletişime açık, insanlığa, 
ülkesine ve milletine faydalı, , akademik ve mesleki yetkinliğe sahip nitelikli bireyler 
yetiştiriyoruz. 


Biz sadece eğitim değil, değer de veriyoruz... 
Şehrimiz Bitlis ile el ele, iç içeyiz. 
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Bitlis Eren Üniversitesi, benimsediği öğrenme ve öğrenci merkezli eğitim süreci, 
öğrencilerimizin bilgi ve beceri edinimini hedeflediği kadar; bulunduğu bölgeyi ve şehri de 
benimsemektedir. 


Köklü bir tarihi olan, adeta tarih kokan, önemli zatların ayak bastığı ve yetiştiği kadim bir 
şehirde olduğumuzun bilincindeyiz. Biz, üniversite ile şehri bir bütün olarak değerlendiriyor, 
şehrin gelişimi için üniversitenin her bakımdan faal olması yolunda emek veriyoruz. 
Üniversiteyi öğrencilerimize daha iyi bir eğitim vermenin, bilimsel araştırmaları desteklemek 
ve üretilen ve üretilecek projeler eliyle birtakım başarılara imza atmanın yanında şehrimize 
tüm boyutlarıyla, her alanda bir şeyler katmanın amacındayız. Dolayısıyla attığımız ve 
atacağımız tüm adımlarda; yaptığımız ve yapacağımız tüm faaliyetlerde ülkemize, bilime, 
personele, öğrenciye ve bunun yanında Bitlis'e ne kattığımıza ehemmiyet veriyoruz. Bitlis'ten 
kopuk bir üniversite değiliz. Dolayısıyla Bitlis halkının her anlamda yanındayız ve şehrimiz 
Bitlis ile el ele ve iç içeyiz. 


VİZYON” 

Bilim ve teknolojide yeniliği, öğretimde niteliği esas alarak örnek bireyler yetiştiren; temel 
bilimlerde öncü, İslami ilimler ve kültür, sanat, spor alanlarındaki araştırmalarda bölge 
kaynaklarına ve dinamiklerine öncelik veren, ülkemizde ve bölge ülkelerinin yanı sıra kendi 
bölgesinde tercih edilen rekabetçi, hayata değer katan projeler üreten, evrensel birikime sahip 
çıkan ve bunu kullanan bir üniversite olmaktır. 


DEĞERLER” 


Bitlis Eren Üniversitesi; evrensel değerleri ülkesinin değerleriyle bütünleştiren, adil, 
güvenilir, şeffaflık ve hoşgörü temelinde gönül birliği, sevgi ve saygı esasına dayalı, 
bilim ve teknolojide daima geleceği hedefleyen, çağdaş bireyler yetiştirerek bölgenin ve 
ülkenin kalkınmasını sağlamak için aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder. 


* Şeffaflık: Bitlis Eren Üniversitesinin yaptığı tüm işlem ve eylemleri ile bilginin 
paydaşlara eksiksiz ulaştırılması ve her düzeyde üyenin eylem ve kararlarından dolayı 
şeffaflık ilkesi esastır. 

* Bilimsel Düşünceyi Rehber Edinen: Bitlis Eren Üniversitesi evrensel normlara 

ulaşmanın bilimsel düşünceyi rehber edinmenin bir sonucu olduğu anlayışına sahiptir. 

Adil ve Güvenilir: Bitlis Eren Üniversitesi gerek çalışanlarına gerekse öğrencilerine 

karşı adil ve güvenilirdir. 

Daima Geleceği Hedefleyen: Bitlis Eren Üniversitesi yaptığı akademik çalışmalarla 

bilime ve geleceğe ışık tutmaktadır. 

Hukukun üstünlüğü: Bitlis Eren Üniversitesi hukukun üstünlüğüne daima inanmış ve 

bu ilkeye uygun hareket etmektedir. 

4%» Toplumsal Değerler: Bitlis Eren Üniversitesi daima toplumsal değerleri özümseyerek 
yaşadığı bölgenin ve ülkenin sosyal yapısına uygun hareket etmektedir. 

* Tarihi ve Kültürel Değerler: Bitlis Eren Üniversitesi yaptığı çalışmalarla daima tarihi 
ve kültürel değerlerin korunmasına özen göstermektedir. 
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Öncü Olmak: Bir üniversite olarak sunduğumuz eğitim ve hizmetlerle toplumda öncü 
olmak, yaptığı araştırma çıktıları ile geleceğe yön vermek kaybolmaması gereken bir 
değerimizdir. 

Farklılıklara Saygılı: Üniversitemiz olarak farklı düşüncelere, kültürlere ve inançlara 
saygı değerlerimizden biridir. 


46. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik 
değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış-evrensele açık, 
bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal 
sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim 
ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, sanat ve kültürün toplumda yer 
bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır. 


VİZYON 


Boğaziçi Üniversitesi'nin vizyonu eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği 
şekillendiren bir üniversite olmaktır. 
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Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek, 
Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider 
araştırma üniversiteleri arasında yer almak, 

Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine 
katkıda bulunmak, 


vizyonumuzun ana öğelerini oluşturmaktadır. 


DEĞERLER 


Yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi Üniversitesi'nin değerleri: 
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Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi, 

Öğrenci odaklı, 

Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı, 
Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı, 
Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren, 

Etik değerlere sahip çıkan, 

Temel hak ve özgürlükleri savunan, 

Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen, 
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Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan, 

Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı, 

Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan, 

Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı, 
olarak ifade edilebilir. 
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47. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; evrensel standartlarda eğitim öğretim yaparak 
insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda 
bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi 
şekilde yapmayı kendine görev bilir. 


VİZYON 


Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal 
ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi 
ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir 
üniversite olmak. 


DEĞERLER” 


* Ortak akıl ve Katılımcılık: Çalışanların bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her 
kademede yönetim süreçlerine katılmasını sağlamak ve tüm paydaşların görüş ve 
düşüncelerine değer vermek. 

* Etik Değerlere Bağlılık: Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen kurumsal ve bireysel 
tüm faaliyetlerde hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere uymak. 

* Girişimcilik ve Yenilikçilik: Özgüveni yüksek, yeni fikirlere açık bireyler yetiştirerek 
katma değeri yüksek yeni ürün ve hizmetler üretmek. 

* Toplumsal Katkı: Eğitim öğretim faaliyetleri ve araştırma çıktılarıyla toplumsal 
kalkınmaya destek olmak. 

* Kurumsal Aidiyet: Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetlerini artırarak kurumsal 
kültürü geliştirmek ve aidiyet duygularını güçlendirmek. 
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48. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ”? 


Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ulusal ve bölgesel kalkınmaya 
odaklanmış, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip girişimci bir üniversite olmak için 
toplam kalite yönetim anlayışı çerçevesinde tüm eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerimizi iç 
ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla iyileştirerek sürekli gelişimi sağlamaktır. 


MISYON” 


Çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kòk salmış ancak evrensel değerlere 
açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, 
etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci 
özelliklere sahip, sanat ve spor alanlarıyla da ilgili bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma 
geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak. 


VİZYON 


Ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile 
yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan 
yenilikçi bir üniversite olmak. 


DEĞERLER 


Ф, 
a? 


Yòre, Bòlge ve Ulke Sorunlarina Duyarlilik 
Kalkinma Yònelimli Bilimsel Uretkenlik 
Paydaşlarla İşbirliği 


0, 


Ф, 
2. 0 


Ф, 
% 


Uygulamalı ve Meslek Edindiren Eğitim 
Gelişim Odaklılık 

İnsan Hak ve Özgürlüklerine Saygı 

Bilimsel Etik Kurallara Uygun Hareket Etmek 
Fırsat Eşitliği 

Demokratiklik 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
q. %% e e %% 


Ф, 
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49. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Bursa Teknik Üniversitesi, toplumun beklentilerini karşılayan bilgi, teknoloji, sosyal ve 
sanatsal değerler üreten, araştırmacı kimliği ile öne çıkan bir dünya üniversitesidir. 


VİZYON 


Ulusal ve uluslararası alanda eğitim öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen yenilikçi ve 
girişimci bir üniversite olmak. 


DEĞERLER 
Çalışanlarda temel değerler; 


Mesleki uzmanlık, 
Liyakat, 

Şeffaflık, 
Tarafsızlık, 
Güvenilirlik, 
Güncellik, 

Yeniliğe açık olmak, 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% 060 %% e 060 NE NO 


Ф 


Çevreye duyarlılık, 
Uzlaşmacı ve paylaşımcı olmak, 
Değişime uyum sağlayabilmek 


Ф, Ф, 
0 aw Фу 


Ф, 
% 


Süreçlerde temel değerler; 


Uzmanlığı ve bilgiyi esas almak, 
Çevreye ve tarihi dokuya duyarlı olmak, 
Eşit ve Adaletli olmak, 

Bütüncül bakış açısına sahip olmak, 
Kişisel verilerde gizlilik, 

Katılımcılık ve ulaşılabilirlik, 

Hesap verebilirlik, 


Ф, Ф, 
% %% 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
90 060 n 


Ф, 
%» 


Tarafsız, şeffaf ve güvenilir olmak, 
Toplumsal duyarlılık, 
Hukuka ve insan haklarına duyarlı olmak. 


Ф, Ф, Ф, 
% + %% 
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*Beklentilerde temel değerler; 


Ф 


Değerlendirme doğruluğu ve güvenilirlik, 
Nesnellik, 

Güncel verileri içermek, 

Problem çözücü olmak, 

Kaynakları verimli kullanmak, 

Verimli, etkin ve kaliteli hizmet, 

Çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, 
Değişimi takip edebilmek, 

Sosyal içerikli olmak, 

Motive ve koordine edici olmak. 


Ф, Ф, 
0 060 9% 


Ф, 
% 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
%% 060 %% e 060 NE NO 


50. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ"! 


VİZYON 


Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve 
girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmaktır. 


MİSYON 


Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi 
üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle işbirliği yaparak kalkınmaya katkı 
sağlamaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


4% Ortak Akıl ve Katılımcılık: Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak 
her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve 
düşüncelerine değer vermek. 


% Etik Değerlere Bağlılık: Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere 
dikkat etmek. 


* Kurumsal Aidiyet: Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini 
sağlamak, önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin 
oluşumuna zemin hazırlamak. 


“https://www.uludag.edu.tr/konu/view/16 
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Ф, 
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Ф, 
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Ф, 
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Ф, 
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Yenilikçilik ve Girişimcilik: Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri 
yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek. 


Çevreye Saygı ve Duyarlılık: Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve 
iyileştirilmesi için öncü olmak. 


Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı: Üniversitemiz görev ve sorumlulukları 
çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve 
duyarlı olmak. 


Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek: Akademik bilgi birikimleri, küresel ve 
yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak. 


51. САС ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek, özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem 
veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış, 
yaşama hazır bireyler yetiştirmek ve toplumsal gelişime öncülük etmektir. 


VİZYON 


Kaliteli eğitim ve öğretim ile ulusal ve uluslararası ortamda "bilgi üretim ve paylaşım 
merkezi" olacak biçimde bilgi üreten, sosyal, kültür - sanat ve sportif faaliyetlerde katkı 
sağlayan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanına sahip; Türkiye'de önde gelen 
üniversiteler içinde yer almaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Adalet / Hakkaniyet 

Açıklık (Seffaflik)/Saydamlik 

Sürekli gelişme ve geliştirme (Yenilikçilik ve Mükemmeliyetçilik) 
İşbirliği 

Görev ve Sorumluluk duygusu 


Bilimsel Özerklik 
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% Yenilikçilik 
* Yaratıcılık 


* Liderlik 


52. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli 
araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten; 
bilgiyi, sevgiyi ve saygıyı Çanakkale'nin tarihi ve zengin dokusuyla harmanlayan; “kalite 
odaklı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak” 


VİZYON 


Genç ve dinamik insan varlığıyla; özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla; kurumsal 
kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; bilimsel 
araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve sportif faaliyetleriyle; “bölgenin en iyi üniversitesi olmak, 
ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek.” 


DEĞERLER 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde kuruluşundan 
bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma 
yolunda ilerlemektedir. Bu değerler (alfabetik sırayla) aşağıdaki gibidir; 


Ф, 
%» 


Aidiyet 

Bilimsellik 

Düşünce ve İfade Özgürlüğü 
Eğitilmiş Vatandaşlar 

Etik 

Girişimcilik 

Hareketlilik 

İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma 
Kalite ve Verimlilik 
Katılımcılık 

Kentle Bütünleşme 
Mükemmeliyetçilik 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
w. 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


Ф, 
% 


Ф, Ф, Ф, 
%%%%% 


Ф, Ф, 
w. 


Ф, 
%» 
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Şeffaflık 

Tanınırlık 

Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma 
Yaşam Boyu Öğrenme 

Yenilikçilik ve Yaratıcılık 


Ф, 
mou 


Ф, 
% 


Ф, Ф, 
w. 


53. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ? 


Çankaya Üniversitesi'nin vizyon, misyon ve paylaşılan değerler ifadeleri öncelikle konuyla 
ilgili komisyon tarafından tartışılarak belirlenmiş, daha sonra Arama Konferansında 
katılımcılarla tartışmaya açılmış ve kabul edilmiştir. 


VİZYON 


“İnsan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı vereceği, 
uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında 
öncü; personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı 
sürdürmek.” 


Çankaya Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler içerisinde saygın konumunu koruma 
yönüyle çok sayıda hedefe sahiptir. Bu hedefler dört ana başlık altında toplanabilir. 
Yukarıdaki vizyon ifadesine dayanılarak Üniversitemizin gelecekte ulaşmak istediği şu dört 
unsur üzerinde durulmaktadır: 


* Yüksek insan hakları bilicine ulaşmak: Çankaya Üniversitesi tüm mensuplarıyla 
birlikte insan haklarına saygı duyar. Çankaya Üniversitesi bir üniversitenin topluma 
katkı misyonu taşıması gerektiğinin bilinci içerisinde sosyal sorumluluk konusuna 
önem vermektedir. Bu anlamda Çankaya Üniversitesi toplumsal olaylara duyarlı 
bireyler yetiştirmek ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine dahil olmak suretiyle 
toplumda sosyal sorumluluk anlayışının artmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 


< Uluslararasilasmak: Çankaya Üniversitesi kuruluşundan bugüne uluslararasilasmaya 
önem vermektedir. Bir üniversitenin uluslarasılaşması, dünyadaki araştırma ve 
geliştirme ve yenilikçilik eğilimlerini takip etmek ve karşılıklı etkileşim yoluyla 
akademik bilginin üretimi ve transferi açısından çok önemlidir. Bu nedenle Çankaya 
Üniversitesi, öğrencilerinin uluslararası alanda deneyim kazanmasına olanak 
sağlayarak, akademik kadrosunu uluslararası gelişmeleri takip etmesi yönünde 
destekleyerek ve uluslararası işbirliklerinde yer 
alarak, uluslarasilasmayi hedeflemektedir. 


% Bilim ve Teknolojinin üretilmesinde ve uygulanmasında öncü olmak: Çankaya 


Üniversitesi'nin önem verdiği bir diğer önemli husus bilime katkıdır. Bir toplumda, 
üniversitelerin meşrulaşması ve saygınlığı büyük oranda bilime sağladıkları katkı ile 
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gerçekleşmektedir. Bilim, sorgulamayı, daha önce sorulmamış soruları sormayı ve bu 
soruların cevaplarını bilimsel yöntemlerle elde etmeyi içermektedir. Böylece, bilime 
katkı, sorgulayıcı, analitik düşünebilen bireyler ve dolayısıyla çağdaşlaşmayı 
beraberinde getirecektir. Bu anlamda, Çankaya Üniversitesi her biri kendi alanında 
önemli katkılar sağlamış akademisyen kadrosu ile hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde bilime katkı sağlamayı hedeflemektedir. 


Ф, 
%% 


Gurur duyulacak Üniversite olmak: Çankaya Üniversitesi'nin önem verdiği 
hususların başında eğitim gördükleri ortamdan memnuniyet duyacak, kaliteli eğitim 
vermek suretiyle iş yaşamında yetkinliklerini sergileyebilecek nitelikte öğrenciler 
yetiştirmektir. Böylesi bir ortamın öğrenciler için sağlanması, öğrencilerin 
Üniversiteye ve Üniversite'de aldıkları eğitime ilişkin tutumunu ve geleceğe bakışını 
olumlu yönde etkileyecektir. İşte bu nedenlerle, Çankaya Üniversitesi, öğrenim 
görmekten mutlu, Çankaya Üniversitesi öğrencisi kimliğini gururla taşıyan ve iş 
yaşamının ihtiyaç duyacağı nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 


Bu dört unsuru birleştiren ortak vizyon doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmeleri 
açısından üniversitemizin vizyon cümlesi, akademik ve idari tüm birimlere yol gösterici 
olacaktır. 


MİSYON 


Stratejik Planlamada ikinci önemli unsur örgütte paylaşılan bir misyonun varlığıdır. Misyon 
örgütün var oluş nedenidir. “Görevimiz nedir?”, “Ne yapıyoruz?”, “Neden bu sektörde 
varız? ”, “Bizi diğer rakiplerimizden ayıran hususlar nedir?” sorularına cevap verir. Misyon 
ifadesinde aşağıdaki unsurların yer alması uygundur. 


Misyon İfadesini Oluşturan Unsurlar: 


SO 


kè 


Müşteriler 

Hizmetler 

Pazarlar 

Teknoloji 

Hayatta kalma, büyüme ve karlılık düşüncesi 
Felsefe 

Kurum kimliği 

Kamudaki imaj düşüncesi 

Çalışanlara ilişkin düşünceler 


SO 


kè 


SO 


= 


kè 


YO 
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SO 
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Çankaya Üniversite'nin misyon ifadesinin oluşturulmasında Eğitim, AR-GE ve Topluma 
Katkı olmak üzere üç temel görev üzerinde durulmuş ve aşağıdaki ifadeler belirlenmiştir. 


Eğitim: 


Evrensel değerlere sahip, insan haklarına saygılı, farklılıkları gözeten, Atatürk İlke ve 
İnkılaplarını özümsemiş, araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, disiplinler arası 


çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisi kazanmış akademik yönden sorgulayıcı, eleştirel 
bakış açısına sahip, sorun çözücü, çağdaş bilgi ile donanmış, çalışma hayatında üretken, 
bilgisini uygulama alanına taşıyabilen, yenilikçi, girişimci, yabancı dille eğitim sonucu 
uluslararası rekabete katılabilen, yaşam boyu eğitim anlayışına sahip bireyler yetiştirmek. 


Bilimsel Araştırma: 

Alanındaki gelişmeleri takip ederek, uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları 
yapan, öğrendiklerini güncel teknoloji laboratuvarlarında uygulayarak bilgi üreten ve bunu 
toplumsal faydaya dönüştürebilen bir eğitim sistemi oluşturan öğrencilere, çalışma hayatına 
ve topluma katkıda bulunmak. 

Bilimsel çalışmaların ilerlemesine olanak vererek üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, 
öğretim elemanlarına gerekli desteği sağlayarak teşvik etmek ve tüm çalışanlara verimli 
çalışma ortamı hazırlamak. 


Topluma Katkı: 


Toplumsal olaylara duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve iş ahlakına sahip, bireyler 
yetiştirmek. 


Engelsiz eğitim imkânları sunmak. 


DEĞER VE İLKELER 


Çankaya Üniversitesi aşağıda sıralanan değer ve ilkeleri benimsemiştir. 
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Akademik Özgürlük 

Bilimsel Yaklaşım 

Öğrenciye Destek 

Topluma Hizmet 

Demokratik Yönetim 

Adil ve Eşit Yaklaşım 
Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik 
Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık 
Vatanseverlik 

Çalışma Disiplini 

Engelsiz Eğitim 

Çevreye Duyarlılık 
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54. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve 
paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, 
mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, 
uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde 
rekabet etmeyi amaç edinmiştir. 


VİZYON 


Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar 
ve çalışanlar tarafından tercih edilen ve benimsenen bir kurum olmaktır. 


TEMEL İLKE VE DEĞERLER 


С 
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Evrensel etik değerlere bağlı, 
Eleştirel düşünceye açık, 

Mesleki yetkinliğe sahip, 

Ulusal değerlere saygılı, 

İnsan haklarına saygılı, 

Analitik düşünceye sahip, 

Çalışkan ve üretken, 

Adil, güvenilir ve şeffaf, 

Paydaş memnuniyetini önemseyen, 
Öncü ve yenilikçi, 

Çevre bilincine sahip, 

Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip, 
Engelsiz bir üniversite olmak. 
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55. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Çukurova Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim 
faaliyetleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini 
benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile 
paylaşmayı görev ve ilke edinmiştir. 


йз https://karatekin.edu.tr/misyon-amp;-vizyon-2813-sayfasi.karatekin 
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VİZYON 


Paydaşlarını önemseyen, eğitim-öğretimde kaliteye odaklanmış, insan ve doğa yararına 
yaptığı bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla model bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Geleneksel “büyük aile” kavramını sürdürme, 


Doğal kaynaklar, ekosistem ve çevresel sürdürebilirliği ön plana taşıyan duyarlılıkla 
çalışma, 


Yerel değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşme, 
Bilim — sanata katkı ve onları ileriye taşıma, 
Yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmeyi amaçlayan Ar-Ge Faaliyetlerini arttırma, 


Yasal çerçeve içinde demokratik bir yönetim anlayışının sağlayacağı şeffaflık ve hesap 
verebilirlik, 


Ulusal ve uluslararası akademik işbirliğini arttırma, 
Bölgesel kalkınmaya katkı, 


Öğrencisi, akademik kadrosu ve idari personeliyle temel değerleri gerçekleştirme inancıdır. 


56. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 


MİSYON? 


“Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda 
yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler 
yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar 
yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir” 


VİZYON“ 


“ Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma üniversitesi 
olmaktır.” 
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Bu vizyon çerçevesinde; 


* Tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraflar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi 
olmayı, 

Öğrencilerini evrensel niteliklerle donatarak, bireysel inisiyatif sahibi ve karar almakta 
güçlük çekmeyen aktif kişiler durumuna getirmeyi, 

Kurumsal kimliğini güçlendirmede “hizmet ve kalite” odaklı yönetim yaklaşımını, 
Mensuplarını en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, bu 
politikayı iş dünyası ve toplum ile yoğunluklu ilişkiler çerçevesinde yürütmeyi, 
amaçlamaktadır. 


Ф, 
%» 


Ф, 
%% 


Ф 


Ф, 
% 


DEĞERLER ? 


Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılık 
Bilimsellik 

Adalet 

Akademik özgürlük 

Sorumluluk alma ve hesap verme anlayışı 
Yenilikçilik Üretkenlik 

Katılımcılık Liyakat Hoşgörü Kurum aidiyeti 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% 060 e e %% %% 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


Toplam kalite bilinci Toplum yararı gözetme 


Ф, 
290% 


Ф, 
% 


Çevreye saygı ve sosyal sorumluluk bilinci 
Evrensel etiğe uyumluluk. 


Ф 


Ф, 
% 


57. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Doğuş Üniversitesi'nin misyonu; 


* Ülkesini ve dünyayı tanıyan, farklılıkları algılayan ve saygı duyan, çözüm odaklı bakış 
açısı gelişmiş, yenilikçi fikirler üretebilen, eleştirel aklı benimsemiş, entelektüel kimlik 
taşıyan, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirmek; 


* Ülkemizin bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanındaki gelişmelerinde öncü rol 
üstlenmek ve toplum yararına çalışmalar yürütmektir. 
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VİZYON 


Doğuş Üniversitesi'nin vizyonu; Eğitim - öğretim, araştırma ve topluma hizmette her zaman 
mükemmeli hedefleyen bir dünya Üniversitesi olmaktır. 


DEĞERLER” 
Doğuş Üniversitesi: 


Kaliteli eğitimi ilke edinmiş 

Araştırma ve yayın ile bilime katkı sağlamaya odaklı 
Öğrenci merkezli eğitime odaklı 

Kalite anlayışı yüksek 

Akademik özerkliğe önem veren 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
|» %% e e %% 


Ф, 
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Etik değerlere saygılı 
Bireysel gelişimi destekleyen 


0, 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


Çevreye duyarlı 

Yaşam boyu eğitimi benimsemiş 
Küresel sorunları yakından izleyen 
Çözüme yönlenmeyi amaç edinmiş 
Kurumsal kültürüne sahip çıkan 
bir Yükseköğretim kurumudur. 


Ф, Ф, Ф, 
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58. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 


MİSYON” 


“Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve 
sosyal zenginliğini artırmaktır.” 


VİZYON” 


“Dünyanın en iyi girişimci, yenilikçi (inovatif) eğitim ve bilim merkezlerinden biri olmaktır. ” 
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TEMEL DEĞERLER” 


Akılcılık 
Bilimsellik 
Yaratıcılık 
Sevgi 
İşbirliği 
Cesaret 
Hoşgörü 
Adalet 
Girişimcilik 
Yenilikçilik 


Ф, Ф, Ф, 
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59. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Düzce Üniversitesi; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal etik 
değerleri özümsemiş; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat 
insanları ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; 
Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, 
evrensel bilgi ve değer üreten bir üniversitedir. 


VİZYON 


Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje işbirlikleri ile 
de bölgesel bir lider olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


Bilimsellik 
Yenilikçilik 
Katılımcılık 
Sürdürülebilirlik 
Girişimcilik 

Etik Değerlere Bağlılık 
Şeffaflık 

Sürekli Gelişme 


Ф, Ф, Ф, 
.L 060 %% 
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* İşbirliği 
* Kurumsal Adalet 
* Sevgi ve Hoşgörü 


60. EGE ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki 
ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak 
benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel 
değerlerine bağlı bir üniversite olmak 


VİZYON 


Bilim ve teknolojide öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşlar ile güçlü bir işbirliği ve 
iletişim ağı bulunan, yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir bir kampüse sahip, 
bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunan ve finansal yapısı güçlü bir 
üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER” 
* Bilimsellik 
* Evrensellik 
* Toplumsal 
» Yararlılık 
Çağdaşlık 
Yenilikçilik 
Yaratıcılık 


Ф, 
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Ф, 
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Katılımcılık 


Ф, 
%» 


Güvenilirlik 


Liderlik 


Ф 


Ф, 
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Ф, 
w. 


Kalite 
Verimlilik 
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Ф, 
%% 


Araştırmacılık 
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Ф, 
w. 


Mükemmellik 


Ф, 
* 


“ Hesap Verebilirlik 
» Şeffaflık 


Ф, 
* 


Ф, 
%» 


Sorumluluk 
Adillik 
Eşitlik 


Ф 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф, 
%% 


Çevre 


Ф, 
* 


» Bilinç 


61. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ” 
MİSYON 


Erciyes Üniversitesi; 


Ф 


eğitim ve öğretimde çağdaş, 


2, 
= 


bilgi ve teknoloji üreten, 
ürettiği bilgi ve teknolojiyi daima toplum yararına kullanan, 
çevreye ve insanlığın temel değerlerine duyarlı ve 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
. %% %% %% 


faaliyet alanlarında öncü olmayı benimsemiş bir üniversitedir. 
VİZYON 


Yetiştirdiği öğrencileri; 


Ф 


Ф, 
% 


bilim odaklı düşünen, sorgulayan, araştıran, 


Ф 


ait olduğu toplumun değerlerine sadık kalarak 


Ф, 
% 


Ф 


evrensel düşünebilen özgüveni yüksek bireyler olan, 


Ф, 
% 


Ф, 
e? 


mensubu olmaktan onur duyulan, 


0, 


Ф 


Ф, 
% 


eğitim, araştırma уе topluma sağladığı hizmetlerle 


Ф 


örnek bir yükseköğretim kurumu olarak, 


Ф, 
% 


Ф, 
e? 


tilkemizde ve diinyada ònde gelen tiniversiteler arasinda yer almak 


0, 


TEMEL DEGERLER 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarına bağlılık, 

İfade özgürlüğünün korunması ve katılımcılık, 

Hukukun üstünlüğüne, İnsan haklarına ve toplumsal değerlere saygı, 
Bilimsel etik kurallara sahip çıkma, 

Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, 

Sürekli gelişme ortamının sağlanması, 

Üretilen bilgi ve hizmette kalitenin korunması, 


2%” 


kò 


х 


kò 


SO 


kò 


SO 
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SO 


kò 


SO 
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% Paydaş memnuniyetinin sağlanması, 
% Çevre bilincinin sağlanması 
% Erciyes Universitelilik kimliğinin oluşturulması ve korunması. 


62. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ” 


ÖZGÖREV (MİSYON) 


İnsan merkezli bir eğitim anlayışıyla, bilimi ve aklı esas alarak ülkemizin değerleri ve 
hedefleri doğrultusunda üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; uluslararası ölçekte bilim ve 
teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve 
toplumun sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. 


ÖZÜLKÜ (VİZYON) 


Anadolu'da bir dünya üniversitesi olmak. 


KURUMUN TEMEL DEĞERLERİ 


+ İnsana saygı: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çalışanları birbirlerine ve hizmet 
sundukları tüm bireylere karşı insan merkezli olarak çalışmayı kendilerine ilke 
edinirler. 

% Toplumun sorunlarına duyarlılık: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çalışanları 
görev alanlarına göre içinde yaşadığı toplumun, bölgenin ve ülkenin toplumsal 
sorunlarına en üst düzeyde duyarlıdırlar. 

» Bilimsel özgünlük ve özgürlük: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin bilim 
insanları her türlü akademik etkinliklerinde bilimsel etiğe bağlı olarak özgür bir 
düşünce ile bölgenin, ülkenin ve insanlığın sorunlarını özgün bir bakış açısı ile 
çözmeyi ilke edinir. 

> Adalet ve eşitlik: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yönetimi ve çalışanları 
sundukları hizmet alanlarında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket ederler. 

* Mükemmeli aramak: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi toplumsal hizmette, 
bilimsel çalışmalarda ve verdiği eğitimde her zaman mükemmel olmayı amaçlar. 

» Evrensellik: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi özülküsünün bir gereği olarak 
bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alır. 

* Çevre bilinci: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çalışanları çevre ve doğal 
dengenin korunmasına yönelik olarak üst düzeyde duyarlılık gösterirler. 
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63. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ!” 


VİZYON 


“Insanlığa değer katan öncü ve saygın bir üniversite olmaktır.” 


MİSYON 


2%, 
~ 


İnsanı kuşatan tüm yönleriyle nitelikli bir eğitim sunan, 

Bölge ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak AR-GE faaliyetleri yürüten, 

Ürettiği bilgi ve sunduğu hizmetlerle bölge ve ülke düzeyinde sosyo-ekonomik 
kalkınmayı ve yanı sıra girişimcilik ekosistemini destekleyen bir üniversite olmaktır. 


SO 


ko 


^, 
~ 


TEMEL DEĞERLER"! 


С 
~ 


İnsana ve temel haklarına saygılı olmak, 
Eleştirel düşünceye açıklık, 

Etik değerlere bağlılık 

Ortak akıl ve katılımcılık 

Şeffaflık 


SO 
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64.ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve 
uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri 
doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri 
sunmayı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir. 


VİZYON 


Bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir 
ve saygın bir araştırma üniversitesi olmak. 
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Temel DEĞERLER 


* Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik: Her düzeydeki yönetsel 
faaliyetlerimiz açık, şeffaf ve hesap verebilirdir. Yönetim sürecinde tüm paydaşlarımızın 
görüş ve düşünceleri ile katılımına değer verilir. 

* Adil, İlkeli ve Dürüst Yönetim: Üniversitemizde görev alan tüm bireylere, 
hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli biçimde davranılır. Doğruluktan ve dürüstlükten 
taviz verilmez. 

+ Ehliyet ve Liyakat: Üniversitemizde yönetim kademelerinde görev alacak 
akademik ve idari personelin konusunda ehliyetli ve liyakatli olması esastır. 

< Bilimsellik ve Etik: Üniversitemizde yapılan çalışmalar, bilimsellik temelinde 
yapılır, elde edilen bilgi bilimsel etiğe uygun şekilde kullanılır. 

% Çevreye Saygı ve Estetik: Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinde 
çevreye saygı bilincini aşılarken, fiziksel mekânlarını estetik duyarlikta ve çevreye uygun 
olarak geliştirir. 

% Topluma ve Ülkeye Hizmet: Eğitim ve araştırma faaliyetlerini topluma ve 
ülkeye hizmet önceliği ile gerçekleştirir, üretilen bilginin değere dönüştürülmesi için 
çalışılır. 

* Özgürlük ve Değerlere Saygı: Üniversite mensupları akademik çalışma ve 
eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında özgür iradelerini kullanırlar. Özgürlüğün sınırlarını 
insani, toplumsal ve akademik etik değerler ile yasa ve yönetmelikler belirler. 

* Girişimcilik ve Yenilikçilik: Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerimizin 
ve çalışan araştırmacılarımızın, eğitim-öğretimde ve araştırma faaliyetlerinde 
girişimciliği ve yenilikçiliği ön planda tutması esastır. 

* Mükemmeliyet ve Kalite: Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet 
sunumlarında mükemmeliyeti yakalama, en kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için sürekli 
geliştirme ve iyileştirme düşüncesiyle hareket edilir. 


65. ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" 


VİZYON 


Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. 


MİSYON 


Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, Bilim, teknoloji, 


sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine 
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katkı sağlamak, her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları 
sunmak, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir. 


TEMEL DEĞERLER 


Şeffaflık 

Hesap Verebilirlik 
Adillik 

İnsan Odaklılık 
Yenilikçilik 
Yaratıcılık 
Güvenilirlik 
Mükemmellik 
Evrensellik 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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66. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU" 


VİZYON 


T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu özgürlükçü eğitim kalitesiyle, tasarım 
dünyasında saygın ve lider bir eğitim kurumu olmak. 


MİSYON 


Eğitimdeki evrensel standartlarda eşliğinde; kurumsal kimliğimizi sahiplenmiş, ortak insan 
yaşamına ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmek. 


DEĞERLER!" 


Ф, 
a? 


Insan odaklilik 

Cevreye duyarlilik 
Katılımcı yönetim anlayışı 
Hoşgörü 

Yenilikçi fikirlere açıklık 
Çözüm odaklı düşünce 
Özgürlükçü düşünce 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
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4» Tarafsızlık 


67. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 


MISYON! 


İnsan, toplum ve din bilimleri ile sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası 
eğitim ve araştırma yapmak, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş 
bilgi ile sentezlemiş, nitelikli ve girişimci bireyler yetiştirmek, medeniyet değerlerimiz 
ışığında bilim dünyasına özgün katkılar sağlamaktır. 


VİZYON" 


Vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında sağlam ve yenilikçi, 
bilgiye açık, özgürlükçü, uluslararası akademik bir kurum olmaktır. 


DEĞERLER!" 


Ф 


Ф, 
% 


Bilimsel özgürlük, 

Eleştirel düşünce, 

Uluslararası standartlar, 

Öğretim ilişkilerinde hoşgörünün esas alınması, 
Hakikat ve hakkaniyete bağlılık, 

Çözüm odaklılık, 

Bireysel ve sosyal sorumluluk bilinci. 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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68. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ" 


VİZYON 


Akademik mükemmeliği hedefleyen, öğrenci merkezli eğitim-öğretim ile alanında 
uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, İngilizceyi anadili 
derecesinde bilen, analitik düşünme, sorunları tespit etme ve çözme yeteneği gelişmiş, 
inovasyonna ve yaratıcı düşünceye yatkın, ülkemize ve insanlığa faydalı bili ve teknoloji 
üretimine odaklanmış, milli ekonomik sektörler ile ulusal ve uluslararası spor endüstrisinin 


106 http://www.fatihsultan.edu.tr/Misyon 


http://www.fatihsultan.edu.tr/Vizyon 
http://www.fatihsultan.edu.tr/Degerler 


юз http://fbu.edu.tr/Kurulus/ 


107 





108 





ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeteneklere sahip, bu kapsamda milli sporun bilimsel ve teknolojik 
esaslı gelişimine katkıda bulunabilecek, bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış 
bireyler yetiştirerek insanlığın hizmetine sunmak; böylece dünyanın önde gelen “Global 
Üniversiteleri” arasında yer almaktadır. 


MİSYONU 


Mühendislik, Ekonomi-İşletme, İletişim, Sağlık Bilimleri ve tematik olarak da Spor Bilimleri 
alanlarında olmak üzere bilimsel çalışmaları ve araştırmayı, yenilikçiliğe dayalı düşünce ile 
bütünleştirmek suretiyle; girişimci, rekabetçi, özgüvenli, eneteltüel derinliği olan, anadili 
derecesinde yabancı dil bilgisiyle donatılmış üretken ve aynı zamanda başarı ile motive olan 
milli şuur sahibi geleceğin liderlerini yetiştirmektir. 


TEMEL DEĞERLER 


* Uluslararası eğitim standartlarına uygun milli yükseköğretim referanslarıyla eğitilmiş, 
ülke ve millet sevgisi yüksek olan öğrencilerin ve bu öğrenciler arasından geleceğin 
akademisyenlerinin yetiştirilmesi; 


Ф, 
%» 


Öğrenci memnuniyeti esasına dayalı, üst düzey mesleki yetkinliği ve bu kapsamda 
anadili derecesinde İngilizce öğrenimini ilke edinen, uluslararası kalite standartlarında 
lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ile, ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarında 
istihdam edilebilir niteliklere sahip bireyler yetiştirilmesi, 

* Bilimsel eğitimlerinin yanı sıra ülkemizi, değerlerini, kültürünü, tarihini anlayan ve bu 
şekilde aynı zamanda uluslararası alanda elçiliğimiz olacak farklı millet, renk ve 
kültürlerden gelen yabancı öğrencilere eğitim imkânının sunulması. 


69. FIRAT ÜNİVERSİTESİ!" 


MİSYON 


Fırat Üniversitesinin misyonu; eğitim ve araştırma alanında nitelikli, girişimci, yenilikçi, 
özgüveni yüksek, sorgulayan, sosyal sorumluluğu gelişkin, bilimsel ve etik değerleri 
önceleyen, paydaşlarının beklentilerini dikkate alan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, 
sanat ve teknoloji üreterek ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmektir. 
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VİZYON 


Ülkemizde ve dünyada eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında değişim ve gelişime 
öncülük eden saygın bir üniversite olmaktır. 


DEĞERLER 


Fırat Üniversitesinin misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejileri oluşturan temel değerleri 
aşağıda verilmiştir: 


Akademik Özgürlük 
Bilimsellik 

Çevreye Duyarlılık 
Güvenilirlik 

Hoşgörü 

Katılımcılık 

Liyakat 

Paydaşların Memnuniyeti 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% 060 e e %% %% 


Ф, Ф, 
% os. 
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Sosyal Sorumluluk Bilinci 
Seffaflik 

Yenilikçilik 

Girişimcilik 


0, 
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70. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ! 


MİSYON 


Toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası 
çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle 
donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektir. 


VİZYON 


Bilime katkıları ve eğitimde işbirlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz 
sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır. 
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TEMEL DEĞERLER 


Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak 
Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı 
Öğrenci ve çalışan odaklılık 


Ф, Ф, Ф, 
% 060 n 


Ф, 
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Uluslararası işbirliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler 
Akademik özgürlük 

Farklılıklara saygı 

Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık 
Yönetimde şeffaflık 

Hesap verebilirlik 

Toplumsal ve çevresel duyarlılık 


0, 


Ф, Ф, 
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71. GAZİ ÜNİVERSİTESİ !” 


MİSYON 


Üniversitemiz Gazi'nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk 
öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici 
düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere 
saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata 
dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev 
edinmiştir. 


VİZYON 


Türkçe eğitimi esas alan Gazi Üniversitesi'nin vizyonu; bilim ve teknolojiden sanat ve spora 
kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri 
ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır. 


DEĞERLER 
Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak, 


% Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten, 
* Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok 
sesli, adil ve şeffaf, Akademik ve etik değerlere sahip, 


12 http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/posts/view/title/misyon---vizyon-degerler---hedefler- 
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EZ 
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Ф, 
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* Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan, 
* Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurumdur. 


72. GAZİANTEP BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 


Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, 


Web sitesi henüz yok. 


73. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ! 


MİSYON 


Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiştiren; bireylere, topluma ve tüm kurum- 
kuruluşlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında hizmet üreten değişime açık bir 


üniversite. 


VİZYON 


Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek bir 


dünya üniversitesi olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф, 
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Etik Değerlere Bağlılık, 
Birlikte Üretim, 
Farklılıklara Saygılılık, 
Uzmanlığa Saygililik, 
Yenilikçi/Yaratıcılık, 
Paylaşımcılık, 

Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik, 
Sürekli iyileştirme anlayışı, 
Paydaş odaklılık, 
Mükemmeliyetçilik, 
Toplumsal duyarlılık, 
Süreç Odaklılık. 
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74. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" 


VİZYON 


Gebze Teknik Üniversitesi'nin vizyonu; temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin 
gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir 
üniversite olmaktır. 


MİSYON 


Gebze Teknik Üniversitesi'nin misyonu; sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma 
kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuar ve araştırma merkezleri ve Türkiye 
sanayisinin merkezinde olan konumu ile bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; 
toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel 
araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir 
üniversite olarak varlığını sürdürmektir. 


TEMEL DEĞERLERİ 
Gebze Teknik Üniversitesi; 


evrensel akademik etik değerlere sahip, 
sorgulayan, 

araştırmayı teşvik eden, 

inovatif düşünen, 

değişime açık, 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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toplum ve insanlık yararı için uğraşan 


Ф 


Ф, 
% 


akademik ve sosyal sorumluluğa sahip 


olmayı en temel değerler olarak görmektedir. 


75. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ! 


MİSYON 


Ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, 
ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretici bireyler 
yetiştirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek; mensuplarının ve 
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bir parçası olduğu toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı 
sağlamak; kent, bölge, ülke ve dünya ile uyumlu ve kaynaşmış, bunlardan etkilenen ama aynı 
zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek akademik çalışmalar yapmak; 
temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın 
gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir. 


VİZYON 


Giresun Üniversitesinin vizyonu; yaşanacak değişim ve gelişmelerle oluşacak yarının eğitim, 
bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bir bilgi limanı olmaktır. 


DEĞERLER 


* Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk ulusuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına 
bağlılık, 

Bilimsellik, 

Evrensellik, 

Toplumsal Yararlılık, 

Çağdaşlık, 

Yenilikçilik, 

Yaratıcılık, 

Katılımcılık 

Güvenilirlik. 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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76. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ" 


ÖZGÖREV (MİSYON) 


Eleştirel düşünebilen, girişimci, üretken, rekabetçi, kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli 
yenileyebilen fertler yetiştirebilmeyi, bilime evrensel katkı sağlayabilen araştırmalar 
yapabilmeyi, tüm değerleri ile bulunulan yöre, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, şehrin, 
bölge ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunan hizmetler yapabilmeyi görev edinmiştir. 


ÖZGÖRÜ (VİZYON) 


Kurumsal yapısını gittikçe güçlendiren; bulunduğu yörenin özellikle organik tarım, turizm ve 
madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için çalışmalar yapan; bilime katkılarıyla; 
ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle topluma yararlı projeler üreten, ülke geleceğinde söz 
sahibi olan bir üniversite olmaktır. 
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Gelecek dönem stratejik planları ile her bir stratejik plan döneminde kurumun farklılaşması ve 
konumunun devamlılığı ve gelişiminin sağlanması amaçlanmakta olup, ilk etapta 
bölgemizden çıkarılan madenlerin çeşitliliği, verimliliği ve ekonomiye kazandırılması, 
organik tarım sahasının etkin şekilde paydaşlarla birlikte kullanılması ile sahanın üretim tesisi 
haline gelmesinin sağlanması ve ilin turizm kaynakları potansiyelinin belirlenmesi, 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. 


TEMEL DEĞERLER!” 


Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programları ve 
Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri göz önüne alınarak bölgenin yükseköğretim ve 
bilim merkezlerinden birisi olmak amacıyla stratejik alanlarımızı ifade eden temalar ile 
stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir. 


% Eğitim-öğretimde kalite gözetilecek ve evrensel standartlar dikkate alınacaktır 
ve Bilimsel faaliyetlerdeki sürekliliği, yararlılığı ve kaliteyi artırmak esas 
alınacaktır. 

* Artan yükseköğretim programı ve öğrenci sayısına bağlı olarak ortaya çıkan 
öğretim üyesi gereksinimi hızla karşılanacak ve akademik ve bilimsel 
özgürlüğü genişletici uygulamalar benimsenecektir. 

* Kurum kimliğini ve kültürünü geliştirmek için katılımcı bir yönetim anlayışı 
benimsenecek, başarılı öğrenci ve personel teşvik edilecek, açık ve şeffaf 
yönetişim modelleri uygulanacak olup Oo üniversitemizde yönetim 
sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli mali yönetim, iç kontrol ve iç 
denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak amacıyla ürün ve 

hizmetlerin geliştirilmesinde paydaşların çıkarları gözetilecek, işgücü piyasası 

ile Üniversitemiz arasındaki işbirliği artırılacaktır. 

Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde lokomotif rol üstlenmek, 

bölgede bulunan sanayi kuruluşlarının teknolojik gelişimine ve Ar-Ge 


Ф, 
%» 


Ф, 
%% 


çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. 

* Ar-Ge'ye dayalı üretim yeteneğini güçlendirmek amacıyla uygulama ve 
araştırma Oo merkezlerimiz Пе merkezi araştırma o laboratuarlarımız 
geliştirilecektir. 

* Girişimcilik ruhu ile bölgenin yararına olacak aktivitelerde en üst düzeyde rol 
alınacak, esnek, gelişime açık ve toplumla özdeşleşen projeler geliştirilecek ve 
desteklenecektir. 


Ф, 
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Üretilen bilginin teknolojiye dönüşümünü sağlayacak ulusal ve uluslararası 
platformlarda proje çalışmalarına katılım teşvik edilecektir 

Yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini 
artırmaya yönelik uluslararası programlar yakından takip edilecektir. Yabancı 


Ф, 
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öğrenci ve bilim insanlarının Üniversitemizdeki öğretim faaliyetlerine 
katılmasına yönelik hibe programlarını kullanarak öğretim elemanları ve 
öğrencilerin karşılıklı değişimleri sağlanacaktır. 

* Mevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim 
anlayışı doğrultusunda geliştirilecek ve yönetim kültürünün yeni yapıya 
uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. Stratejik planlama ve 
performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri 
geliştirilecektir. 


77. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Hacettepe Üniversitesinin Misyonu, araştırma öncelikli bir Üniversite olarak, evrensel 
değerler ışığında verdiği eğitimle; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, 
değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek, ürettiği bilgi, hizmet ve 
teknolojiyi toplum yararına sunmaktır. 


VİZYON 


İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; 
değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Hacettepe Üniversitesi; şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir 
güçlü bir mali yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, 
çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını 
aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir 
üniversite olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder. 


5 Öngörülü Olma: Hacettepe Üniversitesi, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar. Plan 
alternatifler içerir. Bireylerin proaktif davranarak inisiyatif ve sorumluluk almaları 
teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır. 
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* Saygı: Hacettepe Üniversitesi, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) 
ve doğal çevresindeki değerlere saygılı ve duyarlıdır. Hacettepe Üniversitesi tüm 
eylemlerinde toplumsal norm ve değerleri öncelikle gözetir. Hacettepe Üniversitesi, 
birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve 
özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterir, sürdürülebilirlik ve çevreye saygı 
anlayışının gelişmesinde örnek olmayı amaçlar. 


* Estetik: Hacettepe Üniversitesi, toplum ve kendi çalışanları ve öğrencileri açısından 
spor, sanat ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir. Estetik değerlerin 
toplumda ve üniversitede yayılmasına önayak olur. 


> Katılımcılık: Hacettepe Üniversitesi, çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini 
koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar. Hacettepe 
Üniversitesi, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek süreçlerinde bu 
görüş ve düşünceleri gözetir. 


78.HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ!” 


MİSYON 


Hakkâri Üniversitesi'nin misyonu, var olan şartlar içerisinde kaynağa dönüştürülebilecek tüm 
doğal ve kültürel zenginlikleri ile insana saygı anlayışı, farklılıkların kabulüyle fikri 
hürriyetlerin ifade bulduğu, bilimselliğin ve özgünlük çerçevesinde yapılan araştırmaların 
niceliksel olarak değer bulmaktan öteye geçtiği, sadece eğitim alanların değil, eğitim 
verenlerin de hür düşünceye sahip olduğu, bilimi ezberciliğe hapsolmaktan kurtarıp, özgür 
araştırmalar ve yaratıcı faaliyetlerle bilim zihniyetini kazanmak ve kazandırmaktır. 


VİZYON 


Kurum olarak vizyonumuz, düşüncelerin hür olduğu, farklılıkların kabul edilip hoş görüldüğü, 
bireysel ve toplumsal bazda kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen, huzurlu, yaratıcı, 
araştırmacı bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER!” 


* Hesap verebilirlik 
* Katılımcılık 
* Şeffaflık 


119 https://www.hakkari.edu.tr/Sayfa/56/misyon-vizyon 
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Ф 


Öğrenci odaklılık 

Kaliteli eğitim ve hizmet sunumu 
Yenilikçilik 

Araştırmaya önem verme 
Sorgulamaya açık olma 
Farklılıkları zenginlik olarak görme 
Sürdürülebilir üretim 

Yerel değerlere bağlılık 

Etik Değerlere Bağlılık 

Güvenirlik 


Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etme 
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79. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ”! 


MİSYON 


Haliç'in zengin kültürel mirasından ilham alarak, evrensel bilim, sanat ve sporda söz sahibi 
olmak. 


VİZYON 


Altın Boynuzun temsil ettiği köklü geçmiş ve kültürel mirasın farkındalığı ile eğitim, öğretim, 
araştırma ve topluma hizmet alanlarında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri 
olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


* Özgür ve Özerk Yaklaşım 
* Yerellik ve Evrensel 
* Anadilde Nitelikli Eğitim 
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80. HARRAN ÜNİVERSİTESİ 


MİSYON!” 


Üniversitemizin misyonu, evrensel ölçekte bilgi ve teknoloji üretimi yolu ile bilimsel gelişime 
katkı sağlayan, sorgulayan, araştıran ve sürekli gelişmeyi hedef edinen, üretken bireyleri 
topluma kazandırmak ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol 
oynamaktır. 


VİZYON!” 


Üniversitemizin vizyonu, bilimsel araştırmalar ve eğitim öğretim hizmetleriyle toplumla 


güçlü ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider bir pozisyonda olmaya yönelik adımlar atan ve 
evrensel değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER” 


Ф 


Eğitimin tabana yayılması (Massification), 


Ф, 
% 


Ф, 
a? 


Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uyum sağlaması (Academic Expansion), 


0, 


Ф 


Eğitimde kalite ve mezuniyete, araştırmada uygulamaya yönelme (Relevance), 


Ф, 
% 


Ф, 
a? 


Yükseköğrenimin küreselleşmesi ve Uluslararasılaşma (Internationalization), 
Topluma Hizmet ve Liderlik, 

Akademik ve Bilimsel Özgürlük, 

Hesap Verebilirlik, 

Katılımcılık. 
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81. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 


VİZYON 


Endüstri ile işbirliği içinde teknoloji ve AR-GE çalışmalarıyla disiplinlerarası, proaktif 
modelde bilimsel çıktı üreten, yetenekleri sanata dönüştüren, toplumsal sorunlara duyarlı, 
çevreci, uluslararası, marka bir üniversite olmak. 


https://www. harran.edu.tr/sayfa.aspx?stzicerik8tsid=39 
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MİSYON 


Ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik gelişim düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesine 
katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmek. 


Yasalara, yönetmeliklere ve mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışmayı görev edinmek. 


İnsan merkezlilik ile sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek bölgenin önde gelen eğitim 
kurumu olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф, 
a? 


Akademik ve Bilimsel Özgürlük, 

Çağdaş Değerlere Bağlılık, 

İnsan, Toplum ve Çevreye Saygı, 

Atılım, Üretim ve Paylaşımı Özendirme, 
Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, 
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, 

Çözüm Odaklılık, 

Kurumsal İletişime Açıklık, 

Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerlere Bağlılık, 
Fırsat Eşitliğine ve Liyakate Önem Vermek, 


©, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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Toplumsal Yararlılık, 

İnsan ve Sanat Odaklılık, 

Sürekli Gelişim, 

Paydaş Memnuniyeti, ü Adil Olmak. 
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82. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 9 


MİSYON 


Etkili ve kaliteli eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri ile insanlığın gelişmesine katkı 
sağlamak. 


VİZYON 


Verdiği nitelikli eğitim ve sağladığı kaliteli hizmetlerle paydaşlarının parçası olmaktan gurur 
duyduğu lider bir üniversite olmak. 


126 http://www.mku.edu.tr/readPage.aspx?icerik-3429 


TEMEL DEĞERLER 


Cumhuriyetin temel ilkelerine uygunluk 
Her alanda kaliteli hizmet 

Bilimsel özerklik 

Tarafsızlık ve şeffaflık 

Yenilikçilik 

Sosyal sorumluluk 

Paydaşlarla işbirliği 
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83. HİTİT ÜNİVERSİTESİ!” 


MİSYON 


Yaşadığı toplumun gereksinimlerini belirleyip çözüm üreten, gelişime ve yeniliğe açık, etik 
değerlere bağlı, milli hassasiyetlere sahip meslek insanları yetiştirmek ve evrensel 
standartlarda ürettiği bilgiyi insanlığa yararlı çıktılara dönüştürecek bilimsel çalışmalar 
gerçekleştirmek. 


Bilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli 
eğitim ve öğretim yapan, araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamış, 
katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiştiren ve 
bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik 
duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş, çağdaş ve lider bir üniversite olmak 23, 


VİZYON 


Uluslararası standartlarda bilimsel saygınlığa sahip, tercih edilen bir dünya üniversitesi 
olmak. 


İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan 
Üniversitemizi, demokratik, şeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakate dayalı bir yönetim 
anlayışıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken, 
girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek bölgemize, ülkemize ve insanlığa 
büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite 
olmak.'” 


127 http://www. hitit.edu.tr/hitit/tanitim/misyonumuz-vizyonumuz 
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Se 
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TEMEL DEĞERLER 


Adalet 
Akılcılık, 
Şeffaflık, 
Katılımcılık, 
İşbirliği, 
Paylaşımcılık, 
Yaratıcılık, 
Toplum Yararı. 
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84. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ”! 


MİSYON 


İnsanı merkeze alan anlayışla hareket eden üniversitemizin temel misyonu, öncelikle yerelde 
gelişimi ve kalkınmayı sağlamak, buna bağlı bölgesel ve ulusal gelişime katkı sunmak; ayrıca 
geleceği emanet edeceğimiz bireylerin, çalışkan, üretken, toplum yararını ilke edinen, milli ve 
manevi değerlerine bağlı ve insanlığa yeni ufuklar açmayı hedefleyen bireyler olarak 
yetişmesini sağlamaktır. 


Geçmişten bugüne bölgenin sahip olduğu kültürel zenginlikleri kullanan, temel değerlerinden 
ödün vermeden çağdaş sanat, bilim ve teknoloji alanında donanımlı, değişime ve gelişime 
açık birikimlerini toplum yararına kullanan bireyler yetiştiren ve mensubu olmaktan onur 
duyulan bir üniversite olmaktır. (Stratejik plandan, s. 58) 


VİZYON 


Iğdır Üniversitesi sunduğu hizmet kalitesi, ürettiği bilgi ve değerlerle yalnızca bölgesel ve 
ulusal değil, ülke sınırlarını aşarak uluslararası arenada da adından söz ettiren ve tercih edilen 
bir üniversite olmayı kendisine vizyon edinmiştir. 


Ülkemiz ve bölgenin gelişimine fikir, düşünce, teknoloji geliştirme ve uygulama açısından 
katkıda bulunmak, uluslararası bir üniversite olmanın temellerini atarak ileride cazip ve 
bölgesinde lider bir üniversite olmaktır. (Stratejik Plandan, s. 58). 


130 http://cdn.hitit.edu.tr/sgdb/files/29330 1805311401549.pdf 
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TEMEL DEĞERLER” 


Iğdır Üniversitesi, ülkesinin ve toplumunun, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, çağdaş 
uygarlığın en üst düzeyine erişmesine hizmet etmeyi, en temel değeri olarak kabul etmiştir. 
Üniversitenin bütün faaliyetlerinde benimsediği anlayış şudur: 


Ф, 
w. 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Bilimin evrensel değerlerine bağlı, çağdaş, özgürlükçü, üretken, katılımcı ve yenilikçi 
yaklaşımların önünü açan ve sürekli gelişimden yana olan yönetim anlayışına bağlı 
kalmak. 

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı; din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel 
yönelim, yaş, bedensel engel vb. farklılıklar nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer 
vermeyen, adil ve dürüst yönetim anlayışını benimsemek. 

Tüm akademik işlerinde akademik mülahazalarla karar vermek. İyi eğitim ve iyi 
bilime adanmışlık ve en iyisini hedeflemek. 

Kalite odaklı yönetim anlayışı içerisinde üniversite kaynaklarını etkin kullanmak, yeni 
kaynak yaratabilme kapasitesini arttırmak. 

Öğrenci, akademik personel, idari personel ve yöneticiler arasındaki iletişim 
kanallarını açık tutmak; öğrencilerin topluluklar, öğrenci konseyi ve diğer yollar 
aracılığıyla yönetim aktif katılımlarını sağlamak. 

Akademik, idari personel ve tüm öğrencilere ömür boyu öğrenme ve sürekli gelişim 
olanaklarını açık tutmak; sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket 
etmek. 

Verilen görev ile ilgili araç gereçleri temin etmek, yetki-imkân dengesini kurmak. 
Dünyayla bütünleşmiş akademik düşünce ve sorumlulukla, bölgenin, ülkenin ve 
dünyanın sorunlarının çözümüne katkı sunabilecek, katılımcı, dinamik bir üniversite 
anlayışını hâkim kılmak. 

Üniversite-sivil toplum-kamu kurumları-iş dünyası etkileşimini üst seviyede tutmak, 
üniversite paydaşlarıyla iş birlikleri oluşturmak. 

İşin gerektirdiği ölçülerin dışında gereksiz ve abartılı hiyerarşiler kurmamak, görevleri 
özünden koparak şekilsel makamlar haline getirmemek. 

Talep kimden gelirse gelsin akademik ve idari işlerde haksız kayırmalarda ve 
ayrımcılıkta bulunmamak. 


85. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, 
araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir. 


132 
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VİZYON 


Evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı 
hedeflemektedir. 


TEMEL DEĞERLER 


Adil olmayı, 

Şeffaflığı, 

Hesap verebilirliği, 

Katılımcı olmayı, 

Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı, 
Mükemmelliği, 

Üretkenliği, 
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Yenilikçiliği, 
Yaratıcı düşünmeyi, 
Akademik özgürlüğü, 


0, 
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Düşünce ve ifade özgürlüğünü, 
Etik kurallara uygunluğu, 
Kaliteyi, 

Öğrenci odaklılığı, 
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Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı, 
Geleceğe ışık tutmayı ve 
İş tatminini geliştirmeyi 


Ф, 
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Ф, Ф, 
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temel ilkeleri olarak benimsemiştir. 


86. IŞIK ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Aydın yetiştirmek; toplumu aydınlatmak; aydınlatarak anlamayı sağlamak. 


VİZYON 


Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik alanlarında eğitim ve araştırmayı Yeni Kuşak 
Üniversite anlayışı içinde birleştirerek yetiştireceği profesyoneller, bilim insanları ve 
girişimcilerin, katılacakları ve kuracakları ulusal ve uluslararası değer yaratma ağları yoluyla, 
beş yıl içinde çok boyutlu sorunların anlaşılması ve çözüm geliştirilmesi aşamalarında 
ülkemizde ilk akla gelen vakıf üniversitesi olmak. 


“http://www. isikun.edu.tr/hakkinda 


ÖZDEĞERLER 


Ortak Akıl 

Katılımcı ve Saydam Yönetişim 
Akademik Özgürlük 

Değer Üretimi 

Onur Yasasına Bağlılık 
Beyanın Güvenilirliği 
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87. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ!” 


MİSYON 


Tarihin yeniden yazıldığı dünyada yeni bir medeniyet anlayışı iddiası ile yola çıkan, sosyal 
bilimler alanında söz sahibi olan, dünyanın medeniyet iklimine yön verecek, fikren bağımsız 
yeni İbn Haldun'lar yetiştirmek. 


VİZYON 


Eğitim kalitesi ve sağladığı akademik ve fiziki olanaklarla öne çıkan, çok uluslu ve lisans üstü 
öğrencileri mezun olduklarında tercih edilen, dünyadaki en iyi 100 üniversite arasına giren 
gerçek bir araştırma üniversitesi olmak. 


DEĞERLER 


Bağımsızlık 

Açık medeniyet 
Araştırmacılık 
Bilimsellik 

Özgünlük 

Yenilikçilik 

İnsan Merkezli Yaklaşım 
Özgürlük 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
q. %% e e %% 


Ф, 
.. 


Ф, 
2 0 


Ф, 
% 


135 = ЭКЕ. a A 
http://www.ihu.edu.tr/hakkimizda/misyonumuz-vizyonumuz 


88. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Bilkent Üniversitesi; tüm bilimleri, teknolojiyi ve sanatı kapsayan bir öğrenme ve düşünsel 
ilerleme ortamı oluşturarak insanlığa hizmet etmek ve dünya barışını geliştirmek amacıyla 
kurulmuştur. 


Bilkent'te eğitim sadece bir iş veya bir kariyer elde etme aracı değildir; aksine, öğrencileri 
düşünmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye yönelik olarak beslemeyi amaçlamaktadır. Bilkent 
Üniversitesi; farklı alanlara yayılan eğitim programları, bilimsel araştırma çalışmaları ve 
kültür-sanat etkinlikleriyle öğrencileri hayat boyu öğrenen, çözümleyici ve bağımsız 
düşünebilen birer birey kimliğiyle yetiştirmektedir. Öğrenciler, bu sistem içerisinde 
geliştirdikleri yaratıcı, rekabetçi ve geniş bakış açısıyla etik ve sosyal anlamda yarının 
liderleri olarak insanlığın gelişimine katkıda bulunacaktır. 


Bilkent Üniversitesi'nin eğitim felsefesi, yeni bilgileri üretenlerin bu bilgileri aktaracak en iyi 
kişiler olduğu düşüncesi üzerine kurulmuştur. Bilkent'in öğretim kadrosu örnek teşkil edecek 
seviyededir, akademik araştırmalar ise geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bilkent Üniversitesi; 
nanobilim ve nanoteknolojiden siyaset bilimine, elektronikten ekonomiye, güzel sanatlardan 
işletme ve endüstri mühendisliğine, felsefeden bilgisayar mühendisliğine ve bilimin, 
edebiyatın, sahne sanatlarının daha birçok dalına uzanan, çok yönlü bir eğitim atmosferi 
sunmaktadır. 


VİZYON 
* Dünya Standartlarında Bir Akademik Topluluk 


Bilkent, bünyesinde Bilkent Üniversitesi, Uluslararası Bakalorya derecesi sağlayan ilk ve 
ortaöğretim kurumları, konservatuar ve tanınmış bir senfoni orkestrası bulunduran bir eğitim 
merkezidir. Bilkent için vizyonumuz, aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak için gereken 
süreçleri ve en iyi uygulamaları gerçekleştirebilecek dünya standartlarında öğrenciler, 
eğitmenler ve çalışanlardan oluşan bir akademik camia ile taninmaktir: 


İnsanoğlunun refahına yönelik faaliyetleri oluşturan, bunlara liderlik eden, katılan ve 
çözümler üreten, yarının küresel vatandaşlarını yetiştirmek ve İnsanoğlunu geliştiren ve bir 
ulusun, bölgenin ya da dünyanın yaşam kalitesine katkıda bulunan sanat, fikir ve bilgi 
bütünlüğünü geliştirmek ve yaymak. 


Bu vizyonu gerçekleştirmek, bu topluluğu oluşturan bireylere ve Bilkent'in başarısından 
yararlanacak paydaşlara bağlıdır. Bireyler ve paydaşlar, üniversiteyi ileriye taşıyacak kararlar 
ve eylemler için hep birlikte çalışacaktır. Ayrıca, her fakülte ve yüksekokulun stratejik 


136 http://w3.bilkent.edu.tr/www/misyon 


vizyonunu desteklemek amacıyla idari yapıları, yetkileri ve sorumlulukları yeniden 
incelenecektir. 


Bu kapsamda Bilkent'in finansal açıdan bağımsız bir kurum olarak yoluna devam edebilmesi 
de öngörülmektedir. Stratejimizin önemli bir unsuru, Bilkentin çoğunlukla kendi 
kaynaklarına dayanan, öncü bir üniversite olarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 


* Eğitimde Mükemmeliyet Vizyonu 


Biz, mezunlarımızın eğitimli uzmanlar olmasını hedefliyoruz. “Eğitimli”den kastımız, 
mezunlarımızın İngilizce ve ana dillerinde fermiyonlardan Paganini'ye, ribonükleik asitten 
Rothko ve Shakespeare”e, yoksulluğa ve daha birçok küresel başlığa dair eleştirel düşünebilen 
ve fikir üretebilen kişiler olmalarını sağlamaktır. “Profesyonel” dediğimiz zaman ise seçtikleri 
alanlarda derin bilgi ve yetkinliğe sahip, problemleri saptayabilen ve çözebilen, daha önce 
karşılaşmadıkları konuları analiz edebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen kişileri 
vurguluyoruz. 


Öğrencilerin bu özellikleri geliştirebilmesine yönelik fırsatlar, ders programlarıyla bütünleşen 
birçok çekici platform aracılığıyla ve sınıf dışında öğrenmenin gerçekleştirildiği “resmi 
olmayan” programlarla sunulmaktadır. Sözü edilen ikinci yaklaşım; öğrenme, yaratıcılık, 
yenilikçilik, liderlik, işbirliği ve iletişim becerilerini kapsamaktadır. 


Bu fırsatları desteklemek ve güçlendirmek için akademik kadroya öğrenme bilimi, öğretme 
becerileri, iletişim psikolojisi ve yenilikçi öğretim yöntemleri konusunda destek sağlanacaktır. 
Geliştirilmiş altyapı, işbirliğine dayalı öğretim, bütünsel bilgi ve önemli problemlerin derslere 
ve ders programlarına dahil edilmesiyle birlikte eğitim fırsatları daha da kuvvetlendirilecektir. 
Seminerler, tartışma toplulukları ve profesyonel kulüp çalışmalarıda da yeni fırsatlara zemin 
hazırlayacaktır. 


Başarının ölçütü, Bilkent Üniversitesi mezunlarının aranan mezunlar olması ve daha üst 
düzeylerdeki sorumluluk alanlarına ne kadar çabuk tırmandıkları olacaktır. Aynı derecede 
önem taşıyan bir diğer ölçüt ise Bilkent'in hem lisans hem de lisansüstü seviyede dünyanın 
farklı yerlerinden öğrencileri ve başarılı akademisyenleri çekebilme kapasitesi olacaktır. 


* Yaratıcı Faaliyetler Vizyonu 


Bilkent Üniversitesi'nin öğretim kadrosu ve öğrencilerinin, sanatsal üretimleri, tasarımları, 
buluşları, fikirleri, edebi birikimleri ve akademik başarıları sayesinde, Bilkent'in misyonunu 
yerine getireceklerini öngörüyoruz. 


Bilkent Üniversitesi, her biri bir diğerinin başarıları ile güçlü noktalarını dengeleyen, 
disiplinlerarası ve dinamik akademik ortamıyla öne çıkmaktadır. Bilkent, hedefe ve ortak 
çalışmaya odaklı araştırmaların yanı sıra bilimsel merakın tetiklediği bireysel araştırmacılık 
içeren buluşlar ve diğer yaratıcı çalışmalarla zenginleşmektedir. Yeni araştırma olanakları 
ararken bu faaliyetleri de desteklemeli ve güçlendirmeliyiz. 


Geleceğe baktığımızda sanat, insani bilimler, sosyal bilimler ve edebiyatın tasarım, fiziksel 
bilimler, yaşam bilimleri ve mühendislik ile bütünleşeceğini, tüm bu disiplinlerin hukuk ve 
siyaset ile iletişim içinde olacağını görüyoruz. Bilkent, merakı merkeze alan, ihtiyaçlara 
odaklanan ve doğadan esinlenen gelecek nesil araştırmacıları için disiplinlerarası 
araştırmaların gündemini belirleyecek, özel bir konuma sahiptir. 


Bilkent'in aynı zamanda enerji, çevre, su kaynakları, sürdürebilirlik, yoksulluk ve ekonomi ile 
ilgili küresel sorunlarla baş edebilmek açısından önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. 
Öğretim kadrosu, Bilkent'in liderlik edeceği ve bu sayede daha çok katkı sağlayacağı çağdaş 
yaklaşımların geliştirilme süreçleri doğrultusunda teşvik edilecektir. Araştırma merkezleri ve 
enstitüler gibi yeni ve sürdürülebilir mekanizmaların geliştirilmesi Пе Bilkent'in yenilikçilik 
ve girişimcilik gibi alanlara katkıda bulunabileceğini öngörüyoruz. 


* Dünya Standartlarında Bir Kurum Vizyonu 


Bilkent camiası ile ilgili vizyonumuz, üniversiteye en üst seviyede entelektüel söylem getiren 
zengin bir öğrenci, öğretim ve çalışan kadrosudur. Kurucumuz tarafından ortaya konulan 
yolda ilerleyerek dünya standartlarında olan ya da olmak isteyen öğrenci, öğretim elemanı ve 
çalışanları üniversitemize katıp onların bizimle kalmasını hedefliyoruz. Bu vizyona 
ulaşabilmek amacıyla tüm taraflar arasında verimli bir iletişim sağlayacak etkinlikler, 
süreçler ve altyapıdan oluşan bir ekosistemi sürdürülebilir kılmalıyız. Bunun için açık 
yönetişim kurallarını, işbirliğine dayalı bir ortamı, başarı ve katkıları uygun bir biçimde 
tanımanın gerekliliğini biliyoruz. 


Bazı birimlerde uygulanan profesyonel ve akademik ilerleme içerikli mentorluk çalışmaları 
üniversite geneline yayılacaktır. Terfi ve işe alma konusundaki ölçütler ve süreçler daha iyi 
aktarılmaya çalışılacaktır. Dünya standartlarında bir akademik kadro oluşturma ve istihdam 
etme konusunda zorluk yaşayan fakülte ve bölümlere en iyi uygulamalar ışığında eğitim ve 
destek sağlanacaktır. 


Özellikle lisans öğrencisi kayıtlarının iyileştirilmesi gereken alanlarda öğrencilerin alım 
sürecine önem verilecektir. Fakülteler, yüksekokullar ve bölümler öğrenci alımı konusunda 
desteklenecektir. Lisans öğrencilerinin yurtları, kampüs hayatları, danışmanlık süreçleri, ders 
programları ve ders dışı faaliyetleri gibi öğrenci alım aşamalarının önemli bir parçası olan 
bilgiler, basılı kaynaklar ve internet tabanlı kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. 


Lisansüstü öğrenci ile doktora sonrası araştırmacı alımları ve bu bireylerin üniversitemizde 
kalmasının sağlanması ise dünya çapındaki yetenek arayışının bir parçasıdır. Bilkent, 
akademik programlarımıza ve yaratıcı faaliyetlere yenilikçi fikir ve yaklaşımlarla katkıda 
bulunacak en iyi adayları üniversitemize çekmeyi öngörmektedir. 


Dünya standartlarında bir kurumun dünya çapında bir akademik liderliğe ihtiyacı vardır. Bir 
sonraki neslin liderlerinin gelişimi için firsatlar yaratmayı, onlara kaliteli bir eğitim ve 
gerçekçi değerlendirme ölçütleri sağlamayı öngörüyoruz. 


Dünya çapında bir topluluk için idari yeteneklerin işe alınması, geliştirilmesi ve tutulması da 
gereklidir. Üniversitede idari personel için düzenli eğitim programları mevcuttur. Camiaya 


genel olarak son derece iyi hizmet veren bu yapıda ilerleme gerektiren noktaların belirlenmesi 
için mekanizmalar oluşturulacaktır. 


DEĞERLER / STRATEJİK KOLAYLAŞTIRICILAR "7 


Dünya Standartlarında Öğrenciler 

Eğitilmiş Uzmanlar 

Öğrencilerin Farklı Seviyelerde Yetenekleri ve Başarılar 
Öğrenme Bilimi 

İleri Düzey Eğitim ve Öğretim Programları 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
q. %% %% e %% 


Ф 


Lisansüstü Eğitim 

İngilizce Dil Yeterliliği 

Etik Eğitimi 

Uluslararasılaştırma: İşe Alma, Değişim Programları ve Uluslararası Katılım 
Dünya Standartlarında Akademik Kadro 

Akademik Kadronun İşe Alınması 

İşe Alma Süreci 

Yeni Nesil Liderlik 

Akademik Kadronun Gelişimi, Mentorluk ve Destek 
Yıllık Akademik Kadro Değerlendirmeleri 
Akademik Kadronun Terfi Süreci 

Öğretim Beklentileri 


Ф, Ф, Ф, 
“4% 00 % 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
% 0 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
2 060 9% 


2, 
% 


89. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ"S 


MİSYON 


Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek 
düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal faaliyetler ve sağlık hizmetleri 
aracılığıyla bölgesine, ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır. 


VİZYON 


Sağlık hizmetleri başta olmak üzere; eğitim, bilimsel araştırma ve sanat alanlarında 
uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmak. 
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С 


DEGERLER 


Bilimsellik 

Özgürlük 

Adalet 

Yenilikçilik ve Yaratıcılık 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

Yönetişim 

Liyakat ve Ehliyet 

Bireysel, Toplumsal ve Evrensel Değerlere Saygı 
Çevreye Duyarlılık 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
%% 060 %% e %% NE NO 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


90. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli 
eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kültürel ve ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunmak ve bunları gerçekleştirebilecek mezunları yetiştirmektir. 


VİZYON 


Dörtlü sarmal modeli: “'üniversite-sanayi-kamu-toplum?? bütünleşmesini sağlayarak 
öğrencilerin aktif katılımı ile “"teknoversite””olarak adlandırılan yeni bir üniversite yaklaşımı 
oluşturmak, olgunlaştırmak ve bu modeli örnek bir ekonomik ve toplumsal kalkınma fırsatı 
olarak sunmaktır. 


TEMEL DEĞERLER!” 


Ф, 
a? 


Yenilikcilik, 
Bilimsellik, 

Etik Değerlere bağlı, 
Girişimcilik, 


%, 


Ф, Ф, Ф, 
% % n 


Ф 


Evrensellik, 
Sosyal Sorumluluk, 
Paydaş Odaklılık, 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


SO 


MÒ 


 http://iste.edu.tr/sksdb/tanitim 


1% http://iste.edu.tr/files/259 files 1496133272.pdf 





* Hesap verilebilirlik, 
* Çevreye duyarlılık 


91. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ"! 


MİSYON 


İstanbul Arel Üniversitesi'nin misyonu, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet 
etkinliklerini uluslararası kalite standartları doğrultusunda yürütmek; Atatürk ilkeleri ve 
Cumhuriyet değerlerine duyarlı, dünya insanı olma bilincine sahip, hukukun üstünlüğüne, etik 
ilkelere, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, özgüveni 
yüksek bireyler yetiştirmektir. 


VİZYON 


İstanbul Arel Üniversitesi'nin vizyonu, sürekli değişen toplumsal, kültürel, ekonomik ve 
teknolojik gereksinimleri tespit ve tahlil edebilecek, bu gereksinimlerin karşılanmasına 
yönelik yenilikçi bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek bireyler yetiştiren, 
uluslararası tanınırlığa sahip, çağdaş bir eğitim ve araştırma üniversitesi olmaktır. 


DEĞERLER!” 


Bilimsel ve akademik özerklik, 
Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık, 
Öğrenci odaklılık, 

Eleştirel düşünce, 

Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik, 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
. %% %% nu 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


İnsana, doğaya saygı, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk, 
Etik değerlere bağlılık, 

Çok seslilik 

Katılımcılık 

Disiplinlerarasılık. 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
2 060 9 


Ф, 
% 


“https://www.arel.edu.tr/universite-hakkinda/misyon-ve-vizyon 
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. 
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92. İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ!” 
Henüz web sitesine eklenmemiş. 


93. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ!“ 


MİSYON 
İstanbul Aydın üniversitesinin misyonu, 


* Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini 
sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olarak, bilginin ürüne dönüşümünü hızlandıran, 
dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve mesleki 
yetkinliği öne çıkaran eğitim yoluyla topluma hizmet eden bir kurum olmak, 
Yerleşkeyi farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip 
hale getirerek, öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir 
çevreye, bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak mesleklerinde yetkin 
bireyler olarak hazırlamak 


Ф, 
%» 


* Akademik dünya, iş dünyası ve STK'lar Пе ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri 
oluşturmak, 


Ф 


Toplumu ve bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek, 
Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi 
olmaktır. 


Ф, 
% 


Ф, 
.. 


VIZYON 
İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim ve öğretim de mükemmellik anlayışını benimsemiştir. 


Vizyonu, “bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş 
değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında mesleki yetkinlik 
edinerek yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim 
kurumu olmaktır.” 


DEĞERLER!” 


* Yenilikçi olmak, 
* Özgür düşünebilmek, 
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SO 


% 


SO 


% 


SO 


% 


SO 


= 


2% 


% 


Ф, 
a? 


Disiplinlerarası yaklaşıma sahip olmak, 
Yaşam boyu eğitimi desteklemek, 
Nitelikli insan gücü yetiştirmek, 


0, 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


Öğrenci merkezli eğitimi benimsemek, 

Katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olmak, 

Toplumun her kesimi ile iletişim içinde olmak, 

Farklı düşüncelere karşı hoşgörülü ve etik kurallara saygılı olmak 


Ф, Ф, Ф, 
w 00 % 


Ф, 
%» 


94. İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ!” 


VİZYON 


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; evrensel ve çağdaş değerleri benimsemiş, bunları yerel 
değerlerle bütünleştirerek kendi ekolünü yaratacak tarzda ve sürekli gelişimi esas alan bir 
kalite anlayışıyla çalışmalarını sürdürür. Bilim, sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden 
yorumlayarak, üçünün uyum içerisinde birlikte var olduğu bir eğitim ve öğretim sistemini 
benimser. 


MİSYON" 
“Hayatın içinde, Geleceğin peşinde” 


Bilim, Sanat ve Tasarımın birlikte yorumlandığı kendi ekolüne ve özgün modeline sahip bir 
öğretim sistemiyle, hayatın içinde ancak geleceğin peşinden koşan, girişimcilik kültürünü 
benimsemiş, özgüveni yüksek mezunlar yetiştirmek. 


Sanat ve Tasarım alanında Mükemmeliyet Merkezi olmak ve tarihi lokasyon ve kültürel 
mirası birleştirerek üniversite kavramını bilimsel ve toplumsal değerler üzerine oturtmak. 


DEĞERLER 


Sahiplenme ve Aidiyet, 
Özgün modeller üretmek, 
Etik standartları gözetmek, 
Öncü teknolojiler kullanmak, 
Kültürel mirasa sahip çıkmak, 
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Ф, 
w. 
Ф, 
w. 


Ф, 
w. 


Geçmişle geleceği birleştirmek, 
Birey ve Grup çalışmasının uyumu, 
Kalite anlayışı içinde faaliyet göstermek. 


95. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ!” 


“Okul için değil yaşam için öğrenmeli” 'Non scholae, sed vitae discimus' 


VİZYON 


Bilimin ve sanatın sınırlarını genişleten, özgürlükçü, toplumsal gelişime önderlik eden, 
öğrencileri ile akademik kadrosunun birlikte öğrenme tutkusu etrafında buluştukları, bütün 
akademik ve idari bileşenlerinin bu arayışa kendilerini adadıkları uluslararası bir üniversite 
olmaktır. 


MİSYON 


İstanbul Bilgi Üniversitesi bilime, sanatsal üretime ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı; 
özgür düşünce ışığında ve toplumsal sorumluluk bilinciyle, araştırma ve sorun çözme becerisi 
gelişmiş, uluslararası yetkinliklere sahip, etik ve mesleki nesnellik kurallarına saygılı olmanın 
yanı sıra çok disiplinli yaklaşımlara açık, geniş ufuklu bireyler yetiştirmeyi; çok boyutlu kalite 
standartları içinde, topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir. 


DEĞERLER 
% Evrensel hak ve özgürlüklere saygı 
« Akademik özgürlük ve sorumluluk 
% Araştırma ve öğretimin ayrılmazlığı 
% Bağımsızlık ve özerklik 
% Çoğulculuğa ve çeşitliliğe saygı 


% Şeffaflık ve hesap verebilirlik 


% Katılımcılık 





% Toplumsal sorumluluk 
% Uluslararasilik 


% Yaşam boyu eğitime inanç 


96. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ!” 


MİSYON 


Çağdaş, bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş 
bireyler yetiştirerek; sağlık-insan gücünün oluşmasına katkıda bulunmak. 


VİZYON 


Ulusal ve uluslararası platformda kendini kanıtlamış eğitmen kadromuzla, verdiğimiz 
eğitimin bilimselliği ve kalitesi ile sağlık eğitiminde ilklerin öncüsü olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф 


Sağlık bakımında en iyi düzeyde hizmet sunabilmek, 
İletişime açık, işbirliği anlayışında olmak, 

Yenilikçi, yaratıcı, destekleyici olmak, 

Farklılık gözetmeksizin birey yaşamlarına saygılı olmak, 
Sürekli mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak, 

Çevreye saygılı, güvenilir olmak. 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
+” 


Ф, 
2 2. 


Ф, 
% 


97. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ" 


VİZYON 


DO 


e Özgürlükçü, 
Akademik ve fiziki altyapısı ile öne çıkan, 


Ф, 
%» 


Geleneklere ve farklılığa saygılı, 
Ülkesine ve bilime hizmeti amaç edinmiş, 


Ф, Ф, 
% 0 
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* Disiplinler arası ve dünya standartlarında bir eğitim anlayışı ile özgün bilgiler 
yaratılmasını sağlayan, 
* Geleceğe yön verebilecek bireyleri yetiştiren öncü bir dünya üniversitesi olmaktır. 


MİSYON 


Akademik bilgilerin yanında çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak; bilim ve teknolojik 
gelişmelerin topluma yayılmasına katkıda bulunmak ve paydaşlarımızın ihtiyaç duyduğu 
alanlarda bilgili, donanımlı, girişimci ruha sahip, güçlü kişiliği ve sosyal becerileriyle 
bulunduğu her ortamda fark yaratabilen, toplumsal sorumluluk duyarlılığı olan bireyler 
yetiştirmektir. 


DEĞERLER"! 
Bu misyon ve vizyon kapsamında gelişen ve 


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında 
Türkiye'yi akıl ve bilim öncülüğünde, 

en ileri uygarlık seviyesine ulaştırma hedefini, 

en temel değer olarak kabul eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 
yenilikçilik, 

çağdaşlık, 

şeffaflık, 

öğrenci odaklılık, 

teknoloji ve bilim odaklılık, 

akademik ve bilimsel özgürlük, 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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çevreye saygı, 
etik değerlere saygı, 
sürdürülebilir kalkınma, 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


ülkemiz kültür ve geleneklerine saygı, 
adalet, 
katılımcılık 


Ф, 
2 0 


Ф, 
% 


şeklinde sıralanabilecek ilke уе kavramları temel değerleri olarak benimsemiştir. 


“'https://esenyurt.edu.tr/Upload/Editor/files/K?6C496BODR962096C496BOESU9620Rapor9620Nisan96202017. pdf 


98. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ"? 


VİZYON 


Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim 
programları ile yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten, mükemmeliyetçi küresel bir 
üniversite olmak. 


MİSYON 


* Öğrencilerine tüm dünyada geçerli bilimi teknoloji ile buluşturan ve uygulamaya 
dönüştürerek etkin bir eğitim sunan ve topluma hizmet eden bir dünya üniversitesi 
olmak, 

Çalışma hayatına rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst 
düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştirmek, 

Sanayi ve Hizmet sektöründeki deneyimini eğitimle bütünleştirmiş, niteliğini 
uluslararası standartlarda sürekli değerlendiren, alanında öncü, araştırma — geliştirme 
odaklı üniversitesi olmak, 


Ф, 
w. 


Ф, 
%» 


% Bilim, Teknoloji, Sanat, Kültür, Hizmet ve Spor alanlarında Üniversite- Toplum- 
Sanayi iş birliğine en üst düzeyde katkı sağlayan, Toplumu ve bireyleri yaşam boyu 
öğrenmeye teşvik eden bir yüksek öğretim kurumu olmak, 

* Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve projeleri ile uluslararası alanda öğrenciler ve 

akademisyenler için çekim merkezi olmaktır. 


DEGERLER!"? 


Atatürk İlke ve İnkılâpları ile evrensel etik değerleri savunan bir üniversite olmak. 


99. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken “Bilim, sanat ve 
teknoloji alanında evrensel düzeyde eğitim-öğretim faaliyetleri ile değişimi ve sürekli gelişimi 
ilke edinen, topluma, kültüre, sosyal farklılıklara ve doğaya saygılı, sorumluluk bilinci 
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yüksek, etik ve ahlaki değerleri olan, yaratıcı, yenilikçi ve eleştirel bakış açısına sahip, kişisel 
ve mesleki alanlarda kendine güvenen, yetkin ve başarılı bireyler yetiştirmek? ’misyonunu 
dikkate almakta ve bu misyonun yerine getirilmesi için tüm gayretini ortaya koymaktadır. 


VİZYON 


İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerini yerine getirirken “Uluslararası 
standartlarda eğitim-öğretim faaliyetleri düzenleyerek, öğrencisi, mezunu ve personeli 
olmaktan onur duyulan, yenilikçi, yaratıcı ve dinamik yapısıyla geleceğe yön veren öncü bir 
dünya üniversitesi olma” vizyonuna sahiptir. Bu vizyonunun gerçekleşmesi için strateji ve 
hedeflerini belirlemektedir. 


DEĞERLER 


Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken temel değerlerini esas almakta ve bu 
değerler üzerine eğitim-öğretim politika ve stratejilerini geliştirmektedir. Aşağıda 
üniversitenin temel değerleri yer almaktadır. 


Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet'in Temel Değerlerine Bağlılık, 
Bilimsel Özerklik ve Yaklaşım, 

Kalite, 

Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık, 

Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik, 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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İnsan, Çevre ve Toplumsal Sorumluluk Bilinci, 

Düşünce ve İfade Özgürlüğü, 

Kurumsal Kültür, 

Girişimcilik, 

Takım Ruhu ve Disiplinler Arası Çalışmaların Özendirilmesi, 
Evrensel Etik Değerlere Saygı ve Bağlılık, 

İnsan Haklarını Öne Çıkarmak, 

Farklılıklara Saygı 

Fırsat Eşitliği Konusunda Duyarlı Olmak. 
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100. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ! 


MİSYON 

Türkiye'nin dönüşüm yolculuğunda gelişime yön verebilmek, geleceğimizi güvence altına 
almak için günümüz sorunlarına kalıcı çözümler bulabilmek, sunulan dünya standartlarındaki 
eğitim olanaklarıyla yalnızca Türkiye'deki öğrenciler için değil, dünyanın farklı ülkelerindeki 


 http://www.kent.edu.tr/misyon-vizyon-001271 


öğrenciler için de eğitimde öncelikli tercih olabilmek; üretmek, geliştirmek ve yarınların 
gerçek sahipleri olan gençlerimizle birlikte insanlığın da hayallerine dokunarak herkese 
hizmet verebilmek olarak belirlenmiştir. 


VİZYON 


Ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve 
kültürel değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmek olarak belirlenmiştir. 


DEĞERLER 


Bilimsellik 

Katılımcılık 

Yenilikçilik 

Sürdürülebilirlik 

Akılcı ve Eleştirel Düşünceyi Özendirme 
Şeffaflık 

Eğitim ve Araştırma'da Mükemmeliyetçilik 
Etik Değerlere Sahip Çıkma 

Temel Hak ve Özgürlükleri Savunma 

Her Türlü Ayrımcılığa Karşı ve Farklılıklara Saygılı Olma (Kız Öğrencilere ve Engelli 
Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık Uygulanacaktır) 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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Bu amaç doğrultusunda bilginin üretilmesi уе adil bir şekilde ülkemiz insan kaynağıyla 
paylaşılabilmesi için, her biri aslında geleceğin gelişim neferi olan öğrencilerimizi özgür ve 
eleştirel bir ortamda bilgi, teknoloji, güven ve huzurla yetiştirmeyi hedefliyoruz. 


101. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Geleceğe yön verecek yetenekleri besleyen nitelikli bir öğretim vermek ve bilimsel, sanatsal, 
kültürel faaliyetleri arttırmak. 


Yükseköğretimin ulusal, evrensel değer ve kurallarına bağlı kalarak, yatay ve dikey 
çevremizle bütünleşme ve ilişkilerimizi fayda tabanında geliştirerek, öğrencilerimize, iş 


156 https://www.iku.edu.tr/tr/universitenin-misyonu-vizyonu-degerleri-ve-hedefleri-2018-2022-donemi- 
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yaşamına ve tüm çevremize güvenilir, etkili ve yararlı uygulamalar sunmak ve bu amaçla 
gerekli bilginin üretilmesini sağlamaktır. (Stratejik Plandaki'”) 


VİZYON 


Öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası saygınlığı 
olan bir üniversite olmak. 


Üniversitemizin özgün ve nitelikli uygulamaları ile toplumsal bütünleşmesini çağdaş 
medeniyet seviyesine taşımaktır. (Stratejik Plandaki) 


DEĞERLER 


Ulaşılamadı. Stratejik Planda yer almıyor. 


102. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ!’ 


MİSYON 
Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir 
üniversite olmak. 


VİZYON 

Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barısına katkıda bulunan insani değerleri 
özümseyen, bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi ve girişimci bir dünya üniversitesi 
olmak. 


DEĞERLER!” 


Ф 


Uluslar arası 
Yenilikçi 
Girişimci 


Ф, 
% 


Araştırma temelli 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
% 060 su %% 


Toplum ve medeniyet odakli 


“https://www. iku.edu.tr/sites/default/files/inline- 


files/26C426BOstanbul9620K26C396BCIt96C326BCr262026C349ChniversitesiZ.202018- 
20229620Stratejik9620Plan26C426B1 1.pdf 
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103. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ! 


MİSYON 


İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler 
kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen 
bireyler yetiştirmeyi ilke edinmekte, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmayı görev 
kabul etmektedir. 


VİZYON 


Güçlü kurumsal kültürü, girişimcilik ruhu ve sürekli gelişime açık dinamizmi ile bilime ve 
topluma yön veren öncü bir üniversite olmak. 


TEMEL İLKE VE DEĞERLER“! 


Çevreye duyarlı 
Hoşgörülü 
Mükemmeliyetçi 
Özgürlükçü 

Etik değerlere bağlı 
Katılımcı 

Yenilikçi 


104. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ"? 


VİZYON 


Toplumun ve iş yaşamının gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi, 
öncü bir 'dünya üniversitesi' olmak. 


MİSYON 


% Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, 
analitik düşünce yeteneğine sahip, eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, birden 
çok yabancı dili kullanabilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş, 
kendisinin farkında olan mutlu bireyleri yetiştiren, 


160 http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/396/Kurumsal-Degerler/Gorevimiz---Hedefimiz.aspx 


http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/10701/Kurumsal-Degerler/Temel-llke-ve-Degerlerimiz.aspx 
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% Araştıran, bilgi edinme yöntemlerini öğrenerek bunu toplumsal faydaya 
dönüştürebilen, etik değerlere sahip, evrensel kültürleri özümsemiş dünya vatandaşı 
bireyler yetiştiren, 


« Özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan, 


« Öğrenci odaklı, evrensel gelişim ve değişimleri eğitim sistemine yansıtabilen, çağdaş 
eğitim teknik ve yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim veren, 


% Sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutarak, toplum gereksinimlerine yanıt 
veren etkinliklerde bulunan, 


% Çağdaş, yenilikçi, birbirine saygılı, öğrencilerle iletişimi güçlü, toplumsal sorunlara 
duyarlı, ekip ruhuna sahip, çalışanların memnuniyetini gözeten bir üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLER" 


Atatürk İlkelerine Bağlılık 
Yenilikçilik 

Yaratıcılık 

Evrensellik 

İş Yaşamına Yakınlık 
Paylaşımcılık 

Girişimcilik 

Etik Değerlere Bağlılık 
Şeffaflık 

Katılımcılık 

Çevre ve Doğaya Duyarlılık 
Hoşgörü 

Özeleştiri 

Takım Ruhu 
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Çalışkanlık 
Hukuka Saygı 
Kalite 
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105. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ!“ 


MİSYON 


Sürdürülebilir başarıyı ilke edinen bir akademik anlayışla, bilgiyi kullanmasını bilen, nitelikli, 
sosyal ve girişimci gençleri ülkemize ve insanlığa kazandırmaktır. 


VİZYON 


Ülkemizin köklü tarihinde, yüzyıllardır kültür geçişkenliğine ev sahipliği yapan Rumeli'de 
oluşan zengin bilgi birikimini, seçkin akademik kadromuz ve nitelikli mezunlarımızla birlikte 
dünyaya tanıtmak ve bu sayede 2040 yılına kadar, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 
yer almaktır. 


DEĞERLER 


Erişilemedi. Stratejik plan ya da iç denetim dokümanları erişime açık değil. 


106. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ! 


MİSYON 


Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, 
geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek. 


VİZYON 


Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı 
olan, belirli alanlarda öncülük eden ve vakıf üniversiteleri arasında ilk beşte yer alan bir 
uluslararası araştırma üniversitesi olmak. 


DEĞERLER 


* Bilimsellik 
* Özgünlük 


164 https://rumeli.edu.tr/tr/universite/genel/misyon-ve-vizyon 





165 


https://www.izu.edu.tr/izu-hakkinda/kalite-ve-strateji/vizyon-misyon-ve-de4C4X9Ferlerimiz 





Ф, Ф, Ф, 
|» 060 n 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
0 0 


Ф, 
% 


Hakkaniyet 

Ahlak 

Bilimsel Özgürlük 

İnsan Odaklılık 

Düşünceye Saygı 

İddia Sahibi Olmak 
Buluşçuluk ve Yenilikçilik 
Doğaya ve Çevreye Duyarlılık 


107. İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ!“ 


VİZYON 


2%, 
w. 


2%, 
w. 


Araştırma ve eğitimde dünyaca tanınan, 


Bölgemizin ve Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olmak istiyoruz. 


MİSYON 


Misyonumuz aramak, anlamak ve paylaşmaktır. 
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İyi, Doğru ve Güzeli aramak, 


İnsan, Toplum ve Doğayı anlamak, 


Bu arayış ve anlayışın ürünü olan bilgileri tüm insanlıkla paylaşmak istiyoruz. 


DEĞERLER 


Özgüven 
Özgürlük 
Özgünlük 
Sorumluluk 
Üretkenlik 


Katılımcılık 


Evrensellik 





108. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU" 


MİSYON 


Ülkemizin geleceği olan gençlere; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim veren, alanında çağın 
gerektirdiği bilgiye sahip, teknolojiye hâkim ve değişen dünya koşullarına uyum sağlayan 
elemanlar yetiştiren, saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu olmaktır. 


VİZYON 


% Ülkemizin ekonomi, endüstri, sağlık ve sosyal alanlarında hizmet veren kurum ve 
kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek, 


% Bahse konu alanlar başta olmak üzere diğer mesleki alanlardaki istihdam sorunlarını 
çözmek için konusunda uzman, liderlik vasıflarını haiz, iyi eğitimli elemanların 
yetişmesini sağlamaktır. 


DEĞERLER & HEDEFLER" 


İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu olarak, bu misyon ve vizyon doğrultusunda; 


Ф 


Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürekli iyileştirilmeyi, 

Öğrenci odaklı olmayı, 

Araştırma faaliyetlerimizin nicelik ve niteliğini artırmayı, 

Topluma hizmet ile ilgili faaliyetlerimizi artırmayı ve sürdürülebilir kılmayı, 

Yönetim sistemimizin etkili, verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlanmayı. 

Uluslararası program standartlarına uygun eğitim programları sunmayı, 

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına bağlı olarak akademik programlarımızı esnek ve 
gelişmelere bağlı olarak güncel tutmayı, 

Etkin öğrenme için işbirlikleri geliştirerek, farklı öğrenme ortamları hazırlamayı, 

Eğitim faaliyetlerimizi, bölüm ve programlarımızla ilgili sektörler ile işbirliği içinde 
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yürütmeyi, 

Uygulamalı eğitime ağırlık verilmeyi, 

Sektörle iş birliği içerisinde, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip iş gücünü yetiştirmeyi ve 
mezunlarımızı istihdama hazırlamayı, 
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* Toplumda mesleki eğitim farkındalığı oluşturarak mesleki ve teknik eğitimi daha fazla 
tercih edilir hale getirmeyi, 

Başarıyı ödüllendirmeyi, 

Faaliyetlerimiz ile paydaşlarımıza değer katmayı, 

Katılımcılık, yaratıcılık ve yenilikçiliğe sürekli açık olmayı hedefliyoruz. 


Ф, Ф, 
2 060 9% 


Ф, 
% 


109. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! 


MİSYON 


İstanbul Teknik Üniversitesi'nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını 
genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. 


VİZYON 


Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite 
olmak. 


DEĞERLER!” 


İnsan Odaklılık 

Farklılıklara Açıklık 
Özgürlükçülük ve Eleştirellik 
Girişimcilik ve Rekabetçilik 
Özgünlük ve Yenilikçilik 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
. %% %% 


Ф, 
.. 


110. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ"! 


MİSYON 


Ülkemizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendisini küresel yönelimlere süratle 
uyarlayabilen; yerel ve evrensel ahlaki değerlere sahip, girişimci, üretken ve nitelikli olarak 
yetiştirdiği insan gücüne hür ve adil davranmayı ve sorumluluk üstlenebilmeyi öğreten çağdaş 
bir üniversite olmaktır. 
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VİZYON 


Üniversitenin gelecek yirmi yıl için vizyonu, 2007-2012 Stratejik Plan perspektifinde de 
olduğu gibi, akademik esnekliğini yitirmeden, bilgi çağının gerekliliği olan disiplinler arası 
çalışmaları bünyesinde yürütebilen; uluslararası bilimsel faaliyetlerde aktif ve belirleyici 
olarak yer alan, adını aldığı İstanbul'a yaraşır, yalnız ulusal düzeyde değil uluslararası 
düzeyde de saygınlığı kabul edilmiş, önde gelen akademik kurumların içinde yer almaktır. 


DEĞERLER 
Üniversitenin benimsediği temel değerler 10 madde şeklinde aşağıda sunulmuştur: 


İnsan Merkezlilik 

Özgür Düşünce 
Yenilikçilik 

Ahlaki Değerlere Bağlılık 
Öğrenci Öncelikli Yaklaşım 
Şeffaflık 

Katılımcılık 

Ekip Ruhu 

Üretkenlik 

Verimlilik 

Etkinlik 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Girişimcilik 

Piyasa Odaklılık 

Mesleki Etik ve Sorumluluk 


111. İSTANBUL UNiVERSITESIi!”? 


MİSYON 


Doğu ile Batı'yı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi, ülkemize ve insanlığa 
yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir. 


VİZYON 


İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır. 
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TEMEL DEĞERLER 


İstanbul Üniversitesi'nin temel değerleri, Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını 
korumak ve yüceltmek, katılımcılık, çevre ve insana saygı, etik değerlere mutlak uyumdur. 


112.İSTANBUL UNIVERSITESI-CERRAHPASA!” 
Kurumun geçerli bir stratejik planı yoktur. 


113. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ!” 


MİSYON 


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye 
kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler 
yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve 
mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır. 


Üniversitemiz, Dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde 
çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik 
önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimli iş gücünün yetiştirilmesinde 
kendini görevli görmektedir. Bu amaçla, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi alanında uzman, 
deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve 
kuruluşları gibi paydaşlarla işbirliği içinde farklı disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim 
vermektedir. 


Dünyadaki gelişmeler gözetilerek, özellikle sağlık alanında, akademik ve teknolojik olarak 
ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalar katkıda bulunmaya 
yönelik önlisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitimli işgücünün hazırlanmasında kendine 
özel bir görev seçmiş bulunmaktadır. Üniversitemizde, bulunduğumuz bilgi çağını 
şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel bilimler ve bilişim konularında çok iyi 
donatılmış, araştırıcı, yaratıcı ve üretken insanlar yetiştirilmesi ve toplum eğitiminde 
vazgeçilmez olan sürekli eğitim, araştırma ve gelişim temel ilke olarak benimsenmiştir. (Bkz: 
İç değerlendirme raporu'”) 
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VİZYON 


Küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek, yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları 
yönlendirebilen bir üniversite konumuna ulaşmak ve her tür bilimsel etkinlikte işbirliği aranan 
bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma - geliştirme kurumu olmaktır. 


Nitelikli akademisyenlerle, özel ve devlet kurumları ile işbirliği içinde, başta sağlık ve tıbbi 
bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek ve 
yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebildiği bir üniversite, her tür bilimsel 
etkinlikte işbirliği aranan bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma-geliştirme kurumu 
olmaktır. (Bkz. İç değerlendirme raporu) 


DEĞERLER!” 


Ф, 
%» 


Üniversitede faaliyet ve süreçler etkin yöntemlerle analiz edilip değerlendirilerek 
sürekli iyileştirmeler yapılır. 

Akla, mantığa ve bilime sayalı yöntemler kullanılır, irfana değer verir. 

Akılcılık ön plandadır. 

Üniversitede yapılan çalışmalar, bilimsellik temelinde yapılır, 

Elde edilen bilgi bilimsel etiğe uygun şekilde kullanılır; 


Ф, Ф, 
00 0 


Ф, Ф, 
w 0 


Ф, 
a? 


Araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi paydaşlar, öğrenen örgütü oluştururlar. 


0, 


Ф 


Ф, 
% 


Нег zaman paydaş odaklı ve paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak planlama yapar, 
hizmet ve ürünler geliştirir ve sunar. 

Çalışanlar kendilerini sürekli olarak geliştirmeye önem verir. 

Eğitim ve gelişim faaliyetleri teşvik edilir. 


Ф, Ф, 
w 0 


Ф, 
a? 


Bu kapsamda akademik çalışmalar için esnek çalışma zamanları sağladığı gibi bir 


0, 


takim mali imkanlar da saglamaktadir. 


Ф, 
w. 


Faaliyetleri ve paydaslanyla iliskileri neticesinde kurumsal sosyal sorumluluk 
yaklaşımı ile davranır, bu yönde kararlar alır ve uygular. 


Üniversitede kurumsal duyarlılık hâkimdir. Yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket 
eder; paydaşlarına karşı dürüstlük ve hesap verebilirlik anlayışını temel alır. Yeni bilgilere 
açıktır, en iyi çözümlerle hareket etmek için keşfederek ve farklı yaklaşımları deneyerek 
mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesini hedefler. Hizmet alanların istek, beklenti ve 
gereksinimlerinin ne olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder. Üniversite 
yönetim/çalışan/hizmet kalitesi ve niteliklerini önemser. (Bkz. İç değerlendirme raporu) 
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114. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ!” 


MİSYON VE VİZYON 


Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve 
ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim 
alanında örnek ve önde gelen üniversitelerden biri olmayı hedefler. 


Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve 
ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretimi, nitelikli yükseköğretim, 
özellikle araştırmacı ve akademisyen yetiştirme konularında örnek ve önde gelen 
üniversitelerden biri olmayı hedefler. Ülkemiz başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, 
Kafkas ve Balkan ülkelerinin özellikle maddi imkânsızlık nedeniyle yüksek tahsil şansını 
yakalamakta zorlanan zeki ve başarılı gençlerine iyi bir üniversitede öğrenim görerek 
ülkelerine nitelikli hizmet sunmaları için fırsat vermeyi tarihi bir sorumluluk olarak görür. 


(Bkz. İç değerlendirme raporu ”*) 


DEĞERLER 
% Katılımcılık 
% Doğrunun, güzelin ve iyinin keşfi 
% Disiplinlerarası yaklaşım 
5 Özgürlük-sorumluluk 
% Eleştirel düşünce 
*» İnançlara ve etik değerlere saygı 
% Yeniliklere açıklık 
% Çevre bilinci 


* Yönetimde ve akademik yaşamda katılımcılık • Öğrenci odaklı eğitim öğretim • 
Öğretimde eleştirel düşünceyi temel alma ” Doğrunun, güzelin ve iyinin keşfi « 
Küresel ve bölgesel sorunlara karşı çözüm odaklı yaklaşım • İnançlara ve etik 
değerlere saygı • Disiplinler arası yaklaşım « Yeniliklere açıklık « Kalite • Temel hak 


17 https://www.29mayis.edu.tr/tr/vizyon-misyon-ve-ilkeler 
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ve özgürlüklere savunma * Doğa ve çevre sorunlarına duyarlılık (Bkz. İç 


değerlendirme raporu'”) 


115. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ”? 


VİZYON 


Üniversite olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği akademik bilgiyi yurt 
içi ve dışından bilim insanlarının farklı bakış açıları ile kaynaştırarak paylaşmak ve toplumu 
daha aydınlık yarınlara taşımak için her zaman bilimin ışığında, akademik dünyada yol 
gösterici olarak ilerlemek. 


İstinye Üniversitesi, temel vizyonu, 21. Yüzyılın Türkiye'sini oluşturacak bilgi ve insan 
kaynağını üreten üniversite olmaktır. Üniversite olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası 
düzeyde ürettiği akademik bilgiyi yurt içi ve dışından bilim insanlarının farklı bakış açıları ile 
kaynaştırarak paylaşmak ve toplumu daha aydınlık yarınlara taşımak için her zaman bilimin 
ışığında, akademik dünyada yol gösterici olarak ilerlemektir. (Bkz. İç değerlendirme 


181 
raporu ` ) 


MİSYON 


Üniversite olarak misyonumuz, araştırma, planlama, eğitim ve öğretimde insani değerlerin 
temel dayanak noktası olarak öncelendiği; ülkemiz insanı başta olmak üzere, tüm insanlığa 
katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan, gerçek anlamda üniversite ruhunu kavramış, 
düşüncelerini özgürce ifade edebilen, çağın gerekleri ile donanımlı, disiplinler arası ortak 
çalışma ruhu ile takım çalışması gerçekleştirilebilecek, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi analiz 
edebilme yeteneğine sahip, bilgiye değer veren ve insanlığın gerçek bilgiye ulaşma çabasına 
katkıda bulunabilecek, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve 
çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, bilimsel etik 
değerlere uyan, üretken, nitelikli, aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak bir 
üniversite hizmeti yürütebilmektir. 


Üniversite olarak misyonumuz, araştırma, planlama, eğitim ve öğretimde insani değerlerin 
temel dayanak noktası olarak öncelendiği; ülkemiz insanı başta olmak üzere, tüm insanlığa 
katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan, gerçek anlamda üniversite ruhunu kavramış, 
düşüncelerini özgürce ifade edebilen, çağın gerekleri ile donanımlı, disiplinler arası ortak 
çalışma ruhu ile takım çalışması gerçekleştirilebilecek, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi analiz 
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edebilme yeteneğine sahip, bilgiye değer veren ve insanlığın gerçek bilgiye ulaşma çabasına 
katkıda bulunabilecek, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve 
çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, bilimsel etik 
değerlere uyan, üretken, nitelikli, aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak bireyleri 
toplumumuza ve insanlığa kazandırmaktır. Öğrenci odaklı eğitim anlayışını üniversitenin tüm 
süreçlerinde uygulayan İstinye Üniversitesi, bilim ve araştırma merkezi olma vizyonu 
doğrultusunda, öğretim üyelerinin araştırmaları ile bilimin sınırlarını genişletmeyi, bilimsel 
gelişmelerden edinilen bulguları toplumun refahı için uygulamaya geçirmeyi ve bununla 
birlikte topluma kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Öğretim, 
araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, öğrencilerine 
geniş tabanlı bir bilgi yelpazesinin yanı sıra, teknoloji ve sanatı da kapsayan bir öğrenme ve 
ilerleme ortamı sunar (Bkz. İç değerlendirme raporu '*?) 


DEĞERLER” 


İstinye Üniversitesi kendi kurumsal ve öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği değerleri 
“İstinyelilik Manifestosu” ile formulize etmiştir. 


İSTİNYELİLİK MANİFESTOSU “* 
* İstinyeli Liderdir 


İstinyeli topluma yön verenlerin liderler olduğunu bilir. Ve o çok iyi bilir ki; şirketlere, sivil 
toplum kuruluşlarına, spor kulüplerine, üniversitelere, sosyal ve siyasal hayata, kısaca 
toplumun geleceğine liderler yön verir. Lider olabilmenin eğitim hayatında başladığını, 
şekillendiğini ve geliştiğini bilir. Eğitim hayatında lider olabilmek için devamlı kendini 
keşfetmeye çalışır. Üniversite içinde ve sosyal hayatta organizasyonlar gerçekleştirir ve 
bunlara liderlik yapar. I stinyeli, genetik şifresinde var olan liderlik özelliğini geliştirebilmek 
için durmadan ve hiç vazgeçmeden dener. İstinyeli, iyi bir liderin iyi bir hatip olması 
gerektiğini bilir. Bunun için güzel ve etkili konuşmada kendini her geçen gün daha iyiye 
doğru geliştirir. 


“% İstinyeli Takım Ruhu ile Çalışır 


İstinyeli, bir birey olmanın ötesinde bütünün parçası olarak başarıya koşar. Egosunu bir 
kenara bırakıp, birlikten kuvvet doğacağını özümser. Takım ruhuyla hareket eden her bir 
birey; yaratıcılığının, emeğinin, üretkenliğinin bir amaca yönelik organize edilmesi 
gerektiğini bilir, buna katkıda bulunur. İstinyeli, dünyaya katkı sağlamak, üretebilmek ve daha 
iyi bir yer haline getirebilmenin güçlü bir takım ruhu ve organizasyon ile mümkün olacağının 
farkındadır. 
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* İstinyeli Rekabetçidir 


İstinyeli, kendini geliştirmek için her alanda, mümkünse her konuda en iyilerle rekabet eder. 
Rekabetin bölgesel, ulusal ve evrensel düzlemde, acımasız şekilde işlediğine inanır. Kendisine 
ve topluma katkı sağlayabilmenin rekabet şartlarına uyumdan geçtiğinin farkındadır. Rekabet 
edebilmenin temel kuralının, bilime inanma, araştırma, çok çalışma ve pes etmemekten 
geçtiğini özümser. İstinyelinin amacı, evrensel düzeyde rekabet edebilmenin tüm şartlarına 
sahip olabilmektir. 


* istinyeli Akılcıdır ve Stratejik Düşünür 


İstinyeli, sorunlarla karşılaştığında aklını kullanır. Sadece bir adım ötesine bakıp karar almaz. 
Konuyu farklı açılardan verileri toplayarak değerlendirir; orta ve uzun vadeyi gözönünde 
bulundurur, 4/38 planlar yapar ve kararlar alır. 


% İstinyeli Bilgiye Değer Verir 


İstinyeli, bilimsel yoldan gitmeden günümüz dünyasında var olamayacağını bilir. Gücün, 
bilimsel bilgilere sahip olmakla yetinmeyip yenilerinin üretilmesinden geçtiğinin farkındadır. 
İstinyeli, bir karar vermeden önce, doğru kararı verebilmesi için gerekli bilgiyi toplar. Bilgiye 
nasıl ulaşılacağını ve nasıl yorumlayacağını bilir. 


* İstinyeli Evrensel Etik Değerlerle Yaşar 


İstinyeli, yaşadığı coğrafyanın ahlak değerlerini özümser. Dünyada başka ahlak değerlerinin 
olduğunun da bilincindedir. İnsanlığın genel kabul görmüş etik değerlerini bilir ve bu 
değerlerle yaşamaya özen gösterir. 


% İstinyeli Çalışkandır 


İstinyeli, üretmeden tüketilmeyeceğini, çalışmadan kazanılmayacağını bilir. Bunun için 
disiplinli bir çalışma alışkanlığı vardır. Zamanını boşa harcamaz; hedeflerine ulaşmak için 
planlı ve istikrarlı bir şekilde çalışır. 


* İstinyeli Topluma Karşı Sorumludur 


İstinyeli, komşusu açken tok yatmaz. “Benden sonra tufan” demez. Çevreye zarar verecek 
girişimlerden kaçınır ve bunu yapmak isteyenleri de engeller. 


% istinyeli Sporcudur 


Spora yalnizca bir oyun ya da eglenme araci veya bos zaman faaliyeti olarak bakan yerlesik 
kültürün aksine, İstinyeli “sporun yalnızca spor olmadığının” farkındadır. Bilir ki spor, uzun 
ve sağlıklı bir ömrün, dolayısıyla verimli bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Yine bilir ki spor, 
kişinin sosyal, paylaşımcı, üretken, katılımcı, girişimci, yaratıcı, risk alan, zorluklardan 
yılmayan, hızlı ve doğru stratejiler belirleyebilen, kendisiyle barışık, yaşama sevinciyle dolu 
ve cesur olmasını sağlar. 


* istinyelilik Bir Kültürdür 


İstinyeli, kültürün bileşenlerini çok iyi bilir ve günlük yaşayışında güzel örneklerini yaşamak 
ve yaymaktan mutlu olur. Başkalarının empoze etmeye çalıştığı kültür değerlerini sorgular, 
kendisi için iyi olanı alır, iyi olmayanın yerine kendi kültür değerlerini koyar. İstinyelinin 
estetik duyguları gelişmiştir ve bu konuda topluma örnek olur. O, her gün kendini biraz daha 
keşfetmenin keyfini yaşar. 


116. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ! 


MİSYON 

Bakırçay Üniversitesi, katma değeri yüksek teknoloji üretme ve uygulamada Türkiye'de öncü 
rol üstlenen ve bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyonelleri 
yetiştirmeyi ilke edinen bir üniversitedir. 


VİZYON 
Teknoloji alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemiyle girişimciliği teşvik eden ve 
sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip saygın bir tekno-girişim üniversitesi olmaktır. 


DEĞERLER 


Değerler'e ulaşılamamıştır. Stratejik plan ya da kurumsal içi değerlendirme raporuna da 
ulaşılamamıştır. 


117. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 
2019-2023 Stratejik Planında belirlenecek olan misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve 
hedefler, çalışanlar ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.'*“ 


185 http://bakircay.edu.tr/tr/misyon-ve-vizyon/ 
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118. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ!” 


MİSYON 


İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel 
düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda 
bulunmaktır. 


VİZYON 


İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel 
araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir yüksek öğretim kurumu olmaktır. 


TEMEL Değerler 


% Katılımcılık; evrensel, esnek, çoğulcu, işbirliğine açık ve şeffaf bir akademik çevre 
yaratmak, 


* Yenilikçilik; etkili, yaratıcı ve bilimin üst sınırında disiplinlerarası araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin içinde yer almak, 


* Toplumsal sorumluluk; toplumsal kaynakların etkin yönetiminden sorumlu olmak ve 
içinde bulunduğu çevre ve toplumla birlikte hareket ederek evrensel bilgi üretmek, bu 
bilgiyi yaymak ve uygulamak, 


* Mükemmeliyetçilik; tüm faaliyetlerde en iyiyi aramak. 


187 А 2 А 
http://www.ieu.edu.tr/tr/misyon-ve-vizyon 


119. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


İnsanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi önceleyen 
araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli 
geliştiren, hak ve sorumluluklarının bilincinde, mesleki ve akademik alanda yetkin bireyler 
yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır. 


VİZYON 


Bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olmak. 


TEMEL DEGERLER'” 
% Şeffaflık 
% Hesap verebilirlik 
% Liyakat 
% Yenilikçilik 
% Katılımcılık 


% Estetik duyarlılık 


120. İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU!” 


VİZYON 


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun vizyonu yaratıcı, üretken ve özgürlükçü bir ortamda 
mesleki eğitim alanındaki özgün çalışmaları ve başarıları ile ulusal ve uluslararası düzeyde 
öncü ve örnek bir Meslek Yüksekokulu olmaktır. 


188 http://www.ikc.edu.tr/S/15406/universitemizin-misyonu-ve-vizyonu 


http://www.ikc.edu.tr/S/15408/temel-degerlerimiz 
190 http://www.kavram.edu.tr/sayfa.aspx?mid=179 
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Mesleki eğitim alanındaki bütün teknik ve teknolojik alandaki faaliyetleri ve başarıları ile 
ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, örnek bir mesleki eğitim kurumu olmaktır. (Stratejik 
planda yer alan ifade'”!) 


MİSYON 


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun misyonu sistematik düşünme yetisine sahip, 
özgüveni yüksek, evrensel değerlere saygılı, sorgulayarak öğrenen, ana dilini ve yabancı dili 
etkin kullanabilen, topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, teknolojik gelişmeleri 
yakından izleyen ve kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek bireyler 
yetiştirmektir. 


Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, özgüveni yüksek, evrensel değerlere saygılı, 
evrensel hukuka saygılı, topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, yeni teknik ve 
teknolojileri kullanan, yaratıcı, üretken, eleştirel düşünen, hayallerini gerçekleştiren, mesleki 
yetkinlik sahibi ve geleceğe yönelen mezunlar yetiştirmektir. (Stratejik planda yer alan 
ifade'”) 


TEMEL DEĞERLER !”? 


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun temel değerleri; ülkesinin ve milletinin bölünmez 
bütünlüğünü koruyan ve yükselten, ülkemizin kültürünü ve kurumumuzun paydaşlarını 
kapsayan bir anlayışla belirlenmiştir. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu; 


С 
“ 


Kaliteli mesleki eğitimi ilke edinmiş, 

Öğrenci merkezli eğitime odaklı, 

Topluma karşı sorumluluk duyan, 

Çevreye duyarlı ve etik değerlere saygılı, 

Hayat boyu öğrenme ve sürekli iyileştirme anlayışına sahip, 


SO 


kè 


YO 


kò 


SO 


kò 


YO 


% 


YO 


kò 


İstihdam odaklı ve iş dünyası ile işbirliğini benimsemiş, 
Kurumsal gelişime ve kültürüne sahip çıkan, 
Çalışma disiplinine sahip, 


YO 


kò 


С 
“ 


bir yükseköğretim kurumudur. 


191 http://kavram.edu.tr/upload/dokumanlar/Izmir Kavram MYO Stratejik Plan 26 11 2018.pdf 
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121. İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 

Henüz web sayfası yoktur. Bu nedenle misyon ve vizyon bilgilerine ulaşılamamıştır. 
122. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTITUSU'” 

MİSYON 


Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve 
danışmanlık yapmaktır. 


VİZYON 


Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır. 


DEĞERLER” 


SO 


% 


Yenilikçi, 
Yaratıcı, 


YO 


% 


SO 


kò 


Özgür, 
Katılımcı, 
Çevreci, 
Girişimci 


SO 


kò 


YO 


kò 


*, 
“ 


bir üniversitedir. 


123. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ" 


VİZYON 


* Uluslararası standartta eğitim almak isteyen öğrenciler ile deneyimli ve yetkin 
akademik ve idari personel tarafından öncelikli olarak tercih edilen, 

Güçlenen kurumsal kimliği ile öğrenci ve çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu, 
Sürekli gelişen uluslararası düzeydeki insan gücü ile altyapı kapasitesini etkin bir 
şekilde kullanarak üst düzey eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


1% http://www.iyte.edu.tr/AltSayfa.aspx?m-46 


195 hitp://strateji.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/XCAXBOYTE-Stratejik-Plan-2014-2018.pdf 
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% Öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile, yenilikçi ve girişimci alternatif eğitim 
yöntemlerini kullanarak öğrenmeyi zevkli ve verimli hale getiren, 

* Eğitimde çeşitliliği ve disiplinler üstü yaklaşımı ön plana çıkartan, 

% Gerekli mesleki donanım ile araştırma kültürüne sahip araştırmacıların 
bilimsel/teknik araştırma faaliyetlerini nicel ve nitel yönden destekleyerek ulusal 
ve uluslararası bilim dünyasına yararlı hizmetlerde bulunan, 

* Yerel, bölgesel ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlikte, piyasalar 
tarafından öncelikle tercih edilen ve sorumluluk bilincine sahip profesyoneller 
yetiştiren, 

ж Güçlü bir iletişim ağıyla bağlı sahip olduğu öğrenci, mezun, personel ve dış 
paydaşlarıyla katılımcı yönetim anlayışına ve gelişmiş kurumsal kimliğe sahip, 

* Ürettiği bilgi ve deneyimleri toplumsal faydaya dönüştüren, yürüttüğü 
çalışmalarda sürdürülebilirliği esas alan, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye 
yönelik politikalar üreten, 

* Yurt içi ve yurt dışında saygın kimliği ve yüksek tanınırlılığı ile kamu, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşları ile her türlü işbirlikleri için bölgesel açıdan çekim 
merkezi olan, bir üniversite olmak. 


MİSYON 


Uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmış bir akademik kurum olma hedefi doğrultusunda, 
insanoğlu tarafından tarih boyunca üretilen ve üniversitenin kendi imkânları dâhilinde 
gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar vasıtasıyla ortaya çıkarttığı bilgileri, eğitim yoluyla 
öğrencilerine ve çeşitli yollarla toplumun diğer kesimlerine aktarmak, bu bilgilerden 


insanlığın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek şekilde yararlanılmasını temel 
değerleri çerçevesinde sürekli geliştirdiği üst düzey faaliyetlerle sağlamak. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф, 
w. 


Ф, 
w. 


Ф, 
%» 


Kadir Has Üniversitesi'nin temel değerleri evrensel düzeyde özgürlük, eşit fırsat, adil 
rekabet, farklılıkların ve çeşitliliğin korunması, toplumsal sorumluluk ve doğaya 
duyarlılıktır. Bu çerçevede Kadir Has Üniversitesi; 


Bilimin ve araştırmanın sadece özgür ortamlarda yeşerebildiği gerçeğinden hareketle 
akademik özgürlüklerin sonuna kadar savunucusu olacaktır. 


Kalkınmanın temel ilkelerinden birinin toplumsal adalet ile hak ve fırsatlarda eşitlik 
olduğu bilinciyle, başta öğrencileri ile akademik ve idari personeli olmak üzere tüm 
paydaşlarına eşit fırsat tanımayı kabul eder. Bu çerçevede, hiçbir faaliyetinde cinsiyet, 
ırk, renk, milliyet veya etnik köken, dini inanç, mezhep, yaş, engellilik ya da cinsel 
kimlik ayırımı gözetmez. 


Fırsat eşitliğinin sağlandığı ortamlarda ilerlemenin ancak rekabetle sağlanabileceği 
düşüncesiyle, adil rekabet koşullarının oluşturulmasına öncelik verir. 


Ф, 
%» 


Bilim ve teknolojide ilerlemenin rasyonel düşünce ve araştırma/geliştirme Пе mümkün 
olduğunun bilinciyle, yaratıcılığı ve yenilikçi bakış açısını destekler. 


Ф, 
%» 


Çeşitliliği sağlayan farklılıklara saygı gösterilmesi уе korunmasının toplumsal 
gelişmenin temeli olduğu anlayışıyla, kampüslerinde her türlü farklılığın 
mevcudiyetine saygı gösterir ve görüşlerin özgürce ifade edilebileceği ortamları 
oluşturur. 


* Toplumsal refaha katkıda bulunmayı asli görevleri arasında gördüğü için, topluma 
hizmet amacıyla bilgi üretilmesi ve üretilen bilgilerin öğrencileri ve toplumun diğer 
bireyleriyle paylaşılması ve topluma yararlı hale getirilmesi süreçlerine öncelik verir. 


* Her türlü faaliyetinde çevre ve sağlık konularına azami hassasiyet göstererek, doğaya 
ve canlılara karşı duyarlılığı geliştirmek için sürdürülebilir politikalar üretir. 


Ф, 
%» 


Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası etik, kültürel ve manevi değerlere saygılıdır. 


Ф, 
w. 


Her türlü yönetim faaliyetinde katılımcı anlayışla hareket eder. 


Ф, 
%» 


Gerçek bir vakıf üniversitesi olmanın getirdiği sorumluluk bilinci ile eğitim, araştırma 
ve yayım faaliyetlerinde birey odaklı bakış açısını hâkim kılar. 


124. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ”? 


MİSYON 


Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukukun 
üstünlüğüne inanan; bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası seviyede katkı 
yapabilecek; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere 
sahip vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam 
kalitesinin yükselmesi için çalışmaktır. Bir bölge üniversitesi olarak, yerel unsurları ulusal ve 
evrensel değerlerle buluşturmak ve özellikle de, Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri ile Ülkemiz 
arasında bilgi ve insan kaynağı gibi konularda etkileşimi ve dolaşımı üstlenecek bir köprü 
olmaktır. 


VİZYON 


Türkiye'de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma-uygulama kalitesi ile önde gelen 
üniversiteler arasında yer alan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu olmaktan övünç 
duyulan, üniversite, sanayi ve toplum düzeyinde bölgesel işbirliğini geliştirme konusunda 
öncü olan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, ilimiz 


197 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1124&termYear-2017 


ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak, eğitim, 
araştırma, turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, bilim, teknoloji, kültür ve sanat 
alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunan dünyayla entegrasyonu 
gerçekleştirmiş bir bölge üniversitesi olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф 


Ф, 
% 


Ahlaki, Milli ve Manevi değerlere bağlılık, 

Hukukun üstünlüğünü savunmak 

İnsan odaklılık, 

Özgür düşünceyi, bilimselliği ve eleştirel yaklaşımı benimsemek, 
Katılımcılığı ve paylaşımcılığı benimsemek, 

Toplumsal yararlılık, 

Eşitlik ve Adalet, 

Güvenilirlik, 

Sorumluluk. 


Ф, Ф, Ф, 
w. n n 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
0 > 


Ф, 
% 


125. KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ" 


VİZYON 


İnsana hizmet yolunda, çağın ihtiyaçlarına cevap veren eğitim, araştırma ve buluşlarıyla güçlü 
ve saygın üniversitelerden biri olmak. 


MİSYON 


Yüksek kalite düzeyini esas alarak yararlı buluşlar gerçekleştirmek, üstün, etik ve bilimsel 
değerlerle donanımlı bireyler yetiştirmek, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğini güçlendirmek 
ve böylece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz geleceğinde önemli bir rol üstlenmek ve bu etki 
alanını genişletmek; yurt dışı ilişkilerini artırarak uluslararası bir üniversite olmak. 


DEĞERLER 


Erişilemedi. 


"http://www, istiklal.edu.tr/Default.aspx?Sld=16527 


Si 


126. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ!” 


VİZYON 


İnsana hizmet yolunda, çağın ihtiyaçlarına cevap veren eğitim, araştırma ve buluşlarıyla güçlü 
ve saygın üniversitelerden biri olmak. 


MİSYON 


Yüksek kalite düzeyini esas alarak yararlı buluşlar gerçekleştirmek, üstün, etik ve bilimsel 
değerlerle donanımlı bireyler yetiştirmek, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğini güçlendirmek 
ve böylece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz geleceğinde önemli bir rol üstlenmek ve bu etki 
alanını genişletmek; yurt dışı ilişkilerini artırarak uluslararası bir üniversite olmak. 


DEĞERLER” 


Ф 


Demokratik 
Eğitime Önem Veren 
Eşitlikçi 

Adil 

Güvenilir 
Çağdaş 

İnsan odaklı 
Katılımcı 
Kaliteli 

Lider 

Yenilikçi 
Sürekli Gelişen 
Şeffaf 

Dinamik 
Mükemmeliyetçi 


Ф, Ф, 
% % 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
© %% %% %Ф 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
% “w. %% % 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
% %% 


Ф, 
e? 


Saygın 

Topluma Duyarlı 
Yol gösterici 
Verimli 


0, 


Ф, 
+” 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


Çevreye Duyarlı 
Paylaşımcı 
Memnuniyet Odaklı 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 
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127. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 


MİSYON”! 


Kapadokya Üniversitesinin misyonu, 


Türkiye'yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak yeni nesil kamuoyu önderleri yetiştirmektir. 
Bunun için gerekli nitelik sıçramasına “çıkış noktası evrensel uygulaması milli” olan bir 
eğitim anlayışıyla katkıda bulunmak bu misyonun ana omurgasını teşkil eder. Üniversite ve 
meslek yüksekokullarının yükseköğretim camiası içindeki yerlerinin kavramsal bağlamda 
saptanmasına, varlık nedenlerinin, görev ve işlevlerinin açıklığa kavuşturulmasına önayak 
olmak; üniversite öğrencilerinin ufkunu genişletmek, dünyaya açılmalarına yardım etmek, 
yetişkin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç duyacakları farkındalık, merak, hayal gücü, 
yaratıcılık, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel hasletleri aşılamak, teşvik etmek, 
derinleştirmek misyonlarımız arasındadır. Özellikle sanayi ve teknolojimizi çağdaş dünya 
seviyesine yükseltecek patent, lisans, tasarım, ürün üretimlerini hızlandıracak uluslararası 
nitelikte bilgi ve becerileri haiz elemanlar yetiştirilmesi üniversite misyonunun 
vazgeçilmezidir. Bunun için de araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi olmazsa olmazdır. 


VİZYON” 
Kapadokya Üniversitesinin vizyonu, 


Kapadokya'yı uluslararası akademik çalışmaların cazibe merkezi haline getirerek, bölge, ülke 
ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmektir. Vizyonumuz ekonominin gerçek aktörleri 
olan yetişmiş elemanların eğitim ve öğretim standartlarını küresel akranlarıyla 
yenişebilecekleri evrensel düzeye yükseltmek, yaygınlaştırmak, idame ettirmek, eğitime 
dinamizm ve itibar kazandırmaktır. Bunun için de sürekli araştırma yolu ile mükemmeliyeti 
hedeflemekteyiz. 


Vizyonumuzun ana öğelerini şu biçimde özetlemek mümkündür: 


Hızla küreselleşen dünyanın değişimine senkronize olmak, gelişmelerin ardında kalmamak, 
uluslararası standartlardan ödün vermemek; 

Eğitim programlarımızı, Selçuklu dönemindeki Ahi, Osmanlı dönemindeki Lonca 
teşkilatlarında uygulanan yol, yöntem ve usullerle zenginleştirmek. Usta-çırak ilişkisinin 
günümüzün pedagojik anlayışı ile desteklenmesini sağlamak; 

Siyaset, sanayi, ticaret ve iş dünyası ile iletişim içinde ve insan kaynakları kuruluşları ile 
yakın temasta olmak suretiyle müfredatın 21.yüzyıl gereksinimlerini ve dinamizmini 
yansıttığından emin olmak; 

Öğretim elemanlarının akademik omüktesebatlarının ötesinde, uzmanı oldukları 
konulara/sektörlere ilişkin gelişmeleri, güncel mesele ve gidişatları izlemelerini, derslerine 
yansıtmalarını ve öğrencileri ile paylaşmalarını sağlamak; 
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Ф, 
w. 


Göreli ekonomik avantaj/istihdam sağlayan sektör ve iskollarinda, öğrencilerinin doğrudan 
uzmanlık geliştirmelerini sağlamak, kariyer edindirmek vizyonumuzun ana öğelerini 
oluşturmaktadır. 


DEĞERLER?” 


Değerlerimizi, 
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren, 
Eğitimde ciddi, sorumluluk sahibi, yüzeysellikten kaçınan, 
Öğrenciye saygılı, dürüst ve gerçekçi yaklaşan, 
Öğrenciye odaklanan, 
Yönetimde özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı, 
İnsan hakları beyannamesini benimseyen ve benimsenmesine katkıda bulunan, 
Bölge sorunlarına duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan, 
Kamusal ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan, 
Toplumsal değerlere sahip çıkan, 
Bilimsel etik kurallarını gözeten, 
Liyakate önem veren, 


Çevreye duyarlı, tabiat ve kültür varlıklarını koruyan, olarak ifade etmekteyiz. 


128. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ?" 


MİSYON 


Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri 
özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bireyler yetiştirmektir. 


VİZYON 


Hayat boyu öğrenme kültürünü içselleştirmiş, bölgenin ve dünyanın gelişimine katkı 
sağlayan, nitelikli eğitim ve araştırma yapan, paydaş odaklı, tercih edilen, tanınırlığı yüksek 
bir üniversite olmaktır. 
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TEMEL DEĞERLER 


Karabük üniversitesinin temel değerleri; 


Ф, 
* 


> Girişimcilik, 


Adalet, 


Ф, 
KSA 


Ф, 
%» 


Kurumsallaşmak, 


Paydaş Odaklılık, 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Sosyal Sorumluluk, 


» Şeffaflık. 


Ф, 
* 


129. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ?” 


ÖZGÖREV 


Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişime açık 
üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya 
çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek. 


ÖNGÖRÜŞ 


Vereceği eğitim-öğretim hizmetleriyle yapacağı bilimsel faaliyetler ve oluşturacağı kültür 
ortamı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


Evrensel değerlere sahip olmak, insan haklarına saygı göstermek ve hukukun üstünlüğünü 
gözetmek 


Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlı olmak 
Eğitimde kaliteyi gözetmek 

Etik anlayışa sahip olmak 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik 


Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek 
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Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek 
Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek 

Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak 

Ekip ruhunu benimsemek 

Kültür ve sanata değer vermek 


Çevreye duyarlı olmak 


130. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ” 


UZGÖRÜŞ 


İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve milli değerleri 
önceleyen nesiller yetiştiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik 
alanlarını geliştirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak. 


ÖZGÖREV 


Üniversitemiz araştırmayı, öğrenmeyi, paylaşmayı esas alan köklerine bağlı ve evrensel 
değerlerle donatılmış görev ve sorumluluğunun bilincinde erdemli bir neslin yetiştirilmesine 
katkıda bulunmayı görev edinmiştir. 


TEMEL DEĞERLER 
% Tarafsızlık 


Ф, 
* 


Ф, 
%» 


Güvenilirlik 
Bilimsellik 

Öğrenci Merkezlilik 
Yenilikçilik 


©, 
KSA 


Ф 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф, 
% 


Türk Dilinin Doğru Kullanılması уе Yaygınlaştırılmasına Karşı Duyarlılık 


e. 


Ф, 
w. 


Evrensellik 


Ф, 
a? 


* İnsana ve Doğaya Saygılı 
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Ф, 
%» 


Şehir, Ülke ve Dünya Sorunlarına Duyarlılık 
Şeffaflık 
» Etik Değerlere Bağlılık 


Ф, 
.. 


4” 


DO 


* Katılımcılık 
* Demokratiklik 


131. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Ürettiği bilimsel bilgi ışığında toplum ve ülke ihtiyaçlarını karşılayan projeler yürüterek ülke 
kalkınmasına katkı sağlayan, kültürel değerlerle ve bulunduğu şehirle bütünleşik, bütün 
mensuplarının ve öğrencilerinin hürriyeti soluyabildiği, mensubu ve mezunu olmaktan gurur 
duyulan bir üniversite olmak. 


VİZYON 


Sunduğu bilimsel bilgi ve sağladığı özgür eğitim ortamıyla ulusal ve uluslararası seviyede 
tercih edilen bir “dünya üniversitesi” olarak ön sıralarda yer almak. 


Temel Değerler 
4» Öğrenci Odaklılık 


Üniversitemiz, sağladığı aile ortamı ile öğrencilerine her türlü desteği vererek onların 
sorumluluk sahibi, nitelikli, iş dünyasında tercih edilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar. 
Ayrıca Üniversitemiz öğrencilerine akademik çalışmaların yanında sosyal, kültürel, sportif ve 
sanatsal faaliyet imkânı da sunmaktadır. 


* Bilimsel Bilgi Üretimi 


Üniversitemiz, uluslararası seviyede ürettiği bilimsel bilgi ile eğitim dünyasına yön verir. 
Bünyesindeki bilim insanlarının akademik çalışmalarını destekleyerek onları üretkenliğe 
teşvik eder. 
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* Hürriyet 


Üniversitemiz, “farklılıklara saygı” anlayışıyla bünyesindeki personeline ve öğrencilerine 
refah ve huzur ortamı sağlar. 


* Sosyal Sorumluluk Sahibi 


Üniversitemiz, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık sağlayarak toplumsal 
ihtiyaçların karşılanmasında bölgemize ve ülkemize katma değer sağlar. 


4» Adalet 


Üniversitemiz, bünyesindeki bütün personeli ve öğrencileri arasında ayrım gözetmeksizin 
herkese adil davranır. 


* Yenilikçi 


Üniversitemiz, öğrencilerini mesleki bilgi ve beceri ile donatmak için değişen şartlara kendini 
hızla uyarlamakta, genç bir üniversite olmasına rağmen köklü birçok kuruluşa da öncülük 
etmektedir. 


132. KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ? 


MİSYON 


Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel 
kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir 
üniversitedir. 


VİZYON 


Uygulama odaklı öncü ve örnek bir üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLER 

* Türkiye Cumhuriyetinin temel ilke ve değerlerine sadakat, 
* МІШ ve manevi değerlere bağlılık, 

% Ehliyet ve liyakat 


% Yapılan işlerde şeffaflık 
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* Hoşgörü, nezaket, saygı 
% Birlik, beraberlik, katılımcılık 
* Öğrenci odaklılık 


% Yenilikçilik ve yaşam boyu öğrenme 


133. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ”? 


VİZYON 


Nitelikli eğitim ve özgün araştırmalarında kaliteyi sürekli iyileştiren; bilimsel faaliyetleri ve 
topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir üniversite olmaktır. 


MİSYON 


Yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, insani değerlere saygılı, bilgi üreten 
ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme 
sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmek; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar 
uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmalar yapmak; bölgenin ve ülkenin kalkınmasına 
yönelik gereksinimleri ulusal ve uluslararası düzeyde karşılamaktır. 


TEMEL İLKE VE DEĞERLER 


Ф 


Ф, 
% 


Hakkaniyet, 

Şeffaflık, 

Toplumsal Sorumluluk, 
Çevreye Duyarlılık, 
Girişimcilik, 

Sürekli Gelişme 
Mükemmeliyetçilik, 
Liyakat, 

Paylaşımcılık, 

Etik Değerlere Bağlılık, 
Bilimsellik, 

Öğrenci Odaklılık, 
Verimlilik. 


Ф, Ф, Ф, 
w 060 n 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
.. 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
. 060 nw n 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 
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134. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ?" 


Misyon 


Kırklareli Üniversitesi ülkemizin yanı sıra Balkanlar, Türki cumhuriyetleri ve dünya 
ülkelerini kapsayacak şekilde orta öğrenimini tamamlamış bireylere yükseköğrenim imkânı 
sunan bir yükseköğretim kurumudur. Dinamik, tecrübeli ve kurumsal kültüre sahip kadrosu 
ile bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, paylaşmayı ve uygulamayı evrensel boyutlara taşıyan bilimsel, 
teknolojik ve kültürel birikime katkıda bulunan, yaratıcı sorgulayıcı, araştırıcı, liderlik 
vasıflarına sahip, işine kendini adamış yetkin ve özgüven sahibi bilinçli bireyler 
yetiştirmektir. 


VİZYON 


Ülkemizin ve bölgemizin hedefleri ile paydaşlarımızın beklentilerine hizmet etmek amacıyla 
yenilikçi kendine güvenen, çevresine güven veren, etik ve evrensel değerlere bağlı bireyler 
yetiştirmek ve eşit, özgür, katılımcı bir çalışma ortamında üretilen bilimsel faaliyetleri ile 
saygı duyulan bir bölge üniversitesi olmaktır. 


DEĞERLER?" 


Evrensellik 
Özgünlük 
Kurumsal 
Sosyal 
Sorumluluk 
Sürdürülebilirlik 
Bilimsellik 
Katılımcılık 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
4% %% e e %% 


Ф, Ф, 
w 0 


Ф, 
%» 
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135. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Bilimin ışığında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve hizmet üreten, ürettiklerini 
toplum yararına sunan, yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, değişimi ve yeniliği daimi 
tekâmül doğrultusunda gerçekleştiren, milli ve evrensel değerleri özümsemiş, insan odaklı, 
çevreye duyarlı bir üniversite olmak. 


VİZYON 


Tarih, kültür ve sanat birikiminden ilham alarak geleceğe yön veren, insan odaklı, girişimci, 
yenilikçi, üretken, bilime katkı sunan, işbirliğine açık, kaliteli eğitim hizmeti ile tercih edilen, 
ulusal ve uluslararası düzeyde referans alınan ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir 
üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER °” 


Tarihi ve Kültürel Değerlere Sahip Çıkan, 

Akıl, İlim ve Ahlak Ekseninde Ahilik İlkelerini Benimseyen, 
Bilimi Önceleyen, 

Yeniliğe ve Gelişime Açık, 

Çözüm Odaklı, 

Adil, 

Şeffaf, 

Hesap Verebilir 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
|, 060 %% e 060 %9 9% %% 


Ф 


Ф, 
% 


Katılımcı Yönetim Anlayışına Sahip Olan, 
Görev ve Sorumluluk Bilincini Aşılayan, 
Kalite ve Verimliliği İlke Edinen, 

Etkili İletişimi İlke Edinen, 

Yönetimde Kurumsallaşmayı İlke Edinen, 
İnsan Odaklı ve Toplumsal Duyarlılığı Olan, 
Farklılıkları Zenginlik Olarak Kabul Eden, 
Hoşgörülü 

Özgürlükçü, 


Ф, 
.. 


Ф, 
.. 


Ф, Ф, 
w 0 


Ф, 
.. 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


İşbirliğini ve Dayanışmayı Teşvik Eden, 
Rekabete Açık, 

Etik Bilinçlenmeye Önem Veren, 
Çevreye Duyarlı 


Ф, Ф, Ф, ©, 
. %% son 
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ai 


olan bir üniversite olmaktır. 


136. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ?" 


MİSYON 


İnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu 
öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin 
ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak. 


VİZYON 


Evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası ortamlarda gurur duyulan bir 
üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLER 
* Yenilikçilik 
* Şeffaflık 
* Katılımcılık 
% Sosyal Sorumluluk 
% Bilimsel Özgürlük 
* Hesap verilebilirlik 
% Дак 
<, Dürüstlük 
* insan Odaklılık 
% Üretkenlik 
*  Öncüllük 


214 
h 


ttp://www.kilis.edu.tr/icerik.php?menu=alt sayfa/misyonvizyon 





137. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ?" 


MİSYON 


Üniversitemiz, uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, 
araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve 
teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak 
bilgiyi üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamayı ve insan 
haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler 
yetiştirmeyi, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel 
dönüşüm gerçekleştirecek bilinir markalar oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon 
edinmiştir. 


VİZYON 


Bilgi çağına hâkim, bilinir, saygın, öncü, uluslararası kabul görmüş, görünür bir üniversite 
olmak. 


DEĞERLER 


* Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinin, 
Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, 
Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak, 

Evrensel hukuk ilkelerine uymak, 

Ayırım gözetmeksizin herkese saygılı olmak ve hizmet vermek, 

Etik değerlere bağlı kalmak, 

Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri izlemek, 

İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak, 

Kalite ve denetimini ilke edinmektir. 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
% %% %% n 


Ф, 
.. 


Ф, 
2 e 


Ф, 
= 
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138. KOÇ ÜNİVERSİTESİ?“ 


MİSYON 


Koç Üniversitesi'nin ana varlık nedeni Türkiye'de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve 
objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin 
sınırlarını ilerletmek ve örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye ve insanlığa 
hizmet etmektir. Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesi'nde yürütülen araştırmalar 
ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkileyecek, teknolojik, ekonomik ve toplumsal 
kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Bir “Mükemmeliyet Merkezi” kurma hedefiyle, üstün 
yetenekli gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde 
katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, 
eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle 
donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektedir. 


VİZYON 


Üstün yetenekli gençleri, değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek bilime evrensel 
düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, öğrencilerini sorgulamaya, 
araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki 
değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektedir. 


Koç Üniversitesi öğrencileri soruşturma cesareti olan, eleştirel düşünce ve analiz yapabilen, 
yapıcı ve yaratıcı düşünerek yeni sonuçları ve uygulamaları tasarlayabilen, hayat boyu 
öğrenme merak ve hevesi olan ve aynı zamanda da demokratik değerler, düşünce hürriyeti ve 
Cumhuriyetimizin temel öğelerinin bekçileri olan bireyler olarak yetiştirilmektedirler. 


Koç Üniversitesi'nin vizyonu, eğitim anlayışı, öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma 
programları ile Türkiye'de örnek bir eğitim kurumu olarak dünyada saygıyla tanınmaktır. (İç 
değerlendirme raporundan) 


DEĞERLER 


Bulunamadı. 
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139. KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ?” 


"Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite" fikriyle yola çıkan, akademik ve teknolojik altyapısını 
bu fikir üzerine kuran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; Türkiye'nin gıda ve tarım 
alanındaki ilk ve tek ihtisas üniversitesidir. 


MİSYON 


Bilgiye dayalı biyo-ekonomi konsepti çerçevesinde gıda ve tarım alanında ülkemizi uluslar 
arası rekabet edebilecek düzeye taşımak ve yüksek katma değerli ürünlere yönelik bilgi ve 
insan gücü havuzunun oluşmasına katkı sağlamak. 


VİZYON 


Alanında ülkemizdeki birinci, dünyada ise ilk 100 arasında yer alan uluslararası bir ihtisas ve 
araştırma üniversitesi olmak. 


DEĞERLER 


Bulunamadı. 


140.KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ? 


MİSYON 


Üniversitemizin misyonu; öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve 
uluslararası alanda rekabetçi; mühendislik görevlerini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple 
kendi iş alanlarında tercih edilen; analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği 
kazanmış; azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş; 
mühendislik uygulamaları için modem araçları kullanma yeteneğine sahip; çevre, sağlık, 
güvenlik ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş; iş etiğine uygun davranışlar 
sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır. 


Üniversitemiz önlisans ve lisans eğitiminin yanında, bilimsel gelişmenin itici gücü olan 
lisansüstü eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırarak 
mühendislik ve mimarlık bilim ve teknolojisine katkı sağlama, teknoloji geliştirme, bölgesel 
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ve ulusal mühendislik ve endüstriyel problemlere çözüm getirme hedeflerini görev edinmiştir. 
Bu hedeflere ulaşmak üzere, nitelikli araştırıcılardan oluşan akademik insan gücünü arttırmak 
gayretindedir. 


Üniversite yönetimi, bu misyonu yerine getirebilmek üzere öğrencilerine gerekli alt yapı, 
laboratuvar ve bilgisayar donanımını hazırlamak için çaba harcamakta, bu hizmetlerin yerine 
getirilmesinde de hiyerarşik kademedeki tüm birimleri ile iletişim işbirliği ve koordinasyona 
önem vermektedir. 


VİZYON 


Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek mühendislik eğitiminde üst 
seviyelere erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına 
sahip olmak, çağdaş bilim ve teknoloji ile araştırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi 
ilke edinmiş akademik kadroya sahip, araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını 
sürekli güncelleyen, bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak 
projeler geliştiren, Ekolojik - Teknolojik — Ekonomik bileşenlerin uyumu ile temiz üretim 
bilinci oluşturan, entellektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan, ilk 
sıralarda tercih edilen, etik değerlere saygılı, önde gelen saygın ve tanınmış bir eğitim kurumu 
olmak olmaktır. 


DEĞERLER 


Bulunamadı. 


141. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Eğitim dünyasının köklü temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Medresesi”nden almış 
olduğu tarihi sorumluluğun gereği, insanlığın geleceğini şekillendirecek başarılara imza 
atmak için çalışmalarını sürdürmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve 
küreselde bütün insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü, ülkemizin 
sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi 
kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesidir 
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VİZYON 


Karatay Medresesinin 800. yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak, KTO 
Karatay Üniversitesinin temel vizyonudur. 


DEĞERLER 
% Köklü geçmişine sahip çıkan, 
% Küresel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip eden, 
% Tüm paydaşlarla iyi bir yönetişim sürecini benimseyen, 
% Tüm süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliği ön planda tutan, 
% Etik değerlere bağlı, 
% Bilimin evrenselliğine inanan, 
* Sürekli iyileştirmeyi prensip edinmiş, 


% Beşeri sermayeye önem veren ve kurumsal yapısını öğrenen organizasyon olarak ele 
alan, 


% Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, 


% İnsan odaklı bir üniversite olmak 


142.KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Bilimsel araştırma ve topluma hizmet sorumluluğuyla çeşitli alanlarda mesleki yeterliklere 
sahip bireyler yetiştiren eğitim ağırlıklı bir üniversitedir. 


VİZYON 


Alanında tercih edilen, girişimci, mesleki bilgi ve becerilere sahip mezunlar yetiştirmektir. 
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DEĞERLER” 
% Uygulamalı Eğitim 
% Girişimcilik 
% Yabancı Dil 
% Teknoloji ve Bilişim 
* Yaşam Boyu Öğrenme 
% Eğitim ve Çevre Dostu Kampüs 


“ Sosyal Üniversite 


143. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ?” 


Henüz belirtilmemiştir. 


144. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Lokman Hekim Üniversitesi, sağlık bilimlerinde; 


Ф, Ф, 
% 0 


Lisans уе lisansüstü düzeylerde eğitim vermeyi ve mezunlarını dünyanın her yerinde 

potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donatmayı, 

* Araştırmalar yoluyla bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunmayı ve üretilen 
bilgiyi bilimsel eserler yoluyla yaymayı, 

* Üretilen bilimsel bilgi ışığında ilaç ve medikal teknoloji geliştirme ile yerel, bölgesel 
ve ulusal ekonomiye katkıda bulunacak iktisadi girişimlerde bulunmayı, 

* Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek sağlıklı yaşamı bireysel ve toplumsal 

düzeyde geliştirmek ve yaygınlaştırmak için projeler geliştirmeyi ve uygulamayı temel 

varlık nedenleri olarak görmektedir. 
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VİZYON 


Lokman Hekim Üniversitesi, sağlık alanında kurulan bir ihtisas üniversitesi olarak Doğu ve 
Batı'nın sağlık alanındaki birikimini sentezleyerek yeni bir ekolün öncüsü olmayı 
hedeflemektedir. Bu sebeple eğitimde örnek alınmayı, araştırmalar ile bilime yön vermeyi, 
faaliyetleri ile bireylerin ve toplumların yaşamını olumlu yönde değiştirmeyi ve yaptığı 
katkılar ile ülkesinde lider, bölgesinde tercih edilen, dünyada tanınan bir üniversite olmayı 
uzun vadede gerçekleştirmeyi ideal başarısı olarak tayin etmektedir. 


145. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Malatya Turgut Özal Üniversitesi; araştıran ve üreten akademik kadro gücüyle, yüksek 
öğretimde ülkemizin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edinmiş, dünyadaki 
gelişmeleri iyi tanıyan, geleceğe yönelik sorunlar ve talepleri tahlil eden, teknolojiyi kullanan 
ve yeni teknolojiler üretebilen bir üniversitedir. 


VİZYON 


Yüklendiği sosyal sorumluluğunun bilincinde olan üniversitemizin vizyonu; ülkemizin, 
milletimizin ve coğrafyamızın beklentileri ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve akademik 
çalışmalar ile ülkemizin sayılı üniversitelerinden birisi olmaktır. 


DEĞERLER 


Belirtilmemiş. 


146. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 225 


MİSYON 


Çağın değişimlerini kavrayan ve çabuk uyum sağlayabilen; yaratıcı düşünülebilen ve değişimi 
başlatabilen, proaktif; toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak bilgi ve hizmet projeleri 
üretebilen; var olan bilgi ve teknolojileri geliştirerek kullanabilen; ülke ve dünyanın geleceği 
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konusunda söz sahibi olabilecek niteliklerle donanmış girişimci ve yenilikçi mezunlar vermek 
ve bilimsel araştırmalar yaparak ülkenin ve dünyanın refahını artırmak ve kalkınmasına 
katkıda bulunmaktır. 


VİZYON 


“Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" yapısıyla girişimci ve yenilikçi bir 
dünya üniversitesi olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER > 


Ф, 
24 


Toplumsal değerlere özen göstermek ve sorumluluk bilinci Пе davranmak, 
Çevreye duyarlılık, 

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne bağlılık, 

Düşüncede ve ifadede özgürlük, 

Eğitimde çağdaşlık, 

Bilimde ve eğitimde evrensellik; 


0, 


Ф, Ф, 
% % 


Ф, 
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Ф, 
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Ф, 
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Ф 


Ф, 
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ulusal ve uluslararası etkileşimle eğitimi zenginleştirmek (Uluslararasılaşma), 
Bilimsel bilgiyi etik temellere bağlı kalarak üretmek, 
etik ilkelere uymak, 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


Araştırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek, 
İletişimde ve yönetimde açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, 
Güvenilirlik, 


Ф, Ф, 
% 0 


Ф 


Yenilikçilik ve yaratıcılık, 
Girişimcilik, 
Sürekli gelişme, iyileştirme 


Ф, 
% 


Ф, 
+” 


Ф 


Ф, 
% 
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yaşam boyu öğrenmeye önem vermek, 

Bölgesine, ülkesine ve insanlığa katkıda bulunmak, 

Üniversitenin tüm paydaşlarının katılımına açık olmak, 

Takım ruhu ve disiplinlerarası çalışmaların özendirilmesine önem vermek, 
Özerklik, 

İnsana, kültürlere ve farklılıklara saygı, sevgi ve hoşgörü. 
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Ф, 
KS 
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147. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ? 


MİSYON (ÖZGÖREV) 


Yenilikçi, girişimci, çevreye ve insana saygılı bireyler yetiştirerek; eğitim, araştırma ve 
topluma hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır. 


VİZYON (ÖZGÖRÜŞ) 


Üniversitemizi bilim, eğitim ve topluma katkı alanlarında uluslararası tanınır ve tercih edilen 
bir eğitim kurumu haline getirmektir. 


TEMEL DEĞER VE İLKELER 
% Bilimsellik ve akademik liyakat 
% Akademik özgürlük, insan hak ve özgürlüklerine saygı 
% Katılımcılık ve demokratiklik 
% Yerel ve küresel sorunlara duyarlılık 
% Şeffaflık ve hesap verebilirlik 


% Yenilikçilik ve girişimcilik 


148. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Şehirle bütünleşen bir anlayış içinde özgürce bilimsel eserler üretmek, hal çareleri ve 
tekliflerinde bulunmak; bu konuda politikalar önererek, bu önerilerinin hayata geçmesinde ve 
izlenmesinde yer almak; insan haklarına saygılı, katılımcı ve barışçı bir toplum için etik ve 
estetik hükümler geliştirebilme yeteneğine sahip, başarılı ve yetkin bireyler yetiştirmektir. 


VİZYON 


İnsan onurunu merkeze yerleştiren Eğitim-öğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi 
sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, 
bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme 
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sürecine katkıda bulunan ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite 
olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER VE İLKELER > 


Özgür, Bilimsel ve Evrensel Bilgi Üretme 

Evrensel, Ahlaki ve Manevi Değerlere Saygı 
Demokrasi, İnsan Haklarına Saygı ve İfade Özgürlüğü 
Farklılıklara Karşı Hoşgörü 

Yaratıcı Düşünceyi Destekleme 

Güvenirlik 

Sorunlara, Önerilere ve Beklentilere Duyarlılık 

Bütün Dinlere ve Dillere Eşit Yaklaşım 

Yenilikçilik 

Çağdaş Bilgi ve Teknolojilere Öncelik Verme 
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149.MARMARA ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Marmara Üniversitesi köklü geçmişinden gelen deneyimi ile toplumsal değerleri ön planda 
tutarak tüm paydaşları için bilim, kültür, sanat ve sporda değer üreten, yaşam boyu 
öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği hedefleyen, çok dilli eğitimiyle öncü, uluslararası 
ve çağdaş bir üniversitedir. 


VİZYON 


Eğitim ve araştırmadaki öncülüğüyle toplumsal gelişime yön veren uluslararası bir üniversite 
olmak. 


DEĞERLER 


Akademik Özgürlük 
Atatürk İlkelerine Bağlılık 
Çözüm Odaklılık 

Eleştirel Düşünce 
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Etik Değerlere Bağlılık 

Evrensellik 

Farklılıklara Saygı 

Güvenilirlik 

Liyakat 

Paydaş Odaklılık 

Sürdürülebilirlik Bilinci ile Hareket Etme 
Temek Hak ve Özgürlüklere Saygı 
Yenilikçilik Yaratıcılık 
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150. МЕЕ ÜNİVERSİTESİ?! 


VİZYON 


Geleceği şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmektir. 


MİSYON 


İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle 
ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendini sürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye 
duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini 
araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, ulusal ve uluslararası alanda çığır 
açacak mezunlar yetiştirmek, 


Eğitime gönül vermiş, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı veren, araştırmacı ve lider 
akademisyenleri bir araya getirmek ve desteklemek, 


Hedeflerini ulaşılabilir kılmak için akademisyen, öğrenci ve idari personeline gerekli altyapıyı 
ve motive edici ortamı kurmak ve sürekliliğini sağlamaktır. 


DEĞERLER” 


MEF Eğitim Kurumları içinde yer alan MEF Dershanelerini 1972 yılında; okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren MEF 
Okullarını ise 1996 yılında kurarak “sorgulamayı ve araştırmayı bilen, kendine güvenen, 
lider vasıflı iki yüz binden fazla 2/29 genç yetiştiren” MEF Üniversitesi Kurucu Mütevelli 
Heyeti Başkanı Dr. İbrahim Arıkan'ın Üniversitemiz web sitesinde de yer alan açılış mesajı 
Üniversitemiz hedefleri konusundaki anahtar kavramları barındırmaktadır: 
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% МЕЕ Üniversitesi, toplumun yükseköğrenim ihtiyaçlarını karşılayan ve ülkemizin 
sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı verecek, yükseköğretim eğitimine yenilikler 
getirecek önemli bir bilim merkezi olma hedefiyle açılmıştır. 

“e Üniversite eğitimi; kişiye sadece belli bir kariyer süresince yetecek bilgiyi değil, 
kişinin hayat boyu ihtiyaç duyacağı bilgiyi ve deneyimi elde etmesini sağlayacak bir 
zihin alışkanlığı kazandırmayı amaçlar. Aldığı eğitim; hayatının her alanına hâkim 
olacak nesiller yetiştirmeyi hedefler. MEF Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde 
rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, 
kendini sürekli geliştiren, teknolojiye hâkim, çevreye saygılı, toplumsal ve etik 
değerlere sahip, yaratıcı girişimcilik ve liderlik özellikleri olan gençler yetiştirmek 
hedefiyle kurulmuştur. 

MEF Eğitim Kurumları'nda olduğu gibi üniversite öğrencilerimizi her konu hakkında 

tartışabilen, fikir yürütebilen, sorgulayabilen, sadece mesleki bir uzmanlık değil, 

hayata yönelik bir vizyon ve duruş geliştirmiş bireyler olarak yetiştirme gayretinde 
olunmaktadır. 

Öğrencilerimizin en ileri teknolojik donanım ve imkânlara sahip oldukları eğitim- 

öğretim modelimizle düşünsel dünyasını zenginleştirmek, eğitimleri süresince ilgi 

duydukları diğer alanlarda da kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve içinde 


Ф, 
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bulundukları topluma karşı sorumlu bireyler haline gelmelerini desteklemek 
hedeflenmektedir. 

* Özetle “öğrencilerimiz için yüksek standartlara sahip çağdaş bir eğitim-öğretim 
ortamında, MEF Eğitim Kurumlarının değerleri ile bilimin ışığında, ülkesi ve dünya 
için sorumluluk duyan, dürüst, adaletli, ifade ve inanç özgürlüklerine saygılı mezunlar 
yetiştirmek” hedeflenmektedir. 


151. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 


MISYON?" 


Sahip olduğu yüksek nitelikli akademik programlarla evrensel değerler içinde eğitim-öğretim 
yaparak, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, modern, yaratıcı, pozitif ve 
eleştirel düşünebilen, doğaya duyarlı, kültür değerlerinin farkında, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk “ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine bağlı, katılımcı, üretken ve 
ülkesini tüm dünyada temsil edecek üstün nitelikli bireyler yetiştirip, bilimsel çalışma ve 
araştırmalarla ürettiklerini toplum yararına sunup bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır. 
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VIZYON?" 


Ulusal ve uluslararası düzeyde vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanat ile 
öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve toplumu yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştiren, 
kalite odaklı, toplum değerlerine duyarlı, engelsiz ve uluslararası tanınırlığa sahip bir 
üniversite olmaktır. 


DEĞERLER? 


Akademik ve etik değerlere bağlılık 
Kalite bilinci 
Saydamlık 
Yenilikçilik 
Toplumsal sorumluluk 
Katılımcılık 
Nesnellik 
Liderlik 
Ulaşılabilirlik 
Güvenilirlik 

Doğayı koruma bilinci 


152. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak 
yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim 
programlarıyla kültür, sanat, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, Atatürkçü, laik, 
yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; sanatta, tasarımda ve 
bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmeyi ve destek olmayı, üretilen bilgiyi 
ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmayı görev edinmiştir. 


VİZYON” 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin vizyonu “çağdaş ve özgün yapısını koruyarak 
sanatta, tasarımda ve bilimde tüm dünyada tercih edilen öncü bir kurum olmak” tır. 


234 А А 4 á 4 
http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/vizyonumuz 


http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1143&termYear-2017 
http://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/misyon-ve-vizyon/2452/Page.aspx 
27 http://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/duyurular/2017 yili kurum ic degerlendirme raporu.pdf 
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TEMEL DEĞERLER 


Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık 

Bilimsel etik değerlere bağlılık 

Akademik özgürlük 

Katılımcı, eşitlik ilkesini benimseyen demokratik ve şeffaf yönetim anlayışı 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
% 060 %% e 


Ф 


Ф, 
% 


Çağdaşlık İşbirliği уе paylaşımcılık 
Kalite 

Liderlik 

Özgün yaratıcılık 

Araştırmacılık 

Yetkinlik 

Topluma katkı 


Ф, 
%» 


Ф, 
.. 


Ф, Ф, Ф, 
2 060 9% e 


Ф, 
% 


153. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet 
üreten bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirdiği eğitim-öğretimle ulusal ve uluslararası 
alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştirmektir. 


VİZYON 


Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla 
insanlığa hizmetler sunan, bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesine öncülük eden bir 
dünya üniversitesi olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 23° 


Öğrenci Merkezlilik 

Bölgenin problemlerine Duyarlılık 

Ayrımsız ve Ayrıcalıksız Yönetim 

Akademik Özgürlük 

Toplumsal Sorumluluk 

Çevre Bilinci (Çevreye Duyarlılık) 

Sürekli Gelişme (Gelişimine ve Yeniliklere Açık) 


Ф, Ф, Ф, 
% 060 %% 


Ф 


Ф, 
% 


Ф, 
.. 


Ф 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


238 http://mu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/bilgiler/misyonvizyon 


239 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1145&termYear-2017 





AS 
. 


154. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


21. yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli 
problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar konularında 
ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik eğitim-öğretim ve 
Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek 
bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır. 


VİZYON 


Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, bölgemizde eksikliği hissedilen girişimcilik ruhunu 
canlandırabilecek Ar-Ge faaliyetleriyle, bölgesindeki insani ve sosyal sorunlara çözüm üreten, 
ülkemizin doğu ve güneydoğu komşularıyla mevcut ilişkileri geliştiren, eğitim-öğretim, 
araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya 
üniversitesi olarak ilerlemektir. 


TEMEL DEĞERLER?“ 
Üniversitemizin Temel Değerleri; 


Tunceli Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, 
ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken; 


Akademik Özgürlük, 
Bilimsellik, 
Çağdaşlık, 
Çevrecilik, 
Evrensellik, 

Kalite, 

Katılımcılık, 
Öğrenci Odaklılık, 
Paylaşımcılık, 
Şeffaflık, 
Yenilikçilik 
Teknoloji Odaklılık 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, ©, 
q. 060 e e 060 %% 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
“% © n %% 
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temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır. 


240 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1146&termYear-2017 


241 ш ki 
https://www.munzur.edu.tr/misyon-vizyon.aspx 





155. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2 


MİSYON/GÖREV 


Nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma imkânlarını sunarak yaşam kalitesinin artmasına 
katkı sağlayan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime açık, bilimsel birikimlerini diğer 
kurumlar ve toplumla paylaşan, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan gücü ile tercih edilen bir 
üniversite olmaktır. 


VİZYON/HEDEF 


Toplam kalite anlayışı çerçevesinde sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere, fen ve mesleki 
eğitimde mevcut alanlarda nitelikli eğitim kalitesi ile araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, 
evrensel standartlarda eğitim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, insan 
emeğine önem veren, çevreye saygılı, üniversite-toplum-sanayi işbirliğini esas alan bir 
üniversite olmaktır. 


DEĞERLER?” 


Ф 


Yeniliği teşvik etme ve sürekli ilerlemeyi ilke olarak benimseme, 
Evrensel değerlere bağlı olma, 


Ф, 
% 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


Stratejik yönetim anlayışını benimseme ve uygulama, 
Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile eleştiriye açık olma, 
Kaynakları ekonomik, etkin ve verimli kullanma, 
Akademik ve bilimsel çalışmalarda öncü olma, 
Hakkaniyetten ve adaletten yana olma, 

İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterme, 

Kaliteli eğitimi ilke olarak benimseme, 

Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirme, 

Emeğe saygı ve liyakate değer verme, 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% %% %% %% 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
% % 


Ф, 
e? 


Farklılıkları ve çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak benimseme. 


0, 


% http://www.alparslan.edu.tr/sayfa.xhtml?sayfa=MV100 


““ http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1148&termYear-2017 





156. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ?“ 


MİSYON 


Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri 
yerel çerçevede ele alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri 
arasında ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi 
bireyler yetiştirmek. 


VİZYON 


Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm 
paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim 
alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya 
çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı 
hedeflemektedir. 


TEMEL DEĞERLER” 


Adalet 

Akademik özgürlük 
Akılcılık 
Bilimsellik 

Etik ilkelere bağlılık 
Güncellik 

İşbirliği 

Kalite 

Katılımcılık 
Sürdürülebilirlik 
Şeffaflık 

Toplum yararı 
Yaratıcılık 
Yenilikçilik 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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““ https://www.konya.edu.tr/kalite/sayfa/6145 


25 https://www.konya.edu.tr/kalite/sayfa/6157 





157. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; sahip olduğu mirası koruyup zenginleştiren, bilgiyi 
toplum yararına bir teknolojiye ve katma değere dönüştüren, gelişime inanan, özgüveni ve 
farkındalığı yüksek olan bilge bir üniversitedir. 


VİZYON 


Hoşgörü öğretisinin merkezinde iyiliği yayan, eğitim ve öğretimde sürekli gelişimi 
destekleyen, kaliteyi artırmayı hedefleyen, bilimsel niteliğiyle tanınan, uluslararası bir 
üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin misyon ve vizyonu aşağıda belirtilen değerler 
tarafından desteklenmektedir: 


Ф, 
e? 


Hoşgörü 

Adalet 

Nezaket 

Empati 

Bilimsellik ve Akılcılık 

Çözüm Odaklılık 

Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik 

Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygı 


0, 


Ф, 
%» 


Ф, 
.. 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
.L %% %% %% 


Ф, 
%» 


158. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bilim, sanat, spor alanlarında araştıran, sorgulayan, 
katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler 
yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve 
bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 


246 https://www.nevsehir.edu.tr/tr/misyonvizyon 


247 А ki 
http://www.ohu.edu.tr/sayfa/misyon-ve-vizyon 





VİZYON 


Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLERİMİZ 748 


Ф 


Ф, 
% 


Sevgi ve Saygı 

İnsan Merkezli 

Akılcılık ve Bilimsellik 

Etkili İletişim ve İşbirliği İçinde Olmak 
Adalet ve Tutarlık 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 
Yaratıcılık ve Yenilikçilik 

Çözüm Odaklılık 

Çevreye Duyarlılık 

Değişime Açıklık 


Ф, Ф, Ф, 
% 060 n 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
e * e % 


Ф, 
.. 


159. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Her öğrencinin kendine özgü ilgi alanları, gereksinimleri ve öğrenme motivasyonu olduğunu 
göz önünde bulundurarak; kişiselleştirilmiş, proje temelli eğitim modeliyle teknolojik 
devrimin sosyal yaşama ve iş hayatına getireceği yenilikleri, fırsatları değerlendirecek; 
dijitalleşen, otomasyon sistemleri ve robotik teknolojilerle bütünleşen bir dünyanın 
gerektirdiği becerilere sahip; geleceğin mesleklerine uyum sağlayacak; yaşam boyu 
öğrenmeyi amaç edinen bir nesil yetiştiriyoruz. 


VİZYON 


Endüstrinin dijitalleşmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması anlamını taşıyan Endüstri 4.0, 
eğitimde dönüşümü de zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, teknoloji ile bütünleşen, araştırma- 
geliştirmeyi destekleyen, inovatif ürünler geliştirmeye odaklı, girişimciliğe değer veren, dijital 
platformlara aktarılabilecek iş modellerini önceleyen,uluslararası işbirliklerine açık bir eğitim 
modeli benimsemektedir. Hedefimiz, dijitalleşen dünyaya ve yapay zekaya uygun eğitim 
uygulamaları ve materyalleri tasarlamak, öğrenci koçluğuna dayalı yeni ve güncel eğitim 
platformları oluşturmak, proje tabanlı bir eğitimle öğrenmeyi desteklemektir. Vizyonumuz, 
dijital teknolojiden yararlanan, büyük datanın nasıl kullanılacağını yorumlayabilen, nesnelerin 


248 https://api.yokak.gov.tr/Storage/ohu/2017/ProofFiles/KANIT-19620Temel9620De96C4949Ferler.pdf 


2 https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/misyon-vizyon.htm! 





ҢІ 


İnterneti ve yapay zekâyla donatılmış bir dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geleceğin 


mesleklerinde önemli roller üstlenecek bir nesil yetiştirmeye dayanmaktadır. 


DEĞERLER” 


Eğitim, Öğretim ve Araştırmada Orijinal ve Yaratıcı Olmak 

Şeffaf 

İnsan Odaklı Yönetim 

Etik Değer 

Topluma Hizmet 

Sürdürülebilir Sistemler 

Hesap Verebilirlik 

Uluslararasılaşma 

Dünya Yükseköğretim Kurumları ile Belirli Alanlarda Rekabet Edebilme. 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
e %% %% e %% 
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Ф, 
%» 


160. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ”! 


MİSYON 


Ф, 
w. 


Ф, 
+” 


Ф, 
.. 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% %% %% e 


Ф, 
w. 


250 


251 
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Çağdaş eğitim metotları uygulayarak mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme yeteneği 
gelişmiş, araştırmacı, girişimci, özgür, eleştirel düşünen, üretken, ekip çalışmasında 
başarılı, sorunlara çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, 
bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine 
güvenen, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bu kültürü koruyarak evrensel değerleri 
benimseyen, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, bilgi 
ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal 
ve kültürel yönü güçlü, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirmek; 

Bilim insanlarının ihtiyaç duydukları fiziki altyapıyı ve donanımı sağlamak; 

Eğitimde uluslararası standartlardaki kalite hedeflerine ulaşmak; 

Bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmek; 
Disiplinlerarası çalışmaları ön plana çıkarmak; 

Ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; 

Uluslararası bilimsel ve akademik işbirliği projelerine önem vermek; 

Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine ağırlık 
vererek ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 


http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1153&termYear-2017 





ttp://www.nny.edu.tr/?pzcontent&id-37 


VIZYON?” 


Dünya standartlarında eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüten; 
Bilgi toplumunun oluşumuna katkı sağlayan; 
Ülkemizin bilim, teknoloji, ve sanat alanında çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine 


©, Ф, Ф, 
% 060 nw 


çıkmasına öncülük eden; 

Akademik temeli sağlam olan; 

Üniversite-sanayi işbirliğini en etkin bir şekilde gerçekleştiren; 
Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır. 


Ф, 
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Ф, 
% 


Ф, 
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DEĞERLER” 


Yükseköğretim ile ilgili evrensel değerlere, 
akademik özerkliğe, 
öğretim elemanı, öğrenci ve diğer personelin haklarına saygılı, 


Ф, Ф, 
00 0 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


toplumsal sorumluluk, 


Ф, 
a? 


surekli iyilestirme, 
kurumsal dürüstlük anlayışıyla kapsamında 


0, 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


akılcı, 
bilimsel, 
paydaş odaklı, 
gelişime açık, 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф, 
2 2. 


Ф, 
% 


yenilikçilik ve 
kaliteyi önemseme, 


Ф, Ф, 
00 0 


Üniversitenin değerleridir. 


161. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 

Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; 
bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde 
hizmet sunmaktır. 


252 http://www.nny.edu.tr/?p-content&id-38 
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VİZYON 
Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş 
memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır. 


DEĞERLER 255 


Bilimsellik, 

Adalet, 

Şeffaflık, 

Hesap verilebilirlik, 
Paydaş odaklılık, 
Katılımcılık, 

İnsana ve değerlere saygı. 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
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162. ORDU ÜNİVERSİTESİ 


ÖZ GÖRÜŞ (VİZYON) 


Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarını 
yakalayan ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişimine 
katkıda bulunan paydaşlarıyla bütünleşen yenilikçi, rekabetçi, girişimci ve tercih edilen bir 
üniversite olmaktır. 


ÖZ GÖREV (MİSYON) 


Evrensel boyutta bilgi üretebilecek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen 
olmasını sağlayacak ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak ulusal 
değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, mesleki anlamda 
donanımlı, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmektir. 


TEMEL DEĞERLER”? 


DO 


» Dürüstlük 
Paylaşımcılık 


Ф, 
.. 


Ф 


Gelişime açık olma 
Şeffaflık 


Ф, 
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Ф, 
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25 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1156&termYear-2017 
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Ф 


Toplumsal duyarlılık 
Üreticilik 

Yenilikçilik 

Akademik mükemmellik 
Etik değerlere bağlılık 
Çevreye duyarlılık 
Güvenirlik 
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163. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ?" 


MİSYON 


Toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, 
yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim 
vermek ve topluma hizmet etmektir. 


VİZYON 


Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite. 


DEĞERLER” 
* Bilimsel Özgürlük 


ODTÜ”lüler bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinin, eğitim ve öğretimin, baskı altında 
kalmadan, bilimsel ölçütler dışındaki yönlendirmelerden bağımsız olarak yürütülmesini ve bu 
amaçla özgür tartışma ortamlarının yaratılmasını bilimsel özgürlüğün değişmez koşulları 
olarak görürler. 


* Bilinçli Özgüven 


ODTÜ'lüler sorumlulukların yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde, 
bilgi, yetenek ve yetki sınırlarının farkında olarak cesaret ve kararlılıkla davranırlar ve 
gerekirse özeleştiri yaparlar. 


* Dayanışmacı Bireysellik 


ODTÜ'de öğrenciler, idari ve akademik personel, unvan, konum ve çalışılan birimden 
bağımsız olarak, bireysel görüş ve değerlerini ifade ederken birlikte hareket eder ve 
özgürlükçü bir yaklaşımla mücadeleci bir tutum sergilerler. 
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* Doğal Çevreye Duyarlılık 


ODTÜ'lüler üniversite arazisi içinde yetiştirilen ormanı ve ekolojik zenginliği bir değer 
olarak görürler, korunması ve geliştirilmesini önemserler ve genel olarak doğal çevreye 
yönelik bir duyarlılık oluşturulması ve koruyucu yaklaşımın yaygınlaşması için çaba 
gösterirler. 


* Güvenilirlik 


ODTU Iiiler kararlarını dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin 
vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde verir, görevlerini etik değerler, bilimsel ölçütler 
ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirirler. 


% İnsana Saygı 


ODTÜ”lüler, başkalarının hak ve özgürlüklerini dikkate alıp korurken, farklılıkları zenginlik 
olarak görüp her türlü ayrımcılığa karşı çıkarlar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde 
önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergilerler. 


* Liyakat 


Başarıları ve bulundukları konumları yetenek, çalışma ve çabalarının doğal sonucu hak 
edilmiş kazanımlar olarak gören ODTU liiler, işe alım ve diğer değerlendirme süreçlerinin 
nesnel standartlar ve özyetkinlikler temelinde yapılmasını gözetirler. 


* Sorgulayıcı Yaklaşım 


ODTÜ'lüler bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu 
olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif 
bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluştururlar. 


* Toplumsal Sorumluluk 


ODTÜ”lüler toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterip bunların çözümüne yönelik görüşler 
geliştirirler, toplumsal sorumluluk projeleri yürütürler, bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplum 
tarafından yaygın olarak benimsenmesi için etkinliklerde bulunurlar. 


* Yenilikçilik ve Öncülük 


ODTÜ”lüler teknoloji, eğitim, araştırma ve yönetim konularında yeni yöntem ve yaklaşımları 
takip edip uygular, toplumun ve üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda örnek olacak 
özgün sistem, program ve yapılanmaları geliştirirler. 


* Yerleşke Mirasına Bağlılık 


ODTÜ"lüler insan eliyle yetişmiş bir orman içindeki görece özerk konumu, tüm birimlerini 
mekânsal süreklilik içinde toplayan yapısı, toplumsal bellekte yer etmiş mekânları ve köklü 
tarihiyle, ortak bir kültürün üretilmesine ve kurumsallaşmasına olanak yaratan ve özgün 
mimarisi, peyzajı, sanat eserleri ve faaliyetlerinin etkisiyle estetik duygusunun 


içselleştirilmesini sağlayan ODTÜ yerleşkesine kültürel bir miras olarak bağlılık duyarlar ve 
sahip çıkarlar. 


* Yüksek Akademik Nitelik 


ODTÜ”lüler, uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri takip etme ve katkı yapma yetkinliğini 
sağlayan, öğrenme ve araştırma isteğini motive eden ortamı, evrensel etik ilkeler 
çerçevesinde, yüksek standartlarda bilimsel araştırma ve eğitim yapılmasını ve yine yüksek 
standartlar temelinde seçilen bir öğrenci ve öğretim elemanı topluluğunu ODTÜ'nün yüksek 
akademik niteliğinin temel bileşenleri olarak benimserler. 


164. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ?" 


MİSYON 


Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik 
ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, akademik ve idari personelin memnuniyet 
düzeyini artırmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma yayım ve danışmanlık hizmetleriyle 
bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmaktır. 


VİZYON 


Nitelikli insan kaynaklarımızla, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sürekli hale getirerek, 
uluslararası düzeyde rekabet edebilen önder bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER”! 


* İnsan Odaklı 
Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma. 
* Katılımcı 
Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma. 
* Kalite Odaklı 
Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma. 
* Yenilikçi ve Rekabetçi 
Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde 
kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma. 
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* Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma 

Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde 
verilebilmesi için şeffaf hareket etme. 

Adalet ve Eşitlik 

Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme. 
Evrensel Değerleri Esas Alma 

Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma . 


Ф, Ф, 
Ф %» w. 
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Çevreyi Koruma 
Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma. 


165. OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ”? 


VİZYON” 


OSTİM Teknik Üniversitesi, "sanayinin üniversitesi" olmayı kendisine vizyon olarak 
belirlemiştir. 


Sanayinin üniversitesi konsepti, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde; 


s% Özellikle tasarım ve en son imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak 
üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, 
araştırma ve uygulama altyapı ve imkânı sunan, 

* Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip; tasarlayan, yapan, 
yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek ve insani değerleri 
özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştiren, 

% Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol 
oynayan, 

* Özgün proje уе çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için sorumluluk alan, 


üniversiteyi ifade etmektedir. 


HEDEFLER/MISYON 


Ф 


İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde; 
Özellikle İleri İmalat Sistem ve Teknolojileri alanında, öğrencilerine uluslararası 
yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkânı sunan, 


Ф, 
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Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, milli ve insani değerleri 
özümsemiş, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, üstün nitelikli bireyler 
yetiştiren, 
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* Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan, 
* Özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan bir üniversite 
olmak. 


DEĞERLER?“ 


Ф 
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Hukukun üstünlüğü 

Akademik ve bilimsel özgürlük 
Düşünce ve ifade özgürlüğü 
Toplum değerlerine saygı 
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Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma 
Akademik dürüstlük 

Araştırma ve yayın etiğine uygun davranma 
Etik değerlere bağlılık 

Adalet 

Şeffaflık 

Hesap verebilirlik 

Sorumluluk 

Fırsat eşitliği 
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Nefret suçu işlememe 
Cinsiyet, toplumsal sınıf, etnik köken, siyasi görüş, dini inanç, coğrafi bölge veya 
ülkesinden dolayı mensupları arasında ayırımcılık yapmama 


Ф 


Ф, 
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166. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ?“ 


VİZYON 


Biz maddi yönden erişilebilir ve girişimci bir araştırma — iiniversitesiyiz. Bütün 
programlarımızda Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun en iyi on üniversitesinden biri ve 
dünyanın en iyi ilk iki yüz üniversitesinden biri olarak hem ulusal hem de uluslararası arenada 
kabul görmeyi hedefliyoruz. Mezunlarımız işverenleri için anında fark yaratan kişiler olarak 
tanınacaktır. 


MİSYON 


Özyeğin Universitesi'nin misyonu, topluma hizmet vermek amacıyla bilgi üretmek ve üretilen 
bilgiyi paylaşıp uygulamaya sokmaktır. Uygulamalı araştırma gündemimiz, faydalı bilgi 
üretilmesini sağlar. Ürettiğimiz bilgiyi, öğrencilerimizin hayatlarını değiştiren eğitim 
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programlarımız aracılığıyla paylaşırız. Bu bilginin uygulanması; yeni şirketlerin kurulmasına 
olanak sağlayarak veya mevcut şirketlerin verimliliğini ve üretkenliğini attırarak topluma 
ekonomik faydalar sunar. 


TEMEL DEĞERLER 


Özyeğin Üniversitesinin önde gelen değerleri özgürlük, esneklik, çok 
boyutluluk ve erişilebilirliktir. 


* Üniversite, akademik özgürlüklerin ve kurumsal özerkliğin 
savunucusu olacaktır. 

4» Üniversite, öğrencilere, mensuplarına ve işbirliği içinde bulunduğu 
kurumlara geniş esneklikler sağlayacaktır. Esnek yapılar, dinamik programlar ve 
ders seçimlerinde özgürlükler gibi özelliklerle üniversite öğrencilerine ve 
araştırmacılarına hızla değişen iş yaşamına ayak uyduracak ve bireysel farklılıklara 
uygun olarak kişiselleştirilebilecek eğitim ve araştırma olanağı sağlayacaktır. 

4% Üniversite, farklı imkânlar ve özellikler sunacak olan çok boyutluluk yaklaşımını 
benimseyecek, farklı kültürleri ve bakış açılarını barındıran bir iklimi 
geliştirecektir. Üniversitede yaratıcılık, öğrenme ve keşfetmeyi destekleyen ve 
kültürler arası alışverişler için farklı fırsatlar oluşturan çeşitlilik ortamıyla 
gelişecektir. Bu bağlamda uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri, değişim 
programları ve uluslararası işbirliği öne çıkacaktır. 

* Üniversite, etkin bir işletim ve finansal destek modeliyle Türkiye'nin ve bölgenin 
değişik kesimlerinden gelen öğrenciler için maddi yönden erişilebilir olacaktır. 
Üniversite, etkili bir burs sistemi ile kaynakları kısıtlı olan yetenekli ve başarılı 
öğrencilere sağlanacak olanakların yanı sıra yenilikçi bir kredi sistemi ile kendi 
eğitimlerinin finansal sorumluluğunu üstlenmek isteyen öğrencilere de fırsat 
yaratacaktır. 


Eşitlik İlkesi 


Özyeğin Üniversitesi, akademik veya idari personel alırken ve öğrenci kabul ederken 
cinsiyete, ırka, renge, milliyete veya etnik kökene, mezhebe, dine, yaşa, özürlülüğe, cinsel 
eğilime veya cinsel kimliğe dayanarak karar vermez ve eğitim ve istihdam politikalarının, 
burs verme sürecinin veya üniversite tarafından desteklenen herhangi bir programın 
uygulanması sırasında cinsiyete, ırka, renge, milliyete veya etnik kökene, mezhebe, dine, 
yaşa, özürlülüğe, cinsel tercihe veya cinsel kimliğe dayalı ayrımcılık yapmaz. 


167. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ?“ 


MİSYON 


“Evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası 
standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulamalarla insanlığa hizmet etmek; 
temel insanlık değerlerine saygılı, yetkin, yenilikçi, girişimci bireyler yetistirmek.”tir. 


VİZYON 


“Kurumsal gücü ile paydaşlarını memnun eden ve sürekli gelişen bir dünya üniversitesi 


olmak." 


DEĞERLER VE İLKELER” 


Bu belgenin dayandığı temel etik değerler ve ilkeler aşağıda belirtilmiştir: 


Ф, 
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Akademik Özgürlük ve Özerklik: Akademik özgürlük ve akademik özerklik 
Üniversitemizin temel değerleridir. Akademik özgürlük, öğretim elemanlarının tek tek ya 
da toplu olarak bilgiyi araştırma, inceleme, tartışma, belgeleme, üretme, öğretme, sözlü 
veya yazılı olarak edinme, geliştirme ve iletmelerindeki özgürlükleridir. Özerklik ise 
yükseköğretim kurumlarının iç işleyişlerine, mali işlerine ve yönetimlerine ilişkin kararlar 
almada ve eğitim, araştırma, dışa yönelik çalışmalar ve diğer ilgili etkinliklerde kendi 
politikalarını oluşturmadaki bağımsızlıklarıdır. 

Akademik Dürüstlük: Akademik dürüstlük, akademik ideallerin eyleme geçirilmesinde 
doğruluk, güven, adalet, saygı ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalmaktır. Üniversitemizde, 
her türlü akademik ve yönetsel (idari) etkinlikte dürüstlük değerine bağlı kalınması temel 
sorumluluktur. 

Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik: Üniversitemiz üyeleri, her türlü bilimsel ve yönetsel 
etkinlikler ile üstlendikleri diğer görevleri gerekli nitelik ve nicelikte yerine getirmekle 
sorumludur. Kamusal kaynakları kullanan Üniversitemiz üyeleri, kaynakların kullanımı, 
görevin nasıl ve ne oranda yerine getirildiği konusunda şeffaf olmakla yükümlüdür. 
Ayrımcılık Yapmama ve Başkalarına Saygı: Üniversitemiz üyeleri, farklılıklara saygı 
duyar; ırk, dil, din, cinsiyet, etnik köken ve diğer nedenlere dayalı ayrımcılık yapılmasına 
hiçbir şekilde izin vermez. Aynı duyarlılığı cinsel taciz, şiddet ve mobbing konularında da 
gösterir. 

Temel İnsan Haklarının Korunması: Üniversitemiz üyeleri, temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin ülkemiz tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmeler ile Anayasa ve yasalarda 
yer alan temel hak ve özgürlükleri korur, bireysel farklılıklara, tüm bireylerin onur ve 
kişiliklerine saygı gösterir. 
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+ Doğaya ve Çevreye Saygı: Üniversitemiz üyeleri, doğadaki tüm varlıklara ve çevreye 
karşı duyarlı davranırlar. 

* Yeterlik (liyakat): Bir iş, görev ya da unvan için gerekli standartlar temelinde yapılacak 

değerlendirme ile yetenek, nitelik, bilgi, deneyim düzeylerine göre bir kişinin seçilmesi, 

atanması veya görevlendirilmesi esastır. 


168. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ?İ 


VİZYON 


Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel 
rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında SİNERJİ yaratmaktır. 


MİSYON 


ATATÜRK İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf, Adet, Ananeleri 
çerçevesinde; Dünya Kalitesi ve Standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 
21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; 
Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür 
düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi 
öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, Çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve 
sayan, Sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca; 


Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin 
geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki 
sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program 
ÖRNEK alınan bir üniversite olunmasını HEDEFLEMEKTEDİR. Piri Reis Üniversitesi 
denizciliğin her alanında ihtisaslaşan, her alanda eğitim ve öğretim yapan projeler 
gerçekleştiren anlayıştadır. 


DEĞERLER 2% 


Ф 


Bilimsel Üretkenlik 
Çalışma Disiplini 


Ф, Ф, 
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Evrensel Değerler 
Yenilikçilik 
Rekabet 

Öğrenci Odaklılık 
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Ф 


Paydaşlarla İşbirliği 


Ф, 
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Ф 


Farklılıklara ve İnsan Haklarına Saygı 
Toplumsal sorumluluk ve çevreye duyarlılık 
Bilimsel ve mesleki etik 


Ф, Ф, 
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169. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli 
bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmetleri sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini 
evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve 
teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak. 


VİZYON 


Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, 
ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, özgün araştırmalarıyla 
tanınan, saygın bir üniversite olmak. 


DEĞERLER”! 


Yerel ve ulusal kalkınmaya destek 
Katılımcılık ve paylaşımcılık 
Yenilikçilik ve Girişimcilik 

Etik değerlere bağlılık 

İnsan odaklılık 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
+ %% %% %% 


Ф, 
%» 


170. SABANCI ÜNİVERSİTESİ?? 


VİZYON 


Sabancı Üniversitesi, bilimde ve toplum üzerinde dönüştürücü etkileri olan yenilikçi araştırma 
ve eğitim faaliyetlerindeki öncü konumunu geliştirecektir. 
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MİSYON 
“Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” 


Sabancı Üniversitesi'nin misyonu, her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine 
güvenen bireyler yetiştirmek, yenilikçi ve disiplinler ötesi araştırmalarla doğa bilimleri ve 
mühendisliğin yanı sıra, insan ve toplum bilimleri ve yönetim bilimleri alanlarında bilginin 
üretimine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 


DEGERLER/ILKELER””" 


Akademik İlkelerimiz: 

Akademik Dürüstlük, 

Akademik Özgürlük, 

Aile İçi Şiddeti Önleme ve Destek İlkeleri, 
Ayrımcılık Karşıtlığı, 

Bilimsel Araştırmada Suiistimal, 

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve İlkeler Belgesi 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
%% 060 %% e NE NE NO 


171. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Sağlık alanında eğitim standartlarını yükselterek ulusal ve uluslararası düzlemde nitelikli 
bireyler yetiştirmek, bilim üretmek, teknolojik ürünler anlamında ülkemizi dışa bağımlılıktan 
kurtarmak ve bu kazanımları ihtiyaç duyan ülkelerin hizmetine sunmak, bulunduğumuz tarihi 
mekânın kuruluş amacına uygun olarak geçmişten geleceğe köprü olmak ve bütün bunlarla 
yaşam kalitesini artırarak insan ve toplum sağlığına katkıda bulunmaktır. 


VİZYON 


Üstlendiğimiz misyonu layıkıyla yerine getirmek üzere özgün eğitim-öğretim programları, 
araştırma projeleri, gelişmiş laboratuarlar ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile sağlık alanında 
öncü olmanın yanı sıra akademik etik ilkelerini benimsemiş, yenilikçiliği, paylaşımcılığı, 
özgür düşünme ve düşünceyi ifade etmeyi içselleştirmiş bir akademik yaşam kültürüne sahip, 
toplum, ülke ve insanlığa karşı sorumluluğunu bilen, teorik bilgi edinme yanında girişimsel 
beceri ve uygulamayı da amaç edinen eğitim-öğretim-araştırma kadrosu ile birlikte akademik- 
idari-mali özerk ve şeffaf yönetim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda ilgili 


273 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild-1163&termYear-2017 
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üniversitelerle işbirliği, dayanışma ve bilimsel yarış içerisinde olan insan, toplum, çevre ülke 
ve dünya sorunlarına duyarlı evrensel bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф 


Bilimsellik 

Etik değerlere bağlılık 
Mükemmellik 
Evrensellik 

Doğruluk 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4 00 %% % 


Ф, 
%» 


Ф 


Güvenirlilik 

Paylaşımcılık 

Yenilikçilik 

Özgür düşünce ve bunu ifade edebilmek 
Hesap verebilirlik 

Katılımcılık 

Şeffaflık 

Liyakat 

Sosyal sorumluluk 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
. %% %% % 


Ф, 
%» 


Ф, 
+” 


Ф, 
%» 


Ф, 
2 > 


Ф, 
% 


172. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Mesleki açıdan yetkin, uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte 
bilim, teknoloji ve hizmet üretmektir. 


VİZYON VE DEĞERLER 


Kurumun henüz stratejik planı ve vizyon ile değerleri açıklanmamıştır.” $ 


25 http://www.subu.edu.tr/tr/icerik/160/6/misyonumuz 


2 http://www.sp.gov.tr/tr/kurum/s/784/Sakarya+Uygulamali+Bilimler 





173. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


İnsanlığa değer katan girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve 
hizmet üretmektir. 


VİZYON 


Ürettiği evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji ile Türkiye ve dünyada paydaşlarının geleceğine 
yön veren bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER” 
% Bilimin evrenselliğine inanmak 
% Akademik özgürlüğü desteklemek 
% Yönetişimi hâkim kılmak 
% Sürekli iyileştirmeyi benimsemek 


% Бак ilkelere uymak 


174. SAMSUN ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Samsun Üniversitesi, toplumun ihtiyaçlarını önde tutarak, öncelikle şehrine, bölgesine ve 
ülkesine, daha sonra bilim dünyasına faydalı bireyler yetiştirmeyi, projeler üreterek 
milletimizle beraber olmayı amaçlamaktadır. Bunun gerçekleşmesi için tüm gücüyle ve şehrin 
tüm dinamikleriyle çalışmayı kendisine görev bilmiştir. 


VİZYON 


Üniversitemiz ulusal ve uluslararası bilim dünyasında hem öğrencilerimizin hem de 
akademisyenlerimizin etkinliğini ve verimliliklerini arttırarak kendilerini sürekli geliştiren, 
27 http://www.sakarya.edu.tr/tr/icerik/160/6/misyon-ve-vizyon 
http://www.sakarya.edu.tr/tr/icerik/161/7/temel-degerler 
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üreten, ürettikleriyle başta şehrimizde olmak üzere tüm Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir 


üniversite olmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. 


DEĞERLER 


Web sitesinden erişilememiştir. 


175. SANKO ÜNİVERSİTESİ" 


MİSYON 


Yüksek bir toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulan SANKO Üniversitesinin ana 
misyonu "İNSANA HİZMET" vermektir. İnsana hizmeti de bilim, eğitim ve hizmet 
üçlemesini layıkıyla uygulayarak yapmaktır. Bunu başarmak için izlediğimiz yol; 


280 
h 


ttp: 


İnsani ve toplumsal değerleri benimseyen, bunları geliştirme ve tanıtma gayreti içinde, 
mesleğinde başarılı olmak için yüksek düzeyde motive olmuş, araştırmacı, keşfetmeye 
yönelmiş bireyler yetiştirmek, 


Eğitim, araştırma ve uygulamada küresel ve ulusal düzeyde kalite, verimlilik ve 
akreditasyon şartlarını yerine getiren, üst düzeyde rekabetçi, öğrencilerine istihdam 
piyasasının gerektirdiği bilgi, formasyon, davranış ve teknoloji kullanım becerisini 
sağlayan bir üniversite olmak, 


Bilgiyi teknolojiye ve inovasyona dönüştürüp, bundan toplumsal ve ekonomik getiriler 
elde etmek, 


Araştırma ve eğitimlerinin geliştireceği yöntemler ve oluşturacağı kurumlar eliyle 
uygulamaya dönük olmasını sağlamak, araştırma ve uygulama temelli eğitime öncelik 
vermek, 


Örgün eğitimler yanında başta sağlık olmak üzere profesyonel ve kişisel gelişim amacı 
taşıyan sertifika ve diploma programları yoluyla toplumun bütün kesimlerine ulaşarak 
bilgi ve beceri kazandırmak, 


Ülke, bölge ve komşu ülkelerin sağlık sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, teşhis 
ve tedavi için yeterli insan gücü, bilgi, know-how, teknoloji ve organizasyonları 
geliştirmek, en üst düzeyde teşhis ve tedavi kurumları kurmaktır. 


www.sanko.edu.tr/misyon ve vizyon-336-101 


VİZYON 


Vizyonumuzun ana teması insanı ön planda tutarak, bilime, etik değerlere, topluma ve içinde 
yaşadığımız evrene saygılı olmaktır. 


Eğitim-öğretim ve bilim geliştirme programları tasarlamak, araştırma-yayın kapsamında 
bilimin düzeyini yükseltmek, akademik ve idari açıdan profesyonel kadro oluşturmak, 
bölgesinde lider ve özellikle sağlık hizmetlerinde uzmanlaşan ve sağlık teknolojisi 
geliştirebilen bir kurum olmaktır. 


DEĞERLER”' 
SANKO Üniversitesi; 
% Cumhuriyetin Temel Değerlerini Özümsemiş 
% Bilimselliği Temel Alan 
% Adalet ve Eşitliği Savunan 
% Kalitesini Sürekli Arttıran 
% Sürekliliği Sağlayan 
% Etik Kurallara Uyan 
* Kurumsal Kimlik Edinmiş 


bir üniversite olmayı ilke edinmiştir. 


176. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ”? 


MİSYON 


Girişimci ve yenilikçi yaklaşımla geleceğin yetkin ve erdemli bireylerini yetiştirmek; 
sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar yapmak ve uygulamaktır. 


VİZYON 


Dünya çapında sürekli gelişimi hedefleyen bir araştırma üniversitesi olmaktır. 


281 http://www.sanko.edu.tr/degerlerimiz-395-101 


282 http://www.selcuk.edu.tr/html/vizyonmisyon.html 





TEMEL DEĞERLER 


Selçuk Üniversitesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerler 
ile bağlıdır: 


Bilimsel anlamda özgür 
Kurumsal anlamda özerk 

Şeffaf ve hesap verebilen 
Katılımcı ve farklılıklara saygılı 
Girişimci, rekabetçi ve yenilikçi 
Kalite odaklı ve mükemmeliyetçi 
Öğrenci odaklı 

Çevreye duyarlı ilkelere bağlı 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
. 060 e e %% 


Ф, 
.. 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


177. SEMERKAND BİLİM VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
Web sitesi ve dokümanları henüz yoktur. 


178. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 


MİSYON 
Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, 


kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı 
ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek. 


VİZYON>* 


Bölgesel kalkınmaya destek veren, zengin çok kültürlü ve bölgeyle bütünleşen, toplumsal 
ihtiyaçlara cevap verebilen lider bir uluslararası üniversite olmak. 


DEĞERLER” 
Temel Değerlerimiz; 


* Bölgesinin tarihsel ve kültürel değerlerine sahip çıkan, 
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http://www.siirt.edu.tr/detay/vizyon/682930.html 





Ф, 
%» 


Öğrencisi, idari ve akademik personeli ile bir aile olmanın önemini benimsemiş, 


Ф 


Geleceğe açılan Ыг kapı olarak gördüğü "Uluslararasılaşma”ya"' büyük önem veren, 
Ar-Ge faaliyetlerini ön planda tutup disiplinlerarası çalışmaları destekleyen, 


Ф, 
% 


Ф 


Ф, 
% 


Ф 


Doğal kaynakları koruyan ve çevreye saygılı, 
Kamu kaynaklarını azami ölçüde verimli kullanmayı prensip edinmiş bir üniversite 


Ф, 
% 


Ф, 
.. 


olmamizdir. 


179. SİNOP UNIVERSITESi?? 


MİSYON 
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim ve teknoloji 
üreterek toplumun hizmetine sunmak suretiyle bölgesine ve ülkesine katkı sağlamaktır. 


VİZYON 

Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine daha fazla katkı sağlayan, 
bölgenin çevre ve turizm yönünden gelişmesini önceleyen; bilim ve teknoloji üreterek 
bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan, paydaş memnuniyetinin 
ve katılımcı yönetim anlayışının üst düzeyde olduğu, yenilikçi bir üniversite olmaktır. 


DEĞERLER”? 


Ф 


Adalet: Sinop Üniversitesi faaliyetlerinde adaleti ön planda tutar. 


Ф, 
% 


Demokrasi: Sinop Üniversitesi yönetimde demokratik anlayışı benimser. 

Saygı: Sinop Üniversitesi tüm değerlere saygılıdır. 

Etik İlkeler: Sinop Üniversitesi tüm faaliyetlerinde etik ilkeleri gözetir. 

Şeffaflık: Sinop Üniversitesi işleyişinde şef aflık esastır. 

Kalite: Sinop Üniversitesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kaliteyi ilke 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
q. %% e e %% 


edinir. 

Yenilikçilik: Sinop Üniversitesi yeniliklere açıktır. 
Girişimcilik: Sinop Üniversitesi girişimci ruhuna sahiptir. 
Rekabetçilik: Sinop Üniversitesi rekabetçi anlayışı teşvik eder 


Ф, Ф, 
w 0 


Ф, 
%» 


180. SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ” 
Henüz web adresi bulunmamaktadır. Kurumsal bilgileri erişime açılmamıştır. 
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181. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ”? 


MİSYON 


Cumhuriyet Üniversitesi'nin temel misyonu; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, 
beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel 
milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara 
açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir. 


VİZYON 


Cumhuriyet Üniversitesi'nin temel misyonu; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, 
beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel 
milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara 
açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir. 


DEĞERLER 2% 
Üniversitemizin misyon ve vizyonu aşağıda belirtilen değerler tarafından desteklenmektedir: 


İnsani değerlere saygılı 

Bilimsel ve sosyo-kültürel ahlaki değerlere saygılı, 
Çevre ve doğaya karşı bilinçli ve saygılı 
Toplumsal sorunlara duyarlı 

Güvenilir 

Bölgesel ihtiyaçlara karşı üretken ve hassas 
Güler yüzlü ve ulaşılabilir 

Adil ve hakkaniyetli 

Etkin ve uyumlu 

Katılımcı 

Saydam ve hesap verilebilir. 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
%% 060 %% e %% NE NO 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
% % 


Ф, 
%» 


289 http://www.cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=2 


290 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10598termYear=2017 





a 


182. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, 
araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir. 


VİZYON 


SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite 
olmayı hedeflemektedir. 


TEMEL DEĞERLER 


% Adil olmayı, 


* Şeffaflığı, 


Ф, 
%» 


Hesap verebilirliği, 


Ф, 
%» 


Katılımcı olmayı, 


Ф, 
%» 


Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı, 


Ф, 
%» 


Mükemmelliği, 

* Üretkenliği, 

* Yenilikçiliği, 

* Yaratıcı düşünmeyi, 

* Akademik özgürlüğü, 

* Düşünce ve ifade özgürlüğünü, 


* Etik kurallara uygunluğu, 


©, 
%» 


Kaliteyi, 


Ф, 
.. 


Öğrenci odaklılığı, 


Ф, 
w. 


Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı, 


291 hitps://w3.sdu.edu.tr/sayfa/5528/misyon-vizyon 


* Geleceğe ışık tutmayı ve 
< İş tatminini geliştirmeyi 


temel ilkeleri olarak benimsemiştir. 


183. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ? 


MİSYON 


Evrensel bakış açısıyla bilgi ve teknoloji üretmek; ürettiği bilgi ve teknolojiyi bölgenin ve 
ülkenin kalkınması yararına kullanmak; ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma 
anlayışıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve araştırma 
faaliyetlerine öncülük etmek; ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacı, paylaşımcı, sorgulayıcı, 
çözümleyici, girişimci, geliştirmeci, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, kültürel ve estetik 
değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. 


VİZYON 


Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne odaklı, yenilikçi, kalite anlayışını benimsemiş saygın 
bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER” 
% Şeffaflık 
5 Özgürlük 
5 Özgünlük 
% Adalet ve Eşitlik 
% Bilimsellik 
% Evrensellik 
% Yenilikçilik 
% Etik Değerlere Bağlılık 
% Paylaşımcılık ve Katılımcılık 


% Kalite Odaklılık 
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% Bölge, Ülke ve Dünya Sorunlarına Duyarlılık 


є İnsan Haklarına ve Çevreye Saygılı Olmak 


184. TARSUS ÜNİVERSİTESİ” 
Henüz web sitesine eklenmemiştir. 


185. TED ÜNİVERSİTESİ?” 


VİZYON 


TED Üniversitesi'nin vizyonu, öğrencilerine en iyi eğitim deneyimini sağlamak ve 
Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olmaktır. 


MİSYON 


Küresel bilgi ekonomisinin gerektirdiği genişlik-derinlik dengesine sahip diploma programları 
ve yenilikçi öğretim yöntemleri ile çok yönlü, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, girişimci, 
özgüveni yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireylerin yetişmesini sağlamak; 
kurumsal öncelikli alanlarda araştırma ve yaratıcı çabalarla bilime evrensel katkı yapmaktır. 


Şeffaf ve kurumsal yapısı ile tüm paydaşlarına hesap ve güven vermeyi ilke edinmiş, 
sürekliliği ve sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen, öğrenmeye açık bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф 


Etik değerlere saygı 

Karşılıklı saygı, dürüstlük ve dayanışma 
Çağdaş ve laik kurumsal kimlik 

Eğitim ve araştırmada mükemmellik 
Kalite ve değerlendirme kültürü 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% %% %% % 


Ф, 
%» 


* İş birliği ve ortak çalışma (ulusal + uluslararası) 
% Paydaş katılımı 
% TED geleneği 


29 http://www.tarsus.edu.tr/Website/Contents.aspx?PagelD-1553&LangID-1 
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186. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Namık Kemal Üniversitesi bir yükseköğretim kurumu olarak; öğrenci merkezli eğitim 
anlayışı ile özgüvenli, zihni açık ve donanımlı bireyler yetiştirme; bölgesi, ülkesi ve tüm 
dünya yararına araştırmalar yapma ve bunları yaparken yeni değerler üretme, var olan 
değerleri geliştirme ve koruma misyonunu benimser. 


VİZYON 
Namık Kemal Üniversitesi uluslararası standartlarda eğitim-öğretim hizmeti vererek, 


araştırmacı ve yenilikçi anlayışıyla sürekli gelişen bir dünya üniversitesi olmayı 
amaçlamaktadır. 


TEMEL DEĞERLER 27 


Namık Kemal Üniversitesi insani, entelektüel ve çalışma alanına ilişkin aşağıdaki temel 
değerlere sahiptir. 


İnsani Değerler 


Ф 


Açık Fikirlilik ve Değerlere Bağlılık 
Birlikte Çalışma Bilinci 
Saygı, Hoşgörü ve Sevgi w Güvenilirlik 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


Sorumluluk 
Adillik 

Şeffaflık 

Çevreye Duyarlılık 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
+ %% %% %% 


Entelektüel Değerler 


Etik Değerlere Bağlılık 
Eleştirel Düşünme 
Tarafsızlık 

Gelişime Açıklık 
Kalite Bilinci 


Ф, Ф, 
w a 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 
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* Liyakate Değer Verme 


Alana İlişkin Değerler 


Alanına Hâkimiyet 

Sürekli Kendini Geliştirme Çabasında Olmak 
Kaynakları Etkin Kullanmak 

Kalite ve Verimlilik 

Eğitim Öğretim ve Araştırmada Yeterlilik 
Hesap Verebilirlik 


Ф, Ф, Ф, 
% 060 n 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


187. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ”8 


MİSYON 


TOBB ETÜ kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapan, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile 
toplum ihtiyaçlarına yönelen ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunan, 
üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü 
yetiştiren bir üniversite olmak misyonu ile kurulmuştur. 


VİZYON 
“Teknoloji ve üretkenlik fikirleri ile geleceği şekillendiren öncü bir üniversite olmak” tır. 


TOBB ETÜ belirlemiş olduğu vizyon ile geleceği tasarlayan ve ona yön veren bir üniversite 
olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği içerisinde gereken yenilikçi araştırmaları yürütmeyi ve 
verimliliği en üst seviyede tutarak topluma yüksek katma değer sağlamayı amaçlamaktadır. 


TOBB ETÜ, bilgiyi teknolojiye dönüştüren ve teknolojiyi sadece öğreten değil geliştiren bir 
üniversite olarak ülkemize girişimci mezunlar yetiştiren ve küresel boyutta yürüttüğü 
araştırma geliştirme faaliyetleri ile dünyada tanınan, saygın ve rekabetçi bir üniversite olma 
yolunda ilerlemektedir. 


TEMEL DEĞERLER 


* Yenilikçi olmak, 
* Profesyonel olmak, 
4% Sorumluluk sahibi olmak. 
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188. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 


Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel 
ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası sorunlara 
çözümler üretmek, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak. 


VİZYON 


Eğitim, araştırma ve uygulamada ülkemizde önde gelen ve uluslararası düzeyde tanınan bir 
üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф 


Yeniliklere açık, katılımcı ve iletişimi kolay bir yönetim anlayışı 

Öğrenci ve çalışan odaklı etkin bir eğitim, mezunlarının yüksek memnuniyeti 
Etik değerlere ve akademik ilkelere bağlılık 

Akademik özgürlük 

Adalet, liyakat ve şeffaflık 

Ulusal değerler 

Bilimsellik 

Katılımcılık 

Kurumsal kültürü benimsemiş bir anlayış 

Küresel sorunlara karşı duyarlı, çözüm için katkı sağlamaya isteklilik 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
% % 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
% 9 


Ф, 
+” 


189. TOROS ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


“eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani 
değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda 
bulunmak? 


Toros Üniversitesi kendisini eğitim, araştırma ve topluma hizmete adamış bir yüksek öğretim 
kurumudur. 
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Toros Üniversitesi geleceğin iş gücünü yetiştirmeyi ve onları öğrenen bir beyin ve sorgulayıcı 
düşünme becerileri ile donatmayı; onları yerel ve küresel sorunlara duyarlı kılmayı; onları 
uluslar arası standartları sağlamayı ve bilimsel, teknolojik ve kültürel buluşlara katkıda 
bulunmayı; ve onları çağdaş ve evrensel değerlerin ve etik değerlerin güçlü destekçileri olarak 
yetiştirmeyi amaçlar. 


Toros Üniversitesi misyonunu gerçekleştirmek için bilimde işbirliğine, etkin, yaratıcı ve 
sürekli öğrenmeye ve küresel vatandaşlığa ve kapsayıcı kültüre önem verir. 


Toros Üniversitesi çağdaş toplumun gereksinimi olan alanlarda ve mesleklerde yurt içinde ve 
yurt dışında aranan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar. 


Toros Üniversitesi araştırmada ve lisansüstü eğitimde belirlenmiş alanlarda adres olmayı 
hedefler. 


Toros Üniversitesi belirli alanlara odaklanarak topluma hizmette toplum ile bütünleşmeyi ve 
topluma öncülük etmeyi amaçlar. 


Toros Üniversitesi ülkenin ve bölgenin tercih edilen üniversitesi olmayı kendisine görev 
addeder. 


VİZYON 
“geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite” 


Toros Üniversitesi geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunan uluslar arası düzeyde bir kurum 
olarak tanınmayı amaç edinmiştir. Toros Üniversitesi bu amaca ulaşmak için: 


Seçilmiş akademik alanlarda ve yeni disiplinler arası alanlarda gelişmeye önem verir. 


Öğrencilerini hızla değişen ve karşılıklı bağımlığın gittikçe arttığı bir dünyanın liderleri olmak 
için gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerle donatır. 


İşbirliği yapan ve paylaşan ve kendilerini kapsayıcı olmaya adamış akademisyenlerden oluşan 
bir akademik topluluk geliştirmeyi hedefler. 


Dünya düzeyinde eğitim, araştırma ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler geliştirmeye önem verir. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф, 
a? 


Akademik mükemmeliyet ve akademik etki 
Yüksek kalitede eğitim ve araştırma 

Yaşamları değiştiren ve bilgiyi derinleştiren bilim 
Yaratılık ve yenilikçilik 

Geleceğe odaklanma 


0, 


Ф, Ф, Ф, Ф, 
+ n %% 


Ф, 
%» 


Kapsayıcılık, çeşitlilik, dürüstlük, açıklık 


Ф, 
%» 


Hoşgörü ve fikirlerin serbest değişimi 


Ф 


Toplumsal (sosyal) ve uluslararası yükümlülük 
Her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı 
Akademik özgürlük ve sorumluluk 

Etik davranış, çağdaş ve evrensel değerlere saygı 
Paylaşılan yönetişim 

Etkin yönetim 

Vizyoner liderlik ve çeviklik 

Sürekli stratejik planlama, sürekli iyileştirme 


Ф, Ф, Ф, 
# %% % 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
% % 


Ф, 
%» 


Ф 


Ф, 
% 


Sürdürülebilir üretkenlik 
Örgütsel ve bireysel öğrenme 
Güçlü altyapı ve sistemler 


Ф, Ф, Ф, 
% 060 n 


Akademik etki, üniversitede yürütülen eğitim, araştırma ve çalışmaların bilime, yaşama, 
sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma yansıyan somut sonuçları olması demektir. 


Eğitim ve araştırmada doruk, eğitim ve araştırmanın uluslararası standartlarda, modem altyapı 
ve yöntemlerle, güçlü bir akademik kadro ile ve akademik etkisi olan alanlarda yapılması 
demektir. 


Yaşamları değiştiren ve anlamayı derinleştiren bilim, bilimsel değeri yüksek araştırma 
demektir. 


Yaratıcılık ve yenilikçilik bilimsel çıktıların yaşama aktarılması demektir. Yaratıcılık, yeni 
fikirler ve yeni çözümlerin gelişmesi için uygun bir akademik iklim yaratmak demektir. 


Geleceğe odaklanmak, uzun vadeli yükümlülüklere girmek demektir. 
Vizyoner liderlik, hedefler koymak ve başarım için stratejiler geliştirmek demektir. 
Çeviklik, dinamizm ve gereksinimlere hızlı ve esnek cevap vermek demektir. 


Kapsayıcılık insana saygı, başkalarını dışlamamama, başka fikirler saygı, hoşgörü, birlikte 
yaşama ve paylaşma demektir. 


Çeşitlilik, kültürde, inançlarda, akademik konuların seçiminde ve etkinliklerde çeşitlilik 
demektir. 


Sosyal sorumluluk, topluma hizmet demektir. 


Örgütsel ve bireysel öğrenme, bilginin paylaşımı ve sistematik yöntemler kullanmak suretiyle 
örgütsel ve bireysel performansın arttırılması demektir. 


Örgütsel ve bireysel öğrenme, insan kaynaklarına değer vermeyi ve sistem perspektifini 
gerektirir. 


Sürdürülebilir üretkenlik, sonuçlara odaklanmak ve değer yaratmak demektir. 


Paylaşılan yönetişim iç ve dış paydaşların yönetişime etkin bir biçimde katılması demektir. 


Toros Üniversitesi'nin temel değerleri öğrenci merkezli, öğrenme yönelimli bir eğitsel ortam 
kurulmasını, bütün paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesini ve yüksek performansa 
ulaşılmasında yönlendirir. 


Toros o Üniversitesi'nde kültürel çeşitliliğe önem verilir. Kültürel çeşitlilik ісіп 
uluslararasılaşma dâhil çeşitli yöntemler kullanılır. 


Örgütsel ve bireysel öğrenme ve sürekli üretkenlik temel değerlerinin bir uzantısı kalite 
kültürüdür. Toros Üniversitesi'nde kurumsal kültürün bir parçası olarak kaliteye önem verilir. 


Örgütsel ve bireysel öğrenme ve sürdürülebilir üretkenlik temel değerlerinin bir diğer uzantısı 
insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Toros Üniversitesi insan kaynaklarının geliştirilmesini 
sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak görür. 


190. TRABZON ÜNİVERSİTESİ” 
Henüz açıklanmamıştır. 


191. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2 


MİSYON 


Uluslararası bilimsel değerleri benimseyen, analitik düşünen, özgüveni yüksek, girişimci 
bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve ürettiği hizmetlerle toplumsal fayda sağlamak. 


VİZYON 


Türkiye, Balkanlar ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ile tanınırlığı yüksek, saygın bir 
üniversite olmak. 


+ TEMEL DEĞERLERİ" 


Bilimsellik 
Adalet 
Eşitlik 
Yenilikçilik 
Girişimcilik 


Ф, Ф, 
+” 0 


Ф, Ф, 
w 0 


Ф, 
%» 
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Ф, 
w. 


Katılımcılık 

Evrensellik 

Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerlere Bağlılık 
Hesap Verebilirlik 

Çevre ve Doğaya Duyarlılık 

Kalite 

Sürekli Gelişim 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, Ф, 
0 060 9% 


Ф, 
% 


192. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 
% Havacılık ve uzay bilimleri alanında ülkemizi daha ileriye taşımak, 


% Bilgi ve araştırmayı uluslararası ve ulusal düzeyde geliştirmek ve ülkemiz için 
ekonomik kıymetlere dönüştürmek, 


% Amaçlar, ilkeler ve değerlere ilişkin küresel-ulusal-bölgesel hedefler arasında işlevsel 
ilişkiler kurmak. 


VİZYON 


œ Üniversitemizin vizyonu, havacılık ve uzay alanlarında yürüttüğü araştırmalar, 
alanlara getirdiği yenilikler ve yaptığı katkılarla dünya çapında bilinen, kabul gören ve 
attığı her adım yakından takip edilen, bu alanların lideri konumundaki en saygın 
akademik kuruluşlar arasında yer almaktır. 


DEĞERLER 


Ulaşılamamıştır. 
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Se 
m 


193. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Bünyesine kazandıracağı nitelikli Türk-Alman öğretim elemanları ile ideal bir yükseköğretim 
merkezi, Türk-Alman sanayi/iktisat kuruluşları ve işletmeleri için yüksek düzeyde teknolojik, 
bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüleceği mükemmel bir araştırma 
üniversitesi olmaktır. 


MİSYON 


Yükseköğretim ve akademik araştırmalar alanında, Almanya yükseköğretim kurumlarıyla 
işbirliği yaparak yükseköğretim sisteminin gelişimine katkı sunmak, Türkiye ile Almanya 
arasındaki bilimsel, kültürel ve teknolojik işbirliğini geliştirmektir. 


DEĞERLER 


Ф 


Adalet 

İnsan Odaklılık 
Yenilikçilik 
Güvenilirlik 
Yaratıcılık 
Mükemmellik 
Evrensellik 
Şeffaflık 

Hesap Verebilirlik 


Ф, 
% 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, ©, 
%% %% %% e NE NE NO 


Ф, 
%» 


194. TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ” 
YÖK bilgi formunda ismi belirtilen üniversite hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. 


195. TURK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ”? 
YÖK bilgi formunda ismi belirtilen üniversite hakkında vakfının kurulduğu dışında henüz bir 
bilgi bulunmuyor. 
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196. UFUK ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Ufuk Üniversitesi, öğrencilerine iyi bir üniversite ortamı ile en iyi eğitim deneyimini 
sağlayan; özellikle, trafik, iş, spor ve diğer kazaların; afet ve felaketlerin önlenmesi; bu 
kazalar sonrası oluşan ve oluşacak yaralanma ve hastalıklar için acil, tıbbi, sağlık ve sosyal 
yardım, rehabilitasyon hizmetleri ile bu konularda işbirliği alanlarında eğitim, öğretim veren 
ve sağlık vizyonu yüklenmiş, Türkiye'nin vakıf üniversitelerinden birisidir. 


MİSYON 


Ufuk Üniversitesi, eğitim ve öğretime verdiği ve araştırmalarına öncülük ettiği tüm 
paydaşlarının küresel dünyada rekabet yeteneğini sürekli olarak geliştirmesine yardımcı 
olmak için kendini adamış bir vakıf üniversitesidir. Bu amaçla, 


Küreselleşen dünyada bilgiyi ve deneyimi ön planda tutan diploma programları ve yenilikçi 
öğretim yöntemleri ile çok yönlü, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek 
ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireylerin yetişmesini sağlamak; araştırma ve yaratıcı 
çabalarla bilime evrensel katkı yapmak, 


Şeffaf ve kurumsal yapısı ile tüm paydaşlarına hesap ve güven vermeyi ilke edinmiş, 
sürekliliği ve sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen, öğrenmeye açık bir üniversite olmak. 


Öğrencilerin, toplumsal ve uluslararası sorunlara duyarlı, mevcut ve değişen koşullara uyum 
sağlayabilen; kişisel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, Atatürk İlke ve İnkılâpları 
doğrultusunda demokratik ve laik eğitim ilke ve uygulamalarına saygılı ve bunları benimseyip 
uygulayan; kendine güvenen, gerektiğinde sorumluluk ve risk alabilen; böylece, bireysel ve 
sosyal düzeyde gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerini kazanmış olmalarını sağlamak, 


TEMEL DEĞERLER 


Etik değerlere saygı, 

Karşılıklı saygı, dürüstlük ve dayanışma, 

Çağdaş ve laik kurumsal kimlik, 

Eğitim ve araştırmada değişime açık ve mükemmellik, 
Kalite ve öz değerlendirme kültürü, 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% %% %% %% %% 


Ф 


Ф, 
% 


İş birliğine dayalı ortak çalışma (ulusal ve uluslararası), 
Paydaşların katılımını ön planda tutan yönetim, 
UFUK geleneği. 


Ф 


Ф, 
% 


Ф, 
%» 
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197. UŞAK ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Evrensel değerlere bağlı, yerel sorunları çözmeye odaklı, nitelikli eğitim öğretim 
faaliyetleriyle bilimsel bakış açısına sahip, özgüvenli, girişimci ve donanımlı bireyler 
yetiştiren; kentin ve bölgenin kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde Uşak'ın ve bölgenin 
huzur ve refahına katkıyı önceleyen, Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan bir 


üniversite olmak. 


VİZYON 


Bilgi ve teknoloji üreterek bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında ilkler ve 
medeniyetler şehri Uşak'a öncülük eden ve bölge ekonomisinin rekabet gücünü artıran; tercih 


edilen mezunlar yetiştiren uluslararası saygınlıkta bir üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLER 
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Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
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Ф, Ф, Ф, Ф, 
“4% %% ns 


Ф, 
.. 


ttps: 


Öğrenci Merkezli Yönetim Anlayış 
Aklın ve Bilim 

Katılımcılık, 

Şeffaflık, 

Hesap Verebilirlik, 

Üretkenlik, 

Düşünce ve İfade Özgürlüğü 
Bilimsel Yaklaşım 

Yenilikçilik 

Etik Kurallara Uygunluk 

Kalite 

Toplumsal ve Bölgesel Sorunlara Duyarlılık 


Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine katkı sunacak çalışmalar yapmak. 


www.usak.edu.tr/Home/MisyonVizyon 


198. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON 


Ruh- Beden sağlığı ve hastalıkları, Tıp, Genetik, Sosyal ve Biyomühendislik bilimleri, Temel 
bilimler, Spritüel bilimler, Aile Danışmanlığı gibi çeşitli disiplinlerin ortak amaçlar için 
benzer yöntemlerle çalışarak bilim, hizmet üretmesi ve nitelikli insan yetiştirilmesi Sağlık, 
sosyal, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında, ülkemizin kişisel ve toplumsal ruh 
sağlığını korumak ve geliştirmek. 


Çağdaş insan ve insan odaklı teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve 
uygulama programları geliştirmek. Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan 
öncü, ömek bir evrensel üniversite olmak. Türkiye'de, Avrupa Birliği ve dünya 
standartlarında eğitim ve öğretim yapmak. 


MİSYON 


Ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlayacak, özellikle bilim, sağlık, 
turizm, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim ve 
araştırma imkânı sunan bir üniversite olacaktır. Ülkemizin doğal, kültürel, ekonomik ve 
sosyal gereksinimlerini ve önemli konumunu göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hâkim, 
yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla; kentsel ve bölgesel 
kalkınmaya katkı sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olacaktır. 


Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak üstün nitelikli akademik programlar geliştirerek, 
kaynakları en verimli şekilde kullanarak insanlığın ve özellikle bölgemizin daha çok sağlık 
sorunlarına çözüm üretecek bilimsel faaliyetlerde bulunacaktır. Ulusal ve uluslararası ölçekte, 
Türkiye'nin doğal ve kültürel kaynaklarını temel alan çağdaş, katılımcı, araştıran ve bilim 
üreten ve ülkenin turistik tarımsal sosyal ve ekonomik varlıklarını değerlendiren bir üniversite 
olacaktır. 


TEMEL DEĞERLERİ"! 


Ф 


Ф, 
% 


Tüm insani değerlere saygılı, 

Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı, 
Değişime ve yeniliğe açık, 

Çevre duyarlılığına sahip, 

Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı, 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
%» 


Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek evrensel bir bakış 
açısıyla yaklaşan, 
* Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmeyen, 
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Ф, 
% 


©, 
%» 


Ф, 
%» 


Ф, 
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Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı 
benimseyen, 

Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal 
sorunlara duyarlı, 

Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer 
aldığı,eşitlik, güvenirlilik, akılcılık ilkelerine sahip, 

Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta 
ve yaymakta mükemmeliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen, 

Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan, 
Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yasayan Türk 
vatandaşlarının Türkiye'deki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan, 

Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, 
Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen, 

Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren bir 
üniversitedir. 


199. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Özgün araştırma ve eğitim/öğretim faaliyetleriyle bilim dünyasına katkıda bulunmak; nitelikli 
bireyler yetiştirerek ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda toplumsal gelişime katkı 
sağlamak ve Van Gölü Havzası'nın sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek. 


VİZYON 


Bilim ve teknoloji dünyası ile bütünleşmiş; eğitim, araştırma ve sağlık alanında öncü, 
bölgesinin gelişimine yön veren bir üniversite olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


Ф, Ф, 
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Ф, 
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Ф, 
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Ф, 
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Ф, Ф, 
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Ф, 
%» 


Bilimsel ve etik değerlere bağlı 
Cumhuriyet değerlerine bağlı 

Ülke sorunlarına duyarlı ve girişimci 
İnsana ve çevreye saygılı 

Kentle bütünleşmiş 

Öncü, çağdaş, yenilikçi ve katılımcı 
Öğrenci merkezli ve şeffaf 
Çalışmayı ve üretimi destekleyen 


://www. yyu.edu.tr/images/files/Yuzuncu Yil Universitesi 2017-2021 Stratejik Plan(1).pdf 





200. YALOVA ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi 
düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir dünya üniversitesi 
olmaktır. 


VİZYON 


Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, 
yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir. 


TEMEL DEĞERLER 


Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, 
ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken, 


Akademik Özgürlük, 
Bilimsellik, 
Çağdaşlık, 
Çevrecilik, 
Evrensellik, 

Kalite, 

Katılımcılık, 
Öğrenci Odaklılık, 
Paylaşımcılık, 
Şeffaflık, 
Yenilikçilik, 
Teknoloji Odaklılık 
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Ф, 
% 


temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır. 


201. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ” 


VİZYON - YÖNGÖRÜ 


Küresel ölçekte, yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite. 
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MİSYON - TEMEL GÖREV 


Bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun 
gelişmesine katkıda bulunan eğitim, araştırma ve hizmet üretme. 


TEMEL DEĞERLERİ” 


Bilimsel Yaklaşım, 
İnsan Odaklılık, 
Toplumsal Sorumluluk, 
Uluslararasılık, 
Yenilikçilik. 


Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, 
% %% e e %% 


202. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ?" 


MİSYON 


Eğitimi çağdaş bilime dayanan, araştırmaları toplum ihtiyaçlarını gözeten ve üretime 
dönüştüren, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde ulusal bilinci temel alan, programları ve 
eğiticileri ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyumlu bir üniversite olmaktır. 


VİZYON 


Bütün bilim alanlarında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan 
araştırmacı, yaratıcı, özgün, kendine güvenen ve girişimci öğrenciler yetiştirmek, uluslararası 
öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanları yaratmak ve toplumun 
yaşam boyu eğitimini sağlayan ortamı oluşturmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı'na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen 
çağdaş bilim ve eğitim temel değerimizdir. 


35 https://www.yasar.edu.tr/birlikte-degerliyiz/ 
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203. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ?” 


MİSYON 
Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek. 


* Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan 
öğesini ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel 
değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran, 
Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi 
teknolojik yöntemlerle üreterek geliştiren, 


Ф, 
%» 


< İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü 
benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, 
donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında 
seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren, 

* Uygulama: Dünya çapında sanatsal ürünler üreten, bilimsel çözümler sunan, 

disiplinler arası çalışmalar, inovasyonlar ve projeler yapan ve uygulayan bir üniversite 

olmak. 


VİZYON 


Yön veren, tercih edilen, prestijli, dünya üniversitesi olmak. 


TEMEL DEĞERLER 


: . bè 18 
Misyon içerisinde yer alıyor. ? 


204. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikte, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki 
değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu bölgenin coğrafi ve stratejik konumunu 
dikkate alarak bölgeye sağlık, eğitim, sosyo-kültürel ve ekonomik alanda katkı sağlayacak 
çalışmalar yürütmek, ülkemizin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma 
faaliyetlerini sürdürmektir. 


http://www. yildiz.edu.tr/sayfa/Y6C3Y69CNYC49BOVERSYC4YBOTEMYC4YBOZ/VYCA4YBOZYON--- 
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VİZYON 


Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, milli ve manevi değerlere 
sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi 
bir üniversite olmaktır. 


TEMEL DEĞERLER 


Bozok Üniversitesi olarak, hukukun üstünlüğüne riayet, milli ve manevi değerlere sadakat, 
evrensel değerlere, insan hak ve hürriyetlerine saygı, ifade özgürlüğü, fırsat eşitliği, bilimsel 
etik kurallara uygunluk, yetkinlik, güvenilirlik, akademik özgürlük, bilimsellik, öğrenci ve 
çalışan odaklı yenilikçi, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir eğitim temel değerlerimizdir. 


205. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ?” 


VİZYON 


Eğitim ve öğretimde kalite düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, girişimci, 
araştırmacı, 

toplumsal sorumluluk taşıyan, etik değerlere önem veren geleceğin bireylerini yetiştirmek, 
Bilgi çağının imkanlarmi en iyi şekilde kullanmak ve yerine getirmek, Uluslararası 
öğrencilerin oluşturduğu çok kültürlü ortam yaratmak, Disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin 
olumlu etkilerini yakalamak, bunlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. 


Katılımcılığa ve ekip çalışmalarına önem vermek, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği 


ortamını yaratmak, çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarla, Atatürkçü, Türkiye'ye model 
oluşturan ve dünyada referans gösterilen örnek bir akademik kurumu oluşturmaktır. 


MİSYON 


Yükseköğretim Kurumlarına kanunla verilen görev çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda 
mesleki yeterlilik уе akademik  tanınırlılık düzeyini yakalamak уе aşmak. 


Bilimsel düşünceyi ve sorgulamayı ön planda tutmak, yeni düşünce ve kavramların 
geliştirilmesine imkânlar sağlamak, bilginin paylaşılmasını sistemli eğitim ve öğretim ile 


320 http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=11848termYear=2017 


sağlamak, bilimselliği ön planda tutarak eşitlik, etik değerler ve ekip çalışması ilkelerine göre 
faaliyet göstermektir. 


TEMEL DEĞERLER 


Vizyonda... 


206. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ” 


MİSYON 


Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak 
ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın 
hizmetine sunmaktır. 


VİZYON 


Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim 
alanında öncelikli (o tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. 


DEĞERLER 


Bülent Ecevit Üniversitesi ; 
% Mükemmelliği, 
% Evrenselliği, 
% Doğruluğu, 
% Güvenirliliği, 
% Paylaşımcılığı, 
% Hesap verebilirliği, 
% Katılımcılığı, 


% Şeffaflığı, 


321 https://w3.beun.edu.tr/hakkimizda/misyon-vizyon.html 
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* Sosyal sorumluluğu, 


% Bilimsel etiği, 


% Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiştir. 


KAYNAKÇA 

http://www.agu.edu.tr/vizyonmisyon 
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https://ogrenci.adanabtu.edu.tr/Pagestr/detay.aspx?pageld=65 
http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10168termYear=2017 
http://egitim.adiyaman.edu.tr/Fakultemiz/Misyon-ve-Vizyon 
http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10178termYear=2017 
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http://mgu.edu.tr/tr/5/page/content 
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https://www.ardahan.edu.tr/detay-menu.aspx?id=11 
http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10348termYear=2017 
https://www. artvin.edu.tr/misyon-ve-vizyon-11 
http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10358termYear=2017 
http://www.adiguzel.edu.tr/kurumsal/vizyon-misyon/ 
https://atauni.edu.tr/vizyon-ve-misyon-2 
http://yokak.gov.tr/raporlar/IntrnalReportPublic?unild=10378termYear=2017 
https://www. atilim.edu.tr/tr/home/page/117/misyon---vizyon 

https://www. atilim.edu.tr/tr/home/page/118/degerlerimiz 
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